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Bu oyun ekibimizi m. esir aldı. 
i $ Oyun DVD'de 


Son'zamanların en büyük sürprizi 


“Eh yeni özellikler ve rehberi ile birlikte 


Aion Online > C9 > 4Story > Maestia > Nakrum > SkyLancer > TERA Online MaıL.Ru Röportajı > Gravity Europe Röportajı > Cengizhan 2 ve ZombiRock Rehberleri 


Hazır Kart'lıların akıllı seçimi: Yeni Nokia Asha 302. 
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KÜ Nİ YAKSA VE 
BU MD İLE EİNMA NE DERSİN? 
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OYUNSUZ 
KALMAYIN 


3 AY BOYUNCA... 


Sizi başından kalkamayacağınız yeni bir oyunla tanıştırıyoruz. Kurulum dosyası DVD'de! 
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İsmine bakıp aldanmayın. 
Bu oyun tüm dergi ekibi için büyük sürpriz oldu. 
Bakmadan geçmeyin! 


OYUNLAR 
4STORY 


ABLEARCHER - RED CRUCIBLEZ 
AVON ONLUNE 

BRİCE-FORCE 

© 

MAESTIA 

NAKRUM. 


RAPPELZ. 
REPULSE 

RUNES OF MAGIC 
SKYLANCER 
TERAONLINE 


Daha önce Facebook'ta böyle bir oyun oynamadınız! 
Tamamen üç boyutlu bu savaş oyununda her türlü aracı kullanmak da mümkün. 


Birkaç yıl öncesine kadar hayal edemeyeceğimiz şeyler oluyor ülkemizde, Yatırımcılar, geliştiriciler ve yeni oyunlar... 


Bu oyunlarda birbirimizi yemeye bayılıyoruz. 


Ağustos-Eylül-Ekim 


Eski bir dost tamamen yeni ha- 

# tamamen yea. 
liyle ülkemize geri dönüyor BÜ kez bir MMO'dan dâha fazlasini 


bekleyebili; 


65 

Ünlü firma, ülkemizdeki oyunları- nin sayısını dörde çıkardı, Yepyeni oyunları ve ülkemiz hakkındaki düşüncelerini öğrendik. 


18 

Ülkemizde bir yerlerde tutkularının peşinden koşan ve bu yolda yaratı- 
<1 projelere imza atan stüdyolar var. 
İşte onlardanbiri... 


78 

Bir efsane ülkemize geri dönüyor! 
Çok değil, birkaç sene önce ülkemiz oyuncularını esir eden Ragnarok geri dönüyor... 


40 

Bizim işimiz ne? Yine bir yerlerden kimsenin tanımadığı süper bir oyun keşfettik. 


44 

Çıktığında ortalığı sallayan ve WoW'un tahtına aday gösterilen 
Aion, artık bedava! 

Kesinlikle hardcore oyuncular için... 


60: 
Rol Yapma Oyunlarının. 
ülkemizdeki en eski temsilcilerinden biri olan 4Story'den yeni haberler getirdik size. 


66 

Ülkemizde faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başlayan Frogster, yeni projesi Tera ile oyuncuları kalplerinden vuracak. 
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Sayfalarımızda 96100 bir Türk oyununu ağırlamaktan gurur duyuyoruz. 


EDİTÖRDEN 


HİÇBİR ŞEY AYNI KALMIYOR 


ok değil, Birkaç yıl öncesine kadar hayalini bile kuramadığımız şeyler oluyor Türkiye'de... Yurtdışından yatırımcıların, oyun dağıtıcılarının gelişini bile kutlarken; artık harika oyunlar geliştiriyor ve bunları küresel anlamda yayına sokuyoruz. Hatta ve hatta küresel ölçekte oyun yayınlayacak firmalar gelip merkez ofislerini Türkiye'de açıyorlar. Geçen sayımızda da söylediğimiz gibi: Oyun sektörü olarak keskin bir virajdan geçiyoruz. 

Bu sırada bir başka sevindirici gelişme de ülkemizde hizmet veren yayıncıların oyunlarında daha fazla çeşitliliğe 


yer verir olmaları. Artık çok daha geniş yelpazede oyunları kendi dilimizde oynayabiliyoruz. 


Free2Play Dergisi ilk sayısından beri Türk online oyun sektörünün tam kalbinde yer aldı. Okurlarımızın bizden en büyük isteği, dergimizi daha sık aralıklarla çıkarabilmemiz. Bunun olabilmesi için ülkemizdeki firma ve oyun sayısının artması en büyük koşuldu. Artık bu durum gerçeğe dönüşüyor ve her şey planladığımız gibi giderse Free2Play'i çok daha sık aralıklarla okuyabileceksiniz. 


Yine dolu dolu bir sayı sizleri bekliyor. Ağzına kadar oyun dolu çift DVD ve üç ayrı promosyon kodu sizi hem yeni oyunlarla tanıştıracak, hem de başladığınız oyunlarda rakiplerinize karşı avantaj sağlayacak. İlk olarak Ru nes of Magic (RoM) demek istiyorum... Bir şekilde hak ettiği ilgiyi görememiş olan RoM, baştan aşağı yenilen. 
miş olarak sizleri bekliyor. Kesinlikle konsol y: 

dosyasını DVD'de bulabilirsiniz. İkinci olarak popüler bir MMO olan Rappelz'den bahsetmek istiyorum. Olduk ça sıkbir şekilde güncellenen Rappelz'in yeni özelliklerini ve yenilenmiş rehberini bu sayımızda bulabilirsiniz Yeni kurulum dosyası da DVD'mizde... Able Archer-Red Crucible 2'yse ülkemize yeni giren bir oyun. Fakat oyna: maya başladığınızda gözlerinize inanamayacaksınız çünkü bu resmen tarayıcınız üzerinden oynayabildiğiniz Değinmek 


kutulu PC oyunlarından bir eksiği olmayan RoM'un kurulum. 


bir Battlefield oyunu, hem de her PC'de oynanabilecek şekilde tasarlanmış. Bakmadan geçmeyin. 
istediğim son oyunsa Brick Force. Bizim editörleri bir süredir kendine esir eden Brick Force'un kurulum dosyası DVD'de... Sakın denemeden geçmeyin. 


Herkese tüm ekibim adına iyi bir yaz ve iyi oyunlar diliyorum. 


FURKAN FARUK AKINCI 


Joygame'in son bombalarından olan oyun- Son zamanlarda ofis ahalisini esir eden da başarılı olmanın ve oyundan maksimum 


keyif almanın püf noktaları, 


oyunlardan biri olan oyunda bilmediklerinizi açıklıyoruz. 


Kod Sırası, 
Yeni bir Free2Play çıkar da kodsuz olur mu hiç? Yine tamamen Free2Play okurlanna özel avantajlar sağlayan tam üç promosyon kodunuz aşağıda. Kodların nasi kulanılacaklarını ve ne şe yaradıklarını 26. sayfamızdaki yazımızda detaylı olarak anlattık. Kodlaınızı bu yazıyı okumadan kullanmamanızı tavsiye ederiz. Peki, bu güzelim promosyon kodlarından hangileri, hangi oyunlarda işe 
yanıyor? Buyrun efendim, sıralama şu şekilde: 1. KOD: Runes of Magic / 2. KOD: Rappelz /3. KOD: Able Archer - Red Crucible 2 


1SSN: 1306-3606 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Furkan Faruk Akıncı, faruk.sfree2play.com.tr 


Göksu Sitesi Manolya Sok. BI33A Anadolu Hisarı / İSTANBUL 


Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi. 
Sinan Akkol, sinaninoyungezer.com.tr 


Yayın Koordinatörü 
Tuğbek Ölek, tugbek'afree2play.com.ir 


İçerik ve DVD Editörleri 
Eren Okka, erendfree2playcom.tr 
İpek Cevahir ipekfree2play.com.tr 


Kreatif Direktör 
Yasemin Ezgimen, yasemin freeZplay.com.tr 


Katkıda Bulunanlar 
Kemal Tuğrul Yeşilbek, kemalâfree2playcom.ir Özdeş Üzen, ozdesisfree2play.com.tr Sadık Mert Küçükkuzucu, kuzucudfreeZplaycom.tr Şahap Civelek, sahapafree2play.com.tr Taha Sarı, ahacefreeZplay.com.tr Turgut Uç, turgutafree?play.com.tr. 


Web Geliştirme 
Ozan Özkan, ozansfree2play.com.tr 


Organizasyon ve Topluluk Yöneticisi Damla Pınar Gök, damladireeZplay.com.tr 


Reklam Sorumlusu: 
Ayşegül Yıldırım, aysegulsoyungezercom.tr 
Tel: 0216 465 98 50, Fax: 0216465 9852 


ŞSE Tİ 


SETİ YAPIM VE YAYINCILIK Hizmetleri San. Tic.Ltd Şt. 
Adına Sahibi: Sinan Akkol 


Yönetim Yeri: 
Göksu Evleri Manolya Sokak 81334 Anadolu Hisarı / İSTANBUL 
Tek: 021646598 50 
Far: 0216 465 98 52 


Basıldığı Yer: 
Turkuvaz Matbaacılık Yay. AŞ. 
Akpınar Mah, Hasan Basri Cad. No:4 34885 Sancaktepe İstanbul Tek: 216 5659102 Faks: 216 5859130 
Basıldığı Tarih: 27 Temmuz 2012 


Dağıtım: TURKUVAZ Dağıtım Pazarlama AŞ. 
Yayın Türü: Yaygın, süreli, 3 aylık 


Free2Play SETİ Yapım veYayınalık tarafından yayınlanmaktadır vebası yayın kanunlarına uymaktadır. Bu dergideki yazılar ve görsel malzemeler SETİ Yapım ve Yayıncılık'tan yazıl zin 

alınmadan kaynak gösterilse bile kullarılamaz. 


SİZ DE DÜNYA ÇAPINDAKİ 40 MİLYON OYUNCUYA KATILIN 


TAM SÜRÜMÜ DVD'DE, DERGİNİZ İLE BEDAVA! 
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RUNES OF MAGIC 15 A TRADEMARK OF FROGSTER ONLİNE GAMING GMBH. ALL RİGHTS RESERVED. 


BU GİZEMLİ DÜNYANIN KEYFİNİ ÇIKARIN! 


BÖLÜM ili: 
KADİM KRALLIKLAR 
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Artık internet kokanızı oyun indirmeye harcamanıza gerek yok! F2P DVD, toplamda 13 gigabyte'tan fazla online oyun içeriğiyle yardımınıza yetişiyor; videolar, faydalı araçlar ve bonus materyallerle dolup taşıyor. 


Daha önce hiç bu kadar çok sayıda ücretsiz devasa online oyunu bir arada gördünüz mü? Able Archer - Red Crucible 2, Brick-Force, Maestia: Rise of Keledus, Rappelz: Antik Miras, Repulse ve Runes of Magic olmak üzere tam altı adet oyuna ait dev kurulum dosyaları Free2Play DVD'lerinde sizi bekliyor. 


Oyun dünyasını takip etmenin bir yolu da oyunlar için yayınlanan videoları izlemektir. Allods Online ve Elder Scrolls Online gibi DVO'ların yanı sıra Assassin's Creed lll, Crysis 3, Dishonored, DmC: Devil May Cry, God of War: Ascension, Hitman: Absolution, Max Payne 3 ve Need for Speed: Most Wanted gibi popüler oyunlara da âit tam 10 adet yüksek kaliteli videoyu izleyin, siz de bu takipte geri kalmayın. 


Her online oyun oyuncusu aynı zamanda bir bilgisayar kullanıcısıdır ve zaman zaman belirli uygulamalara ihtiyaç duyabilir. Free2Play DVD'nin içerisinde yer alan Araçlar bölümü bu ihtiyacınızı gidermek amacıyla en son ekran kartı sürücülerini ve video codec'lerini içerir. Bakmadan 


geçmeyin! 


Masaüstü resminden sıkılanlar için bu ayki DVD'lerimizde yer alan oyunlardan derlediğimiz çok sayıda duvar kağıdı bu bölümde 

yer alıyor. Brick-Force, Rappelz ve Runes of Magic oyunlarına ait farklı çözünürlüklerdeki duvar kâğıtlarına Bonus bölümümüzden ulaşabilirsiniz. 
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ww. free2play.com.tr 


KULLANIM KILAVUZU 


Elinizdeki DVD ile ilgili bir problem mi yaşıyorsunuz? Hemen aşağıdaki sık karşılaşılan sorunlar ve çözümlerini gözden geçirin. Eğer yaşadığınız sorunun çözümü burada yer almıyorsa dvd6jreezplay.com.tr adresine veya internet sitemiz Üzerindeki forumlarımıza yazın, yardımcı olmaya çalışalım. 


“DVD ARAYÜZÜNÜ ÇALIŞTIRAMIYORUM.” 


Normal şartlar altında DVD arayüzünün yeni format atılmış bir sistemde dahi çalışıyor olması gerekiyor. Fakat eğer açılışta bir hatayla karşılaşıyorsanız, DVD içerisindeki Content klasöründe yer alan vcredist x86.exe adlı dosyayı çalıştırıp gerekli dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini sağlayabilirsiniz. 


“OYUNLARDAN BİRİNİ YÜKLERKEN 
KARŞIMA BİR HATA MESAJI ÇIKIYOR.” 


Aldığınız hata mesajının içeriği, büyük olasılıkla kaynağını da açıklıyor olmalı. 
Eğer aldığınız mesaja bir anlam veremiyorsanız bizimle paylaşın, üzerinde birlikte düşünelim. 


“DVD GARİP GARİP SESLER 
ÇIKARTIYOR.” 


Bilgisayarın DVD okuma işlemi esnasında garip sesler çıkarması normal bir durumdur. Fakat eğer bu sesler normalden daha yüksek sesli ve uzun süreliyse ortada bir problem var demektir ve bu problem DVD'nin kendisinden veya bilgisayarınızdaki DVD sürücüden kaynaklanıyor olabilir, Hangisinden kaynaklandığından emin olabilmek için basit bir mantıkla aynı DVD'yi başka bir bilgisayarda veya farklı bir DVD'yi aynı bilgisayarda çalıştırmayı deneyebilirsiniz. 


“OYUNLARDAN BİRİNİ YÜKLEDİM 
AMA ÇOK BÜYÜK BİR GÜNCELLEME 
YAPMAMI İSTİYOR.” 


DVD'mizde yer verdiğimiz kurulum dosyalarının en son sürümleri olmasına özen gösteriyoruz. Fakat eğer ilgili güncelleme DVD'ye ekleyebileceğimiz bir şekilde sunulmuyorsa veya dergimizin hazırlık aşamasından size ulaşana kadar aradan geçen süre içerisinde ilgili oyunun yapımcısı yeni bir güncelleme yayınladıysa internet sitesine başvurmalısınız. 


“VİDEOLARI 
OYNATAmIYORUM.” 


Bu durumun çok sayıda sebebi olabilir ama en sık karşılaşılanı video codec'lerle ilgili olandır. 
Lütfen eğer varsa ilk olarak bilgisayarınızda kurulu olan codec'leri tamamen kaldırın ve Araçlar bölümüne uğrayıp K-Lite Codec Pack'in son sürümünü yükleyin. 


RUNES OF MAGIC 

Runes of Magic'in devasa kurulum dosyasının yanı sıra oyuna ait ekran görüntüleri, duvar kağıtları ve bir tanıtım videosunu bu 
DVD'de bulabilirsiniz. 
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RAPPELZ: ANTİK MİRAS 
Oyunlar: Able Archer - Red 
Crucible 2, Brick-Force, Maestia: Rise of Keledus, Rappelz: Antik Miras, Repulse 
Videolar: Allods Online ve dahası Araçlar: AMD ve NVIDJA ekran kartı sürücüleri 
Bonus: Duvar kâğıtları 


HAB 


Oyun Haberleri 


vr 


di YAYINA SUDDEN-ANACK 


B aşan MMOFPS oyunu Sudden Attack, Peak Games kalitesiyle Türkiye'de yayına başladı. Korel yapımcı Gameki tarafından üretilen oyunun Global versiyonu Nexon 


SUDDEN ATTACK Ka m” 


tarafından yayınlanıyordu. Oyun “Tanzirlyan İsyancılar”ile Birleşmiş Devletler Polis Gücü" arasında geçiyor. Oldukça iddialı olan Peak Games ekibi, oyunlarına bir hayli güveniyor. 
Türk oyuncusu da ilk günden bu beklentiyi başa çıkarmayarak oyuna yoğun bir ilgi gösterdi. 10 farklı oyun modu ile zengin 


bir içerik sunan Sudden Attack aynı zamanda Türkçe olarak 


yayın yapıyor. 


GFACE İLE CEP TELEFONUNUZDAN OYUNUNUZA CANLI DESTEK 


#ytek'in oyunculara yönelik sosyal platformu GFACE, 

kapali beta olarak kullanıcıların beğenisine sunul du. Üye olmadan da Public Cloud kanalında yazılanların görülebileceği platform, denemek isteyenler için kapalı beta kayıt alımlarına da devam ediyor. GFACE'n oyunlarla, özellikle de Warface ile bağlantılı çalışacağı gelen bilgiler arasında, Crytek'in yoğun ilgi gören ilk MMOFPS Warface ile ömeklendirecek olursak, oyunu arkadaşlarınızla oynamak için la oyuna girme zorunluluğu duymayacaksınız. GFACEile web tarayıcınızdan arkadaşlarınızla bağlantıya geçerek, oyun daveti ile anında istediğiniz oyunu oynayabileceksiniz. GEACE ile yapabilecekleriniz bununla da sınırlı değil, Bilgisayar başında olmadığınız zamanlarda akılı telefonunuz ya da tabletinizle heyecana ortak olabilirsiniz. Kısıtlı özelliklerle oyuna dahil olduğunuz bu seçenekte akıllı telefonunuzdan oyuna hava desteği, tabletinizden ise komuta desteği ve rebilirsiniz. Böylece oyunu sadece bilgisayar başında deği, nerede istiyorsanız orada oynayabileceksiniz. GFACE kapal betasına kayıt olmak ve daha fazla bilgi almak için gface.com adresine gözatabilirsinz. 


BİRAZ BİLGİ, BİRAZ 
STRATEJİ 


em bilginizi diğerleriyle yarıştırabildiğiniz hem de stratejik Hİ hamlelerle ordunuzu galip getirmeye çalıştığınız bir oyun Bil ve Fethet, Yakın zamanda Peak Games tarafından geliştirilerek Facebook platformunda yayına başlayan oyun casual havasıyla boş vakitlerinizi yararlı ve eğlenceli hale getiriyor. Alışılagelmiş strateji oyunlarının aksine, bu oyunda hamle yapabilmeniz için sorulan sorulara doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Genel kültür sorularının yanında zaman zaman matematik işlemlerinin bile sorulduğu 


oyunda doğru yanıt veren ya da en yakın cevabı veren oyuncu en 


çok puanı alıyor. Sorulardan alınan puanlarla başlayan oyun, bildi ğinizilk soruya göre bir ya da birkaç tabur asker veriyor. Bu askerleri “ konuşlandırarak diğer oyuncuları haritadan silmek için mücadele vermek zorundasınız. Bunu yapmak için de yine bilgi seviyeniz oyu 


na midahil olmak zorunda. Bu eğlenceli ve yararlı oyunu oynamak 


Fetih için facebook.com/bilvefethet adresine gitmeniz yeterli 4 Dördüncü Tur 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BLACKSHOT TÜRKİYE'DE 


T ürkçe MMOFPS çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak. 
İTİ popüler MMOFPS oyunlarından Blackshot da Türkçe olarak geldi! 
Kapalı beta sürümüyle Türk oyuncusuna “Merhaba” diyen Blackshot, oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı. Testleri devam eden oyunun kayıtları da sürmekte. Haliyle oyuna kayıt olan herkes oyun istemcisini indirerek oyuna bağlanabiliyor. Bu sürece katılıp oyunun geliştirilmesine katkıda bulunanlar ise çeşitli ödüllerle ödüllendiriliyorlar. Türkiye çapında yapılmakta olan internet cafe etkinlikleriyle oyuncu kitlesi genişlemeye devam ediyor.”Reel” etkinliklerin yanı sıra oyun içi etkinlikler de hız kesmeden sürüyor. Vertigo Games tarafından yaratılan, Türkiye'de ClicktoĞame (26) tarafından yayınlanan Blackshot, yakın geleceği konu alan ücretsiz bir MMOFPS oyunu. Counter Strike'a oldukça benzeyen oyun, orta seviye grafiklerine rağmen aksiyon dolu dinamiğiyle MMOFPS severlerden olumlu dönüşler alan bir yapım. 4 oyun modu içeren oyuna resmi internet sitesi blackshot.com.tr adresinden ulaşmanız mümkün. 


ELDER SCROLLS ONLINE, 
2013'TE 


E fsane RPG oyun serisi Elder Scrolls'in online oyunu çıkıyor. Yayın ladıkları son oyun Skyrim ile milyonlarla oyuncuya ulaşan firma, 

2013'te çıkarmayı planladığı online oyunu için kolları sıvadı. £3 oyun fuarında oyunla ilgili bir fragman yayınlayan Bethesda Softworks, hayli iddialı, Oyuncular tarafinda İse oyun şimdiden geniş yankı bulmuşa benziyor Elder Scrolls Online'iheyecanla bekleyen oyuncular olduğu kadar, oyunun onlinesürümünün çıkmasından pek hoşnut olmayan oyuncular da mevcut, Oyunün ücretli olup olmayacağını ise ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. 


GAMERSFIRST'TEN YENİ MMOFPS 


arrock'ın yayın hakkını yitirmesiyle 

atağa kalkan G1, War Inc. oyununu kadrosuna kattı. Arktos Entertainment tarafından yaratılan dinamik MMOFPS oyunu War Inc., henüz piyasada yeni yeni adını duyurmaya başlamıştı. War Inc. detaylı haritaları ve zengin içeriğiyle dikkat: leri üzerine çekiyor. 3 farklı oyun modu ile oyunculara sunulan oyunda silah yelpazesi ise alışılmışın dışında ve oldukça geniş Hem klasik hem de yeni nesil silahlarla 
mücadeye katılabileceğiniz War Inc'de 4 


farklı karakter sınıfından istediğinizi seçip oynayabiliyorusunuz. Gerçek parayla ya da dilerseniz oyun parasıyla karakterinizi 


kişiselleştirebiliyor ve daha güçlü kılmak amacıyla geliştirebiliyorsunuz. Klan sisteminin de içinde bulunduğu daha birçok özelliğiyle War Inc. oyununu Gamersfirst / Lİ hesabınızla gamersfirst.com/warinc/ adresinden indirip oynayabilirsiniz. ; N İma 


HAWKEN 121212'DE 
GELİYOR 


m) MO oyunlarında bilim-kurgu temasından hoşlanan oyuncuların meraka beklediği MMOFPS oyunu Haken, 


12 Aralık'a oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir savaş 
makinesi robotun kinden oynayacağınız bu oyunda diğer savaş makineleriyle mücadele edeceksiniz. Henüz geliştirme aşamasında 


AlON 3.0 GÜNCELLEMESİNİ 
ŞİMDİDEN DENE 


ameforge, NCsoft ile birlikte tüm 


olan ve hakkında çok az şey bilinen oyunun test oynayış videoları da mevcut. Tamamen ücretsiz oynanacağı kesin olan ve resmi sitesinden önkayıtlarına başlanan MMOFPS oyunu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler playhawken.com adresine uğrayabilir. bilgileriyle giriş yapılabilirler. Test sunucu 


Aynca yeni açılan resmi forumda da oyunla ilgil sorularınızı payla oyuncuları resmi test sunucusunda da yeni karakterler oluşturulması gerekse 


şabilirsiniz. özel mi özel bir tur atmaya davet ediyor. de, tüm oyuncular devasa bir EXP bonusu 


a 


DC UNIVERSE 
ONLINE'DA YENİ 
GÜNCELLEME 


a “guaman ve kardeşi Ocean Master arasında çıkmak üzere olan Atlantis iç savaşı DCUniverse Online'a ulaştı. Yeni oyun güncellemesi kapsamında ProSieben Sat.1 Games ve Sony Online Entertainment'in yayınladığı Tides of War yaz etkinliği Atlantis tacını kapmak için yaşanan zorlu mücadeleyi dünya yüzeyine taşıyor. Oyun. 
uların bu noktada Aguaman ve sadık Atlantislilere mi yolsa Ocean Master'a mı katılacaklarına karar vermeleri gerekiyor. Tides of War oyunculara dörde kadar rakip oyunculu yeni boss mücadeleleri, Metropolis ve itle Bohemia arasındaki sularda geçen ek açık dünya görevleri, harita boyunca yerleştirilen Atlantis taretleri ve Atlantisli Kostümü, Balıkçı Kostümü ve yeni hayvanlar gibi çeşitli ödüller sunuyor. DCUO'nun Tides of War etkinliği ksa bir süre çin 16. Oyun Güncellemesi olarak kullanımda 


Burada örneğin konut sistemi veya binekler gibi müstakbel özellikler test edilip, yeni bölgelere girilebilecek. Tüm ilgi duyan ve yeni özelliklerin yanı sıra içerikleri de doyasıya denemek isteyen oyuncular, AlON 3.0'ın İngilizce test istemcisini resmi başlangıç 


tarihinden önce indirebilir ve mevcut hesap 


sayesinde kısa zamanda yeni içeriklerden yararlanabilecek. Her beta testinde olduğ gibi ALON Ekibi, oyunculardan aldığı geribi! 
dirimlerle güncellemeyi daha kaliteli hale getirecek. Oluşturulan karakterler test evresinin sonunda kullanılamayacaktır 


DÜNYANIN EN BÜYÜK 
YOLCU GEMİSİ HAZIR 


a 60 yolcuya ve 2.160 mürettebata ev sahipliği yaparak dünyanın en büyük kruvaziyer yolcu gemisi ünvanını alan, ünlü Ozsis of he Seas gemisinin en 


büyük rakibi, Türkiye'nin popüler sanal dünyası Sanalika'da. 
Yaz boyunca seferlerine düzenli olarak devam edecek olan Titanika Royal gemisinin, Oasis of the Seasin rekorunu açık ara kıracağı kesin. Sanalika'nın dev gemis Titanika Royal, geçtiğimiz haftalarda 7.000 Sanalika kullanıcısını Saralika İspanya'ya götürerek tatil eğlencesini ikiye katlamıştı. Sana likaclar, seyahatleri süresince İspanya nın eşsiz plajlarda güneşin ve denizin tadını çıkarma ayncalığını yakalıyorlar. 


—— wwwtreezplay.comur 


KAPALIÇARŞI BU OYUNDA 


oygame'in yepyeni oyunu 52 Son Silah, 31 Mayıs'ta gerçekleştirdiği kap Z 

betasıyla açıldığı andan itibaren 10 dakika içerisinde 6 bin anlık oyuncu sayısına ulaştı ve Türkiye rekoru kırdı. MMO-FPS türündeki bu oyunun en önemli 
özelliği ise oyun içerisinde Kapalıçarşı haritasının oyunseverlerle | buluşturuk 0 
olması. 15 — 25 yaş aralığındaki lise ve üniversite gençliğine hitap eden MMO-FPS türündeki bu oyun, Korede C) Gamelabs isimli oyun şirketi tarafından yaratıldı. Za Joygame tarafından da Türk oyunseverlerle buluşturulan bu oyun, diğer oyunl yapıldığı gibi tamamıyla Türkçe dil seslendirme ve okalizasyonla sunuluyor. 
Oyunlarına farklılıklar katarak daha keyifli hale getiren Joygame, diğer oyunlar yaptığı gibi Son Silah oyununa da Temmuz ayı itibariyle yeni bir harita. ire bir örneklenerek yapılan harita çalışmasıyla Joygame, oyuncularını Kapalçarşnm gizemli dünyasına çağırıyor. Kapalıçarşı'nın hem içini hem yer altını hem ndeki . 
katını oyuna ekleyen Joygame, böylelikle sıkı ve profesyonel FPS. oyuncularını stratejiye davet ediyor. Kapalıçarşı haritası oyuncu ile tamamen etkileşimli. 
istediği gibi hareket ederek yeni yollar yaratabildiği gibi stratejilerinde degidebiliyor. Muhteşem grafikleriyle Son Silah'ın yeni! Kapalıçarşı hara, şim diye kadar Türkiye'de yapılmış en iyi lokalizasyon örneklerinden biri olar dikkat çekiyor. ii 


AIRRIVALS GÖKYÜZÜNÜ 
ATEŞE VERİYOR 


a) irRivals g hazırladı daha 


yanında yıldızların ar 


ahip büyük bir paket 


Alanları ve bir partner 


a yenilik Özel Elektronik Dro 


sında sav 


MARBER? karama 


(G6 eçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen METUCON 2012'de, Allods Online oyuncularıyla buluştu. ODTÜ Bilim Kurgu ve Fantazi Topluluğunun ETUCON, bu yıl ODTÜ yerleşkesinde 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. MSI'ın bilgisayar sponsoru olduğu etkinlikte 1000'e yakın dient dağıtıldı ve 100'den fazla oyuncu ilk kez oyunu deneme şansını elde etti, En hızlı 
6. seviye olanilk 5 kişiye ise, 22 Nisan akşamı düzenlenen METUCON Kostüm Partisi'ne giriş biletleri hediye edildi. Etkinliğe katılan tüm oyunculara Allods Online maceralarını çok daha keyifli yaşayabilmeleri için oyun içi hediyeler dağıtıldı. Yeni oyuncular kadar deneyimli oyuncuların da standı ziyaret ettiği ve oyunculara yardıma olduğu, bol sohbetin döndüğü, izleyicilerin özellikle yarışmalar esnasında arttığı çok eğlenceli ve sıcak bir etkinlik gerçekleştirildi. 


RAGNAROK ONLİNE 
GERİ DÖNÜYOR 


li G  ravity Europe, dünyaca ünlü MMORPG başlığı Ragnarok Online'i geri getirmeye MS hazırlanıyor! Dünya çapında 76 ülkede yayınlanan ilk Ragnarok Online! kısa süre içinde Türkiye'de yeniden göreceğiz. Bildiğiniz gibi sekiz yıl önce bir Nisan ayında Türkçe içerik ve tamamı Türk olan bir ekip eşliğinde Türkçe destekle ülkemizde de yayın hayatına başlayan oyun, bundan 1,5 yıl önce servislerini durdurmuştu. İlk Ragnarok oyunuyla ilgili bu sevindirici haberlerin dışında Gravity, G-Star 2011'de Ragnarok 2'nin 


deşimdiden 10 ülkede lisanslandığını ve lokalizasyonun her an başlayabileceğini açıklamıştı. RO2'nin belirli yurtdışı pazarlarına yakında girmesi bekleniyor. Ayrıca “Ragnarok Violet” isimli ücretsiz iOS destekli mobil oyunu da olan Ragnarok'un Türkiye dahil bir çok Avrupa ülkesinde çak büyük hayran kitlelrti bulunuyor. Ragnarok hayranlarını sevindirecek haberler bununla da bitmiyor. Meraklılar için sevimli Angel Poring oyunu da artık Appstore'da yerini almış durumda. 


AGE OF WULIN'DE BÜYÜLEYİCİ 
WUXIA DÜNYASINI KEŞFEDİN! 


ala Networks Europe, heyacanla beklenen dövüş sanatları MMORPG oyunu Age of Wulin' İngilizce, Fransızca ve 

Almanca olarak 2012'den itibaren gPotato.eu portalında sunmaya hazırlanıyor. Oyuncular, ilgiyle beklenen bu oyunda 2000 yılık Çin Esaneleri olan Wuxia ve Kung-Fu'dan esinlenen bir evrenin parçası olma firsatna sahip olacaklar Dört yılık bir sürenin üzerinde geliştirilip, en iyi MMO oyun motoru teknolojilerinden birisi üzerine kurulu olan oyunun, yepyeni bir Çin dövüş sanatları MMORPG tecrübesi sunacağı söyleniyor. Age of Wulin'de 40,000'den fazla NPC vezengin detayların bulunduğu alan, şehir ve köylere yayılmış. Age of Wulin, Çin İmparatorluğu zamanında gerçekci bir ortamda sahne alacak ve tüm ülkeyi temsil eden 27 bölgeyi içerecek. Oyuncular başkent Pekin ve Suzhou bölgesini de içeren 
130 km2 alanı özgürce keşfedebilecekler. Aynı zamanda efsanevi Şaolin Tapınağı'nı ziyaret edebilecek, Çin Seddi'nde 
yürüyebilecek ve muhteşem Wudang dağlarını gezebilecekler. En küçük detaya verilen özenle Snail Game yapımcıları, gerçek alanları oyunda kurabilmek çin eski haritalar, çizimleri ve planları inceleyip araştırmışlar. Age of Wulin şu anda kapalı beta sürecine hazırlanıyor 


CRYTEK, UARFACE İLE RUSYA'DA REKOR KIRDI 


p eni nesil ücretsiz MMOFPS oyunu Warface, Mail.ru Games ile Rusya'da Mayıs ayında yayına başladı. Gerek Rus oyuncuların, gerekse oyunu denemek isteyen Avrupa'lı oyuncuların yoğun katılımıyla Ceytek, Rusya'da rekor kırdı. Birkaç gün içerisinde Rusya'da 1 milyondan fazla üye sayısına ulaşan Warface, aynı anda en fazla kişi tarafından oynanma rekoru kırdı, Açıklanan bilgilere göre Warface'i Rusya'da açıldığı gün, aynı anda 28 bin oyuncu oynamış. Warface'in Avrupa sürümü ise henüz yayınlanmış değil 


(2) Sök 


NEXON EY, YARROCKAN YAYIN HAKLARINI ALDI 


Zun bir süredir Gamersfirst tarafından yayınlanan popüler MMOFPS oyunu Warrock, Haziran ayı başında resmen Nexon 

EU sunucularına geçti. Daha önce duyurulan bu bilgiye göre oyuncuların hesaplarını yeni Nexon sunucularına nakletmesi istendi. Hesabını transfer etmeyen oyuncuların ise verilen süre sonrasında karakterleri ve tüm öğeleri silinecek, Resmi sitesi değişmeyen Warrok'ın, Türkçe desteği de sürüyor. İngilizce, Almanca ve Türkçe yayın yapan warrock.net adresinde hesap nakliyle ilgili sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz. 


oreli oyun yayıncısı Webzen, kendi ülkesinde 

> “Battery Online”adıyla yayınladığı oyununu, "Arctic Combat”'ismiyle Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. 
MMOFPS hayranları tarafından heyecanla beklenen oyunun. 
VIP kapalı-beta testleri çoktan başladı. Oyunlar ve teknik konularla ilgili bir dizi sorunun sorulduğu forumu doldurup seçilen kişiler, oyunun Avrupa sürümünü ilk oynayacak kişiler olacak. Özellikle Call of Duty Modern Warfare serisine aşina olan oyuncuların yabancılık çekmeyeceği bu oyunda, belli bir sayıda üst üste oyuncu öldürme sonucunda roket saldırısı, UAV ve saldırı helikopteri çağırma gibi benzer opsiyonlar bulunduruyor. Gelişmiş grafikleri ve detaylı oynayışı ile yeni nesil MMOFPS'lerden olan Arctic Combat'ın çıkış tarihi il ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte en geç buyılın sonuna kadar oyunu göreceğimiz kesinleşti. 


İl LEAGUE OF LEGENDS'IN TÜRKÇE 
RERIR GAMES:E o. KAPALI BETASI, YAKINDA SİZLERLE! 


YENİ BAŞLIK DAHA GELİYOR 


Legends'in yaratıcısı Riotgames, önümüzdeki 

haftalarda oyuncuları Türkçe kapalı beta test lerine bekliyor! Riotgames Türkiye ekibi, 2009'dan bu yana oyun meraklılarını peşinden sürükleyen League of legends'n yerelleştirme çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. 
Önümüzdeki haftalarda başlayacak olan Türkçe kapalı betaya katılacak oyunculara, Noksus'daki en iyi suikastia hesaplarından erişebilecek, iji ustalarına yeni rakipler olacaklar, çiler tarafından yetiştirilmiş Sinsi Bıçak lakaplı Katarina karakterinin hem kendisi hem de“*Kum Fırtınası” kostümü hediye olarak verilecek. 
Peki, kapalı betaya katılmak için ne yapmak gerek? 
free2play.com.r/lo/ sayfasına gidip kayıt olan ilk 3000 
işi, kapalı betaya katılma hakkı elde edecek league of Legends'in Türkçe sürümünü, şimdiye kadar hiç biroyununda görülmeyen kalabalıkta bir yeelleştirmeyi deiçerisinde barındıyor. Eli farklı ses sanatçısıyla çalışan prodüksiyon, Türkçe metin ve seslerde günümüz esprile rine yer vermesi ile de oyunu oynayan kullanıcılara daha eğlenceli bir oyun atmosferi vaat ediyor. 


eria Games, ijji Games'den 3 yeni oyun başlığı A.V.A. (Alliance of Valiant Arms), Soldier Front ve GunZ'ı yayınlamaya hazırlanıyor. 
Tüm başlıklardaki mevcut oyuncuların, Aeria Games topluluk hizmetleri ve desteğinden faydalanırken, halihazırdaki karakterleriyle oyunlarına devam *»bilecekleri bildirildi. ia kullanıcıları da artık bu kaliteli oyunlara 


OYUNGEZER'İN AĞUSTOS SAYISINDA... 


BATMAN'İN İşi HİÇ BU KADAR 
ZOR OLMAMIŞTI! 
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TÜRKİYE'NİN EN EĞLENCELİ OYUN DERGİSİ 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Soldan sağa: Yozimandios, Raxiyaan, Re 


Cilasun 


Gala Networks Europe 


Kısaca kendinizden ve yaptığınız işten bahseder misiniz? 

Raif Cilasun: Doğma büyüme İzmir'liyim. 
Ege Üniversitesi İşletme ve Hamburg Üniversitesi Uluslararası İşletme Master bölümü mezunuyum. Online oyun sektöründeki ikinci tecrübem olan Gala Networks Europe'ta iki yıla yakın bir süreden beri pazarlama müdürü olarak çalışmaktayım. Şu an Türkiye ve İtalya pazarları için pazarlama ve iş geliştirme görevlerini üstlenmekteyim. 


Yozimandios: Memleketim Türkiye'dir, uzun yıllar İngiltere'de yaşadım. Birmingham Üniversitesi Fizik bölümü mezunuyum. Gala Networks Europe'ta Türkçe Rappelz için .GM'lik yapıyorum. Her zaman birçok fanatik bilgisayar oyuncusunun rüyası olan oyun endüstrisinde çalışmak istedim. İş ilanlarını uzun bir süre araştırdıktan sonra şu an yaptığım işin ilanına rastladım. 


Raxiyaan: 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. GNE'de CM (top- 


luluk yöneticisi) olarak çalışıyorum. İşletme yüksek lisansımı Dublin'de yaptım ve sonrasında GNE'de çalışmaya başladım. 


İşinizde ana görevleriniz neleri kapsar? 
Raif Cilasun: Amacım etkin pazarlama kanalları kullanarak oyunumuza müşteri çekmektir. Pazarlamayı online ve offline olarak ayırmak gerekirse online alanda Google, reklam ajansları, web siteleri, forumlar; offline alanda ise dergiler, internet kafeler, merchandising ve TV olarak örnek verebiliriz. 
Raxiyaan: CM olmak oldukça zevkli. Sosyal medya ağlarının takibi ve yönetimi, etkinlik planlarının hazırlanması ve topluluğa duyurulacak haberlerin yazılması benim ana görevlerimi oluşturuyor. 

Yozimandios: Oyundaki düzenin korunması ile görevliyim. Kuralları ihlal edenleri cezalandıran kişiyim. Bildirim sistemi ile gönderilen hakaretten oyun içi dolandırıcılığa kadar her çeşit konuyu içeren oyuncu yazışmalarınida ben cevaplıyorum. Aynı zamanda oyun güncellemelerinin tercümesini yapmak- 


www.free2play.com.tr 


tayım. Ek bir görev olarak da, oyuncuların oyun sisteminde bozukluk olarak gördüğü durumları inceliyorum. 


Bir online oyun firmasında aynı işi yapmak isteyen kişilere nasıl bir tavsiyede bulunmak istersiniz? 

Raif Cilasun: Pazarlama alanında görev almak isteyen kişilere, her gün girdikleri Google gibi sitelerin arkasında nasıl bir reklam sistemi olduğunu, online pazarlama terimlerini okuyup araştırmalarını, sitelerin ve sosyal medya kanallarının bir malın pazarlanması için nasıl bir platform olduğunu öğrenmelerini tavsiye ederim. 

Raxiyaan: Sosyal medyanın günümüz iş dünyasında ne kadar önemli bir yer teşkil ettiği tartışılamaz. Sosyal ağlar, bloglar, mikrobloglar, anlık mesajlaşma programları, sohbet siteleri, forumlar gibi insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan internet sitelerinin, uygulamaların, bu alandaki gelişimlerin yakından takip edilmesi oldukça önemli. Ayrıca karşınızdaki her zaman mutlu bir topluluk olmuyor. Bu nedenle anlayışlı ve sabırlı olmak bu işin en önemli noktalarından biri. 

Yozimandios: Gelişen oyun endüstrisinde iş bulmak istiyorsanız iyi bir İngilizce bilgisine sahip olmalısınız. Farklı oyun türleri ile tecrübeniz olması da önemli. Oynadığınız oyunların sosyal alanlarında rol almanız ve aktif olmanız da yardımcı olacaktır. Online oyun kültürünü yakından takip ederek güncel konuları izlemenizi de tavsiye ederim. 


a 7) 


Nowhere Studios 


Orçun'la bir yazılım firmasına danışmanlık verdiğim zamanda tanıştım. Oyunların bir sanat formu olması gerektiği gibi çok benzer fikirlere sahiptik. 
Onun bir yazılımcı olması, benim biraz daha girişimci tarafım ağır bastığı için sonunda bu şirketi kurmaya karar verdik. Nowhere Studios aslında Ağustos 2011'de kuruldu ama ondan evvel birlikte flash oyun çalışmalarımız devam ediyordu. Kurulduktan sonra Orçun'la beraber oyunumuzun senaryosu ve mekanikleri üzerinde konuşmaya başladık. 
Kasım'a kadar bir dizayn dökümanı hazırladik, epey detaylı bir döküman oldu bu. Aralık ayında ekibimize 6 kişi daha eklendi ve şu anda stüdyoda 9 kişi olduk. Flash oyunların yapımı hala devam ediyor, onları ayrı bir platform altında topladık. 
Şu an ise 6-7 kişilik bir ekip bir platform oyunumuz Monochroma üzerinde çalışıyor. 
Biraz festivaller için hazırlanmış ve teknik, görsel, müzik, hikâye alanlarında finalist olmayı hedefleyen bir oyun. Bu festivallerdeki en iddialı Türk yapımı oyun olacak herhalde. 
Ekibimizde şu anda üç yazılımcı, üç tasarımcı mevcut ve benim şu anda çalıştığım Monochroma projemiz var. Artı bir yazılımcımız ve bir tasarımcımızla beraber Facebook oyunları üzerine koordinasyon mantığıyla çalışıyoruz. Burak zaten bizim finansal ve PR kısımlarımız için uğraşıyor. 
Gökhan arkadaşımla beraber freelance olarak bu işe başladık. Benim ilk başta aklımda bir firma kurmak vardı. Daha önce freelance olarak cep telefonu oyun projelerinde çalışı- 


FEK 


yordum. Bir yandan Google Earth tarzı projeler geliştiriyordum. Zaten okuldan mezun olduğumdan beri bir yandan üç boyutlu motorlara, open source projelere katılım göstererek, dışarıdan başka oyunlara destek vererek, scripter'lik yaparak aslında hep bir şekilde oyunla iç içe yaşıyordum. Bir yerde bir atılım yapmaya karar verdim. Öncelikle Gökhan'la görüştüm, bunun içine dâhil 

olur musun dedim, olurum dedi. Freelance olarak öyle çalışmaya başladık. Bu süreçte Burak'la tanıştık. Aynı hedefte olduğumuzu düşünerek onunla birlikte yol almaya başladık. Bir yandan KOSGEB ile ilgili bir araştırma sürecimiz vardı, hemen onları tamamladık. 
İki-üç aylık bir kurum süreci oldu. Bir yandan 


flash oyunlar geliştirmeye devam ediyorduk. 


Ağustos sonu gibi buraya yerleştik. Eylül'de flash oyunlar haricinde yapmak istediklerimiz konusunda net bir karara vardık, hedeflerimizi ve bütçemizi ortaya koyduk. Onun üzerinden bir senaryo geliştirmeye başladık. 
Ekim ortası gibi bu senaryo kafamızda iyice netleşmişti. Sonrasında insanlarla görüşmeye, TÜBİTAK'la ilgili araştırmaya başladık. 
Aralık gibi de ekibimiz kurulmuştu. 


nowhere studios 


Oyunun bir sanat formu olması inancımızdan yola çıkarak bir hikâye anlatmak istedik. Burada başarılı olabilmek için bir takım engeller koyduk kendimize. 
Oyunda hiç konuşma ve yazı olmayacak dedik. Ayrıca siyah-beyaz bir oyun olacak ve normal bir oyun kuruluşuna sahip olmayacak. Yani “Oyun eğlendirmek için vardır” algısına sahip olmayacak. Biz bunun yerine “Oyun bir sanat formudur, insana hissettirdiği şeyler önemlidir, illa eğlendirmek zorunda değildir” diyoruz. Bizim oyunumuz da “yalnızlık” üzerine bir oyun. Hikâye olarak biraz sanayi devrimine bir eleştiri var ama biz farklı bir dünya kurarak vermek istediğimiz mesajları onun üzerinden veriyoruz. Biraz Oz Büyücüsü, Pinokyo, Fasülye Sırığı gibi masallara gönderme yapıyoruz. Hani insan çocukken çok daha saf aslında, büyüdükçe kirleniyor fikri gibi. Oyun biraz da bunu anlatıyor. Küçük bir çocuğun büyük bir şirkete karşı savaşını anlatıyor. Oyunda yavaş yavaş ortaya çıkıyor bunlar tabii. 

Sanatsal bir oyun yapmak istiyorduk ve bunu olabildiğince minimalist olarak incelediğiniz zaman PR'ını bağımsız oyun festivalleriyle çok iyi yapabileceğimizi, sesimizi duyurabileceğimizi düşündük. Bugüne kadar Türkiyeden kimse böyle bir şey denememiş. 
Bunun üzerinden bir puzzle-platformer oyunu yapmaya karar verdik. İlk başta fikir oldukça farklıydı. Bağımsız oyun geliştirmek çok ilginç bir şey. İnsan işin içine girdiği zaman tam olarak algılayabiliyor. Sonsuz bir okyanusun içinde küçücük bir yelkenle açılmak gibi 


bir şey bu. Başınıza ne geleceği, nereye gideceğinize dair hiçbir fikriniz yok. Önemli olan hayatta kalmak oluyor. Proje öyle bir gelişti ki oradan, o mekaniklerden şu anki oyuna kadar geldik. Oradan bir denizaltı içine sokmaya çalıştık, oradan Atlantis'e... O karakterin yanına iki karakter daha verelim dedik. Onlardan biri çok iriydi, öbürü de kedi gibi kolay zıplayabilen bir şey olsun dedik. Üç karakterde değiş tokuş yapalım dedik. Ondan sonra üç boyutlu olarak denizi simüle edemeyiz zor olur edik. O zaman ne yapalım ghetto vari bir yer olsun dedik. Eğilip bükülürken bir baktık karakter gitmiş, sadece kedi kalmış geriye. 
Daha sonra en iyisi bunu bir çocuk yapalım dedik, özgün bir puzzle mekaniği oluşturmak için kardeş koyduk... Gerçekten bu beş aylık süreçte projenin ne kadar şekil değiştiğine inanamazsınız. O ilk iki ayki sancılı dönem unutulamazdı. Oyun gece-gündüz her dakika hayatımdaydı. 
inde çalıştığını: proj t r:Bir takım yazılım hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Özellikle flash oyunları platformumuzu bir gelir modeline kavuşturup, Monochroma gibi diğer projelerimizi finanse edebilmeyi umuyoruz. Oyunlar dişında bir şey yapmak istemiyoruz açıkçası. Şu an Monochroma'ya odaklanmış durumdayız. 
Animasyonlarından tutun, 3 boyutlu modellemelerine, ışıklandırmalarına, yazılımına kadar daha yapılacak çok fazla işi var gerçekten. 
Dolayısıyla başka bir şeye vaktimiz neredeyse 


hiç kalmıyor. Ama flash oyunları platformunu insanların istediği ölçüde geliştirebilmeyi de istiyoruz. Yeni bir projeyi anca Monochroma bittikten sonra düşünebilmeye başlayacağız. 


Eğlenceli bir tema bulmak istedik, Sonuçta insanlar flash oyunları işten sıkıldıklarında 5-10 dakika mola verip oynuyor ve kimse oyunu öğrenmekle çok fazla vakit harcamak istemiyor. Dolayısıyla mecburen birbirlerinin kopyaları oluyorlar. Biz de bir takım yenilikler koymaya çalıştık oyunlarımızda. 
Aklımıza Osmanlı-Steampunk gibi eğlenceli bir tema geldi. Kulağa absürd geliyor gerçekten ama tasarımlarda biraz denedikten sonra hakikaten komik gözüktü. Bütün oyunlar bu dünyada geçiyor gibi yarattık. Bu oyunlara Facebook'tan ulaşılabiliyor, platformumuzun adı PalaTurka. Palaturka platformunun da lansmanı Temmuz ayı içinde gerçekleşecek gibi gözüküyor, bununla ilgili bir reklam stratejisi üzerinde çalışıyoruz. 


İnsanlara oyunumuzu gösterip, yorumlarını almaktan o kadar çok zevk alıyoruz ki, mümkün olan her etkinliğe katılmaya çalışıyoruz.GGJ 12'deki tek stand bizimkiydi mesela, Ama maalesef Türkiye'de bu tip çok fazla etkinlik düzenleniyor. Biz de bu yüzden oyun her versiyon değiştirdiğinde ODTÜ Teknokent ATOM'da etkinlikler düzenliyoruz. Şimdiye kadar iki etkinliğimiz oldu. Etkinliklerimizde oyunun yaklaşık yüz kat hızlandırılmış bir versiyonunu yayına alıyoruz. Oyun sıralamasını 

ise projektörlerle duvarlara yansıtıyoruz. Her ne kadar tarayıcı tabanlı bir oyun da olsa yüz kat hızlanınca bir anda onlarca kişiyle oynanabilen bir RTS oyununa dönüşüyor Nakrum :) Baya çekişmeli ve heyecanlı oyunlar oynandı bu etkinliklerde. Daha çok insanıtoplamak 

ve ortamı daha eğlenceli hale getirmek içinse etkinlik birincilerimize ise sembolik ödüller veriyoruz. Bu etkinlikler sayesinde onlarca kişiden oyunu oynarken anlık tepki ve yorumlar alıyor ve bunları analiz ederek oyunu bu yönde 


geliştiriyoruz. 


Projemiz muhtemelen gelecek Mart ayında tamamen bitmiş olacak. Eylül ayında oyunun bir kısmını bitirip Ekim'den itibaren festivallere başvuracağız. Şu anda en büyük hedefimiz bu. Oyun süreci çok karışık bir süreç. 
Elinizde bir sürü alt bileşen var ve hepsini birleştirmek çok çarpanı bir süreç. Sesi, müziği, görselleri, animasyonları ayrı geliştiriliyor. Yazılımın da hepsini bir şekilde ortada birleştiriyor olması lazım. 

Platform olarak Steam ve XBLA üzerinden satış yapmayı düşünüyoruz. Yine benzer platformlar ve kendi sitemiz üzerinden satış yapacağız. 

Bu projenin Türkiye'den ve bir indie firma tarafından çıkarılıyor olmasından ötürü birçok sıkıntı yaşıyoruz. Artık global dünyada insanlar birbirlerini destekliyorlar. Kickstarter tarzı sitelerde insanlar bağış yoluyla destek veriyor, oynamak istedikleri oyunun çıkmasını sağlıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ağustos ayında Kickstarter'a gideceğiz ve crowdfunding'i hem bir ön satış hem de adımızı duyurmak amaayla kullanacağız, yaklaşık bir 50.000 $ talep etmeyi düşünüyoruz. Gerçekten dünyada ses getirebilecek güzel bir oyuna imza atmak üzere olduğumuzu düşünüyorum. 

Türkiye'de oyuncu sayısı oldukça fazla ve oyunları çok seviyorlar ama finansal rakamlara baktığımızda tam tersi bir istatistikle karşılaşıyoruz çünkü insanlar oyunlara para vermiyorlar ilginç bir şekilde. Bu algı eksikliğinden insanlar etkileniyor ister istemez. Bunun bir şekilde kırılacağına inanıyorum. Özellikle Steam gibi platformların çıkmasıyla beraber küçük oyunlar seslerini duyurabilmeye başladılar. Biz de kendi sesimizi duyurabileceğimize inanıyoruz. İnsanlar için yeni bir şeyler görmek ve daha küçük fiyatlar ödemek makul bir hale dönüşmüşken Türk insanının da bu algıyı yavaş yavaş oturtabileceğine ben inanıyorum. -İpek Cevahir 


Fön Ng 


İNŞA ET PAYLAŞ OYNA 


A 
Sin 


WWMABRİIEKGİRUREESEOM pi ninde ye Yİ er be elle Aşkan 


Merhabalar, pratikte film ve teoride oyunlar ile uğraştığımı söyleyebilirim. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünde ders vermekte, Giyotin Film'de yaratıcı yönetmen olarak çalışmaktayım, Fırsat bulunca da Oyungezer'de yazıyorum ) Açılımı Bahçeşehir University Game Lab. 
olan BUG, “Sistem çalışmıyorsa, düzeltecek bir BUG gerek!” mottosuyla yola çıkmış bir oyun laboratuvarı. Odağımız sektöre yönelik bir eğitim zemini kurmak, bir yandan da oyun içerikli deneyim tasarımı üzerine ar-ge yapmak. 


BUG aslında bu yaz okulu ile esas kurulmuşoldu. Üç hafta boyunca seçtiğimiz katılımcılarla birlikte çeşitli altyapı dersleri eşliğinde oyunlar ürettik.Katılımcılar ses, sanat, tasarım, programlama ve prodüksiyon alanlarında dersler aldılarama odağımız üretimde oldu. 
Her hafta bir deadline söz konusu Yaklaşık 30 
kişilik bir eğitmen / danışman kadromuz var; indie bir ekibiz diyebiliriz. Ayrıca son hafta da ekonomi ekseni üzerinden oyunların diğer disiplinlerle kaynaştığı dersler düzenliyoruz. Bu hafta kısmen dışarıya da açık olacak; gelmek isteyenlerin BUG'a mesaj atmaları yeterli. 


BUG, aslında Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılandırmaya çalıştığımız üç ayaklı “büyük oyun” projesinin bir parçası; sırada yandal ve yüksek lisans programları var. Fikir, verdiğim 


Game Design dersinin artık kabına sığrnaması ve akademik çalışmalarımın da beni bu yöne itmesi sonucu ortaya çıktı. Bir şeyler yapmak için artık toplanmamız gerekiyordu. BUG hem üzerinde oyunlar inşa edebileceğimiz. 
bir zemin, hem de altında buluşabileceğimiz bir çatı olacak umarım (isim annesi de yakın arkadaşım İpek Torun'dur). Yaz okulunun ardından Eylül ile birlikte BUG yoğun bir tempoya girecek; şu ara görüşülmekte olan firmalar 

ve başvurulan fonlar bulunmakta; eğitsel ve sektörel etkinlikler açısından yoğun bir sene BUG! bekliyor. 


Yaz okulunun sonunda çıkan oyun projelerini sektörün öne çıkan isimleriyle paylaşacağiz ve hep birlikte ileriye dönük planlar kuracağız, gerek bu protoitpler gerekse de BUG için. Projeleri ilk etapta BUG'ın web sitesinde yayınlamak istiyoruz; elbette bu prototipleri geliştirip uygun platformlarda yayınlamak gibi. 
düşüncelerimiz de var. Çıkacak oyunlardan ziyade katılımcılardan ve eğitmenlerden oluşacak bu çekirdek BUG ekibini ve süreçlerini çok daha önemsiyorum. 


BUG'ın uzun vadede hedefleri sektörle işbirliği içinde olan, kendini bünyesindeki eğitim programlarıyla ve yurtdışı bağlantılarıyla besleyen bir oyun laboratuvarına dönüşmek. Oyun. 
yapmak, araştırmak isteyenler için bir buluşma noktasına dönüşmesini ve bu anlamda telafuz edilmesini isterim BUG'n; tabii indie ruhunu 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korumak kaydıyla! 


BUG'ın eğitim etkinliklerinin yanı sıra görünürlük faaliyetleri de olacak şüphesiz. Öreğin daha kurulmadan Space Invaders; Game Art festivaline destek vermiştik. Bu ve benzeri girişimleri BUG destekçileri ile gerçekleştirmek istiyoruz. Hatta bir film çekme planı bile var; aslında Game.Doc projesi ile Türkiye'deki oyun sahnesi üzerine bir video dökümantasyon yaptık ama daha yayınlayamadık, araya BUG girdi ) 


Gelişmeleri web sitemizden (bug.bahcesehir.edu:tr), sosyal medyadaki sayfalarımızdan ve elbette Oyungezer'den takip edebilirsiniz :) BUG ileilgilenenlere, yaz okuluna başvurmuş olanlara mesajım, bizi takip etmeye devam etmeleri; çünkü bu yaz okulu ilk ve son etkinlik değil; kurduğumuz BUG ailesi için daha birçok planımız var! -İpek Cevahir 


Fön En 


ROPORTAJ” Perre 


£ 


Ufuk Şahin (PANTEON) 


izi ve işinizi önce biraz tanıyalım mi? :) Nasıl oyun sektörüne girmeye karar verdiniz, neler yapmaktasınız? 


Ufuk Şahin: Tabii ki... Aslında biz sektörde çok da yeni kişiler değiliz. Ben 2004 yılında henüz lisedeyken başlamıştım oyun programcılığına. O dönem Savaşım isminde dönemin ilk Türk yapımı tarayıcı tabanlı strateji oyununu yapmıştık. Daha sonra Son Savaş, Son Savaş 
2 ve Orta Doğu Savaşı oyunlarını geliştirdik. 
Birçoğuna da danışmanlık yaptık. Daha sonra teknolojinin gelişmesiyle elimizdeki yazılımsal altyapı ile daha fazla oyun yapmamamız gerektiğine karar verip, yeni bir oyun altyapısı geliştirmeye başladık ve 2 yıl kadar dış dünyayla bağlantımızı kesip bunun üzerine çalıştık. Nakrum da bu altyapıyı kullanan ilk oyun olacak. 


PANTEON zle birlikte mi geliştirdiğiniz tüm bu projelerinizi? Uzun süredir birlikte 


siniz sanırım |) Ekibiniz nasıl bir araya geldi, birbirinizi nasıl buldunuz? 

Ufuk Şahin: Hep bir ekip vardı ama zaman içerisinde gidenler ve gelenler oldu tabi ki. 
Şuan ilk ekipten sadece ben varım galiba 

:) Bizekip konusunda biraz eski görüşlüyüz sanınım. Usta-çırak ilişkisiyle genişletiyoruz ekibimizi, Yaptığımız işe gerçekten meraklı ve yetenekli insanlar geliyorlar, biz de yanımıza alıp yetiştiriyoruz. Daha sonra onlar usta oluyor, başkaları da çırak... 


Nakrum sizin için uzun zamandır devam eden bir maceraya benziyor. Nakrum'un olu- 


şumundan, gelişim aşamasından ve şu anki 


durumundan biraz bahsedelim mi? 

Ufuk Şahin: Evet, Nakrum fikir aşamasından bugüne kadar yaklaşık yirmi aylık bir çalışmanın ürünü. Üzerinde neredeyse dünyanın her kıtasından insanın emeği var. Örneğin Kanada'lı papaz bir çizerimiz bile var :) Yıllarca benzer oyunlarla yayın yaparken oyuncularımızın isteklerini, yaşadığımız sorunları ve daha neler yapabileceğimizi sürekli olarak not ediyorduk. Nakrum bunların değerlendirilmesiyle ortaya çıkmış bir proje. Geliştirme süreci boyunca çeşitli etkinliklerde yer alarak, gerekiyorsa ufak etkinlikler düzenleyerek insanlardan görüşlerini aldık ve bunların çoğunu oyunun içerisine ekledik. Nakrum Şuan test yayınında, İlk günlerde yüzlerce hata kaydı alırken, bu sayıları tek haneye düşürmeyi başardık. Oyuncularımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve açıkçası bu bizi daha da ateşliyor. Şu an test yayınında sadece Türk oyuncularımızı ağırlıyoruz. Oyunun tam olarak hazır olması için birazcık daha vakte ve görüşe ihtiyacımız var. Biz “Hazırız!” 
dediğimizde Nakrum birçok dilde yayına başlayacak... 


Oyuncularının Nakrum'a karşı tutumlarından, duyduğu ilgiden memnun musunuz? 

Ufuk Şahin: Nakrum'u tasarlarken ilk önce kullanımı basit ve sürükleyici olmasına dikkat 


ettik. Örneğin, bunu sağlamak adına, klasik birbirini takip eden karelerden oluşan haritalardan vazgeçip, onun yerine devasa haritalar tasarladık ve bunları Google Maps mantığıyla çalışacak şekilde programladık. 
Oyuncularımızdan çok güzel görüşler geliyor. 
Bizse onlara teşekkür edip, olumsuz görüş paylaşan oyuncularımıza yönleniyoruz. 
Çünkü amacımız hep daha çok insanı mutlu etmek. Tabii bu çabamızın geri dönüşlerini de alıp, daha da mutlu oluyoruz. 


Düzenli etkinliklerde sıklıkla yer alır mısınız? 
Ufuk Şahin: İnsanlara oyunumuzu gösterip, yorumlarını almaktan o kadar çok zevk alıyoruz ki, mümkün olan her etkinliğe katılmaya çalışıyoruz. GGJ 12'deki tek stand bizimkiydi. 
mesela. Ama maalesef Türkiye'de bu tip 

çok fazla etkinlik düzenlenmiyor. Bizde bu yüzden oyun her versiyon değiştirdiğinde ODTÜ Teknokent ATOM'da etkinlikler düzenliyoruz. Şimdiye kadar iki etkinliğimiz oldu. 
Etkinliklerimizde oyunun yaklaşık yüz kat hızlandırılmış bir versiyonunu yayına alıyoruz. 
Oyun sıralamasını ise projektörlerle duvarlara yansıtıyoruz. Her ne kadar tarayıcı tabanlı 

bir oyun da olsa yüz kat hızlanınca bir anda onlarca kişiyle oynanabilen bir RTS oyununa dönüşüyor Nakrum :) Baya çekişmeli ve heyecanlı oyunlar oynandı bu etkinliklerde. Daha çok insanı toplamak ve ortamı daha eğlenceli. 
hale getirmek içinse etkinlik birincilerimize ise sembolik ödüller veriyoruz. Bu etkinlikler 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sayesinde onlarca kişiden oyunu oynarken anlık tepki ve yorumlar alıyor ve bunları analiz ederek oyunu bu yönde geliştiriyoruz. 


Oyuncularınızı bu kadar dinlemeniz çok düşünceli bir davranış. Bu arada Nakrum'dan başka projelerle de ilgileniyor musunuz? 
Ufuk Şahin: Yaklaşık 2ay kadar önce“modaya ayak uydurup”biz de mobil oyunlar üzerine çalışmaya başladık. İlk başta biraz çekingendik açıkçası, tanımadığımız bir alan gibi geldi 


ama kısa sürede ısınıp, eğlenmeye başladık. 
Şuan ekibimizin bir bölümü çok eğlenceli iki mobil oyun üzerinde çalışıyor. Yakın zamanda da Nakrum'un tablet ((Os ve Android) versiyonu üzerinde çalışmalarımızı başlatacağız. 


Sizi etkileyen ya da esinlendiğiniz yapımcılar var mi oyun sektöründe? 

Ufuk Şahin: Tabii ki var. Bir kere ekibimizin çok büyük kısmı Blizzard oyunlarına yıllarını vermiş insanlar :) Ama o kadar uzaklara gitmeye 


hiç gerek yok. Hemen iki ofis mesafemizde Armağan Yavuz (TaleWorlds) gibi müthiş bir örnek var. Çalışma azmi, alçakgönüllülüğü ve kişiliğiyle birçok konuda örnek alıyoruz kendisini. 


PANTEON ekibi olarak ilerisi için yeni projeleriniz var mı, bahsedebilir misiniz? 

Ufuk Şahin: İlk hedefimiz kesinlikle Nakrum! 
Oyunu kendi sitesinden oynanabilir hale getirdikten sonra hemen Facebook versiyonu üzerinde çalışmaya başlayacağız. Bu arada mobil ekibimiz online bir RPG oyunu üzerinde çalışıyor olacak. Başarılı olacağına inandığımız birçok projemiz var. Bunların hangilerini öne çekeceğiz, hangilerini öteleyeceğiz; bunu zaman gösterecek diyebiliriz... 


Nakrum için tahmini bir çıkış zamanı var mı? 
Ufuk Şahin: Nakrum'un çok iyi olmasını istediğimiz için şimdiye kadar sürekli çıkış tarihini ertelemek durumunda kaldık. Tabii buna bir dur demek gerekiyordu ve dedik de... Ama bu sefer de geçtiğimiz haftalarda Sanayi Bakanlığı'ndan Teknogirişim sermaye desteği kazandığımızı öğrendik. Bu bizi çok mutlu etti tabii ki ama son haftalarımızı şirket kurma, Teknokent başvurusu vb. işler ele geçirmiş durumda. Bunlar hep tarihi ileri atan etmenler. Ancak bu yazı yayınlandığında muhtemelen oyun yayına başlamış olacak. 
-İpek Cevahir 
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Deniz Usluoğlu: Merhabalar, yaklaşık 4 ay önce İstanbul'dan ayrılarak Runes of Magic'in Türkiye Ürün Müdürü olarak Berlin'e yerleştim ve Runes of Magic macerası benim için başlamış oldu. Birçok açıdan mükemmel olan bir şehirde hem çok çalışıyorum hem de oyun, eğlence, müzik ve seyahat dolu bir yaşantım var. Şimdilik yaptığımız iş, ekibimizle birlikte oyunun sorunsuz olduğundan emin olmak ve en hızlı şekilde oyunseverlerle buluşturma- ya çalışmak. Oyunculuk geçmişim tabii ki var; benim için oyun gerçek hayata biraz ara verip, farklı dünyalara dalmak gibi oldu hep. Birçok oyun türünü oynamaktan hoşlanırım, çünkü genel olarak oyun oynamayı çok seviyorum. 
Her ne kadar profesyonel olarak MMORPG'ler ile haşır neşir olsam da, futbol oyunlarını ve strateji oyunlarını ilk sıraya koyabilirim. Genel olarak RPG'ler ve shooter'larla da aram oldukça iyidir. Fakat tabii ki hem profesyonel olarak hem de iş dışında MMORPG oyunlarını oynamaktan da çok keyif alıyorum. 


DU: Evet, daha önce Türkiye'de oyunseverler Sonsuz Macera adıyla oyunun ilk iki bölümünü oynamışlardı. Aeria Games olarak Türkiye'yi Runes of Magic 3. Bölüm “Kadim Krallıklar”'ile tanıştırmaya hazırlanıyoruz. 
Öncelikle, en önemli yenilik olarak maksimum seviye 62'ye çıkıyor, daha önce bulimit 55'ti. Ayrıca, oyuncularımız dünya haritasına baktıklarında 4 yeni bölge daha görecekler; tabii bu bölgeler kendi içlerinde yüzlerce yeni görev, eşya, yaratıklar ve NPC'lerle birlikte 


geliyor. Yeni bölgelerin yanısıra 4 yeni zindan, yeni bir epik görev serisi, yeni bir savaş alanı ve yeni boss'lar da Runes of Magic'in yenilikleri arasında. Zindanlarla ilgili de önemli değişiklikler ve yenilikler geliyor; artık oyuncularımız zindanlarda boss'larla savaşarak “Kadim Yadigarlar"(Ancient Mementos) elde edebilecek ve bunları nadir bazı zırhlar ve birleştirme taşlarıyla değiştirebilecekler, Oyuncular zindanların zorluk derecelerini kendileri ayarlayabilecekler. Yepyeni klan etkinlikleri de 3.Bölüm ile oyuncularımızın 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beğenisine sunuluyor. Bunların yanısıra, ilişki sistemi ve yardımcı sistemi de oyunseverlerin ilgisini çekecek yenilikler olarak göze çarpıyor. 
Yardımcılar sayesinde oyunda seviye atlamak daha artık rahat, Ayrıca bu sadık yardımcılar savaşlarda da karakterlerimizin yanında çarpışacaklar. Oyuncularımız diğer oyuncularla basit arkadaşlıktan evliliğe kadar uzanan bir ilişki sistemi ile de 3. Bölüm'de tanışacaklar. Bir diğer yeni özellik ise canavar ansiklopedileri. 
Yaratıklardan düşen kartları biriktirip ansiklopedilerini tamamlayan oyuncular, karakterlerini daha güçlü hale getirebilecekler. Altın karşılığı elmas ve elmas karşılığı altın ticareti yapan NPC'ler de bu bölümle birlikte oyuncularımızı bekliyor olacak. Bunların dışında, çift kişilik binek hayvanları ile oyuncularımız Runes of Magic dünyasını keşfederken sıkılmayacaklar. Grup arama arayüzü sayesinde artık Runes of Magic'te grup bulmak daha kolay olacak. 

Son olarak, 3. Bölüm'den kısa bir zaman sonra 4.Bölüm de Türkiye'deki oyunseverlerle buluşacak, yani birçok başka yenilik de yolda! 


Avrupa ofisinizde Türkiye GM'leri için başvu rular açmıştınız. Ekibiniz hazır mi? 

DU: Ekibimiz hazır, Runes of Magic'i oyunseverlerle sorunsuz bir şekilde buluşturabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oyunun piyasaya çıkmasında yaşanan gecikme dışında herşey yolunda gidiyor. Bu gecikme teknik nedenlerden kaynaklandı, Runes of Magic'in geliştiricisi olan ortağımız ile bazı güvenlik konularını netleştirmeye çalışıyoruz. Bu bizim açımızdan gerçekten çok önemli, zira oyun açıldıktan sonra yaşanabilecek güvenlik sorunlarını en baştan yok etmek ve oyunseverlere kaliteli ve sorunsuz bir oyun sunmak en birincil amacımız. Ofis ortamımız gerçekten çok keyifli, nehir kenarında bir ofisimiz var Berlin'de. Baktıkça içimiz açılıyor :) Ekibimizi 


belirlerken seçimlerimizi Berlin'de yaşayan adaylar arasından yaptık. Ekibin bir parçası olmak isteyen çok sayıda kişi oldu. Kendi adıma hepsine teşekkür ederim. 


Gelecekte ofisinizi Türkiye'ye taşıyıp operasyonlarınızı buradan yönetme planları var mı? 
DU: Şu anda Aeria Games operasyonlarını global olarak üç merkezden; Almanya, ABD ve Brezilya'dan yönetiyor. Tüm Avrupa operasyonlarını merkezi olarak Berlin'den yönetiyoruz. Yakın gelecekte Türkiye'yi bir yönetim merkezi haline getirmek gibi bir stratejik plan 
olmamakla birlikte; Türkiye'nin yaklaşık 20 
milyon civarında oyunseveri barındıran bir ülke olduğunu düşündüğünüzde, ben bunu ileriki yıllarda gündeme gelebilecek bir konu olarak görüyorum. 


Runes of Magic için oyuncuları biraraya geti recek büyük etkinlikler görecek miyiz? 

DU: Planlarımız arasında bu tür büyük etkinlikler bulunuyor, fakat öncelikli hedefimiz Runes of Magic'i en hızlı şekilde Türkiye'deki oyunseverlerle buluşturabilmek. Daha sonra oyunseverlerin birbirleriyle kaynaşabileceği, bizim onları tanıyacağımız etkinlikleri düşünmeye başlayacağız. Bu tür etkinliklerin çok keyifli olduğunu düşünüyorum. 


Beta aşamalarının ne kadar sürmesini planlı: yorsunuz şu anda? Oyuncular, beta aşamasında neler görecek? 

DU: Oyun bu sene içerisinde açılacaktır. 

Bu süreçte çıkabilecek tüm aksilikleri göz önünde bulundurduğumuz için kesin bir tarih vermiyorum, fakat yakın zamanda tüm pürüzleri aşacağımızı umut ediyorum. Beta aşamalarının bir aydan daha kısa sürmesini planlıyoruz. Bu süreç içerisinde de oyunseverlerin, GM'lerimiz tarafından düzenlenecek olan oyun içi etkinlikler, seviye atlama yarış- 


maları gibi etkinliklerle en üst seviyede zevk almalarını sağlamayı hedefliyoruz. 

Beta aşamasında ilk olarak tek bir sunucumuz açık olacak, bu sunucu da PVE sunucusu olacak. Fakat, Runes of Magic'de PvE sunucularında da PvP oynayabilmek mümkün. 
Aslına bakarsanız, Runes of Magic içeriği itibariyle PE için daha uygun bir oyun. Runes of Magic 3. Bölüm “Kadim Krallıklar” oyunseverlere 4800'ün üzerinde görev sunuyor. Bu görevlerin arasında oyuncuları içine çeken hikâyeleriyle epik görev serileri de bulunuyor. 
Fakat, PvP müdavimleri için gelecek dönemlerde bir PvP sunucusu da açmayı düşünüyoruz. 


Aeria Games'in diğer başlıklarını da Türkçe içerikle görebilecek miyiz? 

DU: Runes of Magic, Aeria Games'in Türkçeleştirerek ve Türkçe teknik destek vererek oyunseverlere sunduğu ikinci oyun. Runes 

of Magic'in büyük kardeşi olan Shaiya, uzun bir zamandır Türkiye'de. Runes of Magic'ten sonra da süreç devam edecek, halihazırda bazı çalışmalar var. Bunlar şimdilik oyunseverler için süpriz olsun, yakın gelecekte bunlarla ilgili resmi açıklamalar yapılacaktır. 


Runes of Magici bekleyen oyuncularınıza ne söylemek istersiniz? 

DU: Onlara oynamaya doyamayacakları bir macera sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce bu oyunu oynayan oyunseverlerin yaşadıkları sıkıntıların tekrarlanmamasını ve uzun yıllar boyunca kalitesi yükselerek devam edecek bir oyun tecrübesi sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda kurduğumuz genç ve dinamik ekiple birlikte kapalı betanın başlayacağı günü biz de iple çekiyoruz. Oyunseverlerden tek ricam biraz daha dayanmaları, buna değeceğine inanıyorum. 

-İpek Cevahir 
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KOD KULLANIMI 


FREEZPLAY SİZLERE BİRBİRİNDEN GÜZEL OYUNLARIN PROMOSYON KODLARINI ARMAĞAN ETMEYE DEVAM EDİYOR! 


epyeni sayımızla tekrar karşınızda olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu sayıda da sizler için birçok oyun oynadık ve kaleme aldık. Dergimizin yanındaki DVD'de bazı oyunların istemcilerini ve fazlasını bulabile- 


ceksiniz. Bunların yanında sizlere, dergimizin İçindekiler 


sayfalarında yine hediyelerimiz var. Free2Play, yeni sayısında da siz değerli MMO oyuncularına birbirinden eğlenceli üç farklı oyunun promosyon kodlarını hediye ediyor. Bu kodlarla 


RAPPELZ 


Dünyaca ünlü DVORYO Rappelz, başarı grafiğini her geçen gün yükseltmeye devam ediyor, Türk oyun severlerin beğenisine tamamen Türkçe olarak sunulan Rappelz'in oyun dışında da Türkçe desteği vermesi oyunun cazip özelliklerinden biri. Rappelz, ülkemizde hâlâ popüler olan birçok DVO alternatifine karşın, kendine has birçok özelliği sayesinde farklı bir kimlik edinmeyi başardı. Hatta resmi açılışından önce bile binlerce Türk kullanıcısının bu yapımla hoşça vakit geçirdiğini biliyoruz. Kullanıcılar halen Rappelz'i keyifle oynamaya devam ediyor. 


Rappelz Kodlarının İçeriği ve Kullanımı 

Aşağıdakiler, Rappelz kodunu kullandığınızda elde edeceğiniz eşyalardır. 


Eg 1 Adet Saklı Köy Pasaportu: Envanterinize girdiği andan itibaren 7 gün içinde kullanmanız gereken bu ürün Saklı Köy'e girmenizi sağlar. 

E3 Enerji Tasarrufçusu: 200 enerji verir ve karakterinizin dövüşürken 1 saat boyunca enerji kaybetmeyi engeller. 
EB 3 Adet Yulaf Tostu: Yaratığınızdan kazandığınız tecrübenin 5096 artmasını sağlar. 

EB 2 Adet Atak Ay Fragmanı: 1 

saat boyunca saldırı yaptığınızda düşmanınızda Ay Fragmanı etkisi oluşturur, böylece 2 kat hasar oluşturabilirsiniz. 

E32 Adet Savunma Fragmanı: 1 saat boyunca saldırıya uğradığınızda düşmanınızda Ay Fragmanı etkisi oluşturur, böylece 2 kat hasar 


girene 


BIRAZ 


GPNTATO A! 


UCRETSİZCE 


CLUENT'İ İNDİR 


oluşturabilirsiniz. 


Sıra geldi bu hediyeleri kazanmak için gereken promosyon kodunu hesabınıza yüklemeye! Aşağıdaki adımları takip ederek işlemi kolayca yapabilirsiniz. 


1- gPotato'nun resmi adresine (tr.gpotato.eu) gidin ve hesabınızla giriş yapın. 


grorae 


gPotato 


Ödeme Seçenekleri 


Alışveriş Dökümü 


OYUNLAR » 


OYUNLAR » 


oyunda gücünüzü artırabilir, rakiplerinizi alt edebilirsiniz! 
Aşağıda derginizle beraber gelen kodları nasıl kullanacağınızı bulacaksınız. Kodunuzu hesabınıza yükleyip, getirilerini oyunda kullanabilirsiniz. 


Promosyon kodlarını her hesabın sadece bir defa kullanabileceğini hatırlatalım. Bir kod kullanıldıktan sonra aynı hesapta farklı ikinci bir kodu kullanamazsınız. 


MAĞAZA (İNDİR || 


İHTİRAS 


AİNEN GÖLÜ'NÜN Gİ; 


2-"Biraz gPotato Al” tuşuna basın. 

3- Soldaki menüden “Gpotato Kuponu” yazısına tıklayın. 

4- Açılan sayfaya kodunuzu doğru bir şekilde girip, gönder tuşuna basın. 

5- Gönder tuşuna bastığınızda işlem tamamlanmış olacaktır. 


İyi eğlenceler! 


MAĞAZA ! İNDİR MÜŞTERİ DESTEK 


Pik 


Runes of Magic, piyasada bulunan en kali teli Free2Play devasa online'ların başında geliyor. Eğer hâlâ“Runes of Magic“i tatmadıysanız ne duruyorsunuz, hemen oyuna kaydolun ve deneyin! 

DİKKAT: Dergimizde yer alan Runes of Magic kodlarınız Ağustos ortasından itibaren aktif olacaktır. Kodlar aktif hale geldiğinde bu adresten hediyelerinizi alabileceksiniz: tr.runesofmagic.aeriagames.com/code/ free2playmagazine 


MMOFPS oyunları sizin de tutkunuzsa, bu oyuna bayılacaksınız. Able Archer - 


Red Crucible 2 ile MMOFPS keyfiniz, evi- 


nizdeki bilgisayarınızla sınırlı kalmıyor! 
Unity 3D destekleyen bir web tarayıcıya sahipseniz, nerede olursanız olun bu oyunu ekstra hiçbir şeyle uğraşmadan oynayabileceksiniz. 


Able Archer Red Crucible 2 Hediyesi- nin İçeriği ve Kullanımı 

Bu oyunun hediyelerine ulaşmak için aşağıdaki yönergeleri izleyin. 


G5 Adet El Bombası 
2 24 Saat Sınırlı UZI Silahı 


Bu hediyeleri kazanmak için www.ablearcher.com.tr/free2play adresine girerek üyeliğinizle oyuna giriş yapmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız yeterlidir. Bu adrese girdiğinizde promosyon ürünlerini envanterinizde anında göreceksiniz. Hediyenizi almak için derginin çıkış tarihinden itibaren 6 haftalık bir zamanınız var. İyi eğlenceler! 


Genel Bakış 


Oyun Rehberi 


Runes of Magic Kodlarının İçeriği ve Kullanımı 

Aşağıdakiler, Runes of Magic kodunu kullandığınızda elde edeceğiniz eşyalardır: 


G PvP Seti 

& Kıymetli Mücevherler: Silahınız ve zırhınızın güç seviyesini arttırmaya yardımcı olur. 

B Tamir Çekiçleri 

EB Özel Kostüm Setleri ve Ansiklopediler İçin Bazı Nadir Kartlar 
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Her kullanıcının tek bir kod kullanabildiği ni hatırlatalım ve bu hediyeleri kazanmak için gereken promosyon kodunu hesabını-Za nasıl yükleyeceğinizi gösterelim. 


Ağustos'un ikinci yarısında kodlar aktif olduğunda, oyunun resmi sitesinde üye girişi yaparak derginizdeki kodu hesa bınıza yükleyebileceksiniz. Bu işlem için tr.runesofmagic.aeriagames.com/code/ free2playmagazine adresine gitmeniz yeterli olacak. İyi eğlenceler! 


BUN3S OF MAS yaniLanan İşenizi VE AERIAİGAMES 


ergimizin ilk sayısında sizlere büyük bir heyecanla tanıttığımız çok 

oyunculu rol yapma oyunu Runes of Magic'i bir kez daha kapağımıza taşıyarak tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz! 
Aeria Games tarafından pek yakında beta sürümüyle oyunculara merhaba demeye hazırlanan Runes of Magic'te hem emektarlarını hemde yeni oyuncuları heyecanlandıracak 

? yenilikler var. Gelin, ayrıntılarına hep beraber bakalım. 


Yine, yeni, yeniden! 

Eski oyuncularının bildiği gibi Runes of Magic (kısaca RoM) bundan birkaç yıl önce Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş özelliklerle bizi şaşırtmıştı. Fakat işler istediğimiz gibi gitmedi ve oyun isim değişikliğinin ardından kısa bir süre sonra yayın hayatına son verdi. 
O zamanlar biz oyuncuların ortak şikâyeti RoM'un yeterince sık güncellenmemesi ve zamanla monotonlaşmasıydı. Her ne kadar geniş ve kaliteli bir içeriğe sahip olsa da oyun artık beklentilerimizi karşılayamaz olmuştu. 
Başlangıçta iyi bir çıkış yaşasa da, sonu biraz. 
hüzünlü oldu. 


Hizmet kalitesiyle tanınan Aeria Games'in Runes of Magic ile ilgilendiğine dâir geçtiğimiz aylarda bazı duyumlar almıştık. Üzerinden 


çok geçmeden iyi haber geldi: Nisan ayının başlarında oyunun resmi sitesi açıldı ve yine osite üzerinden oyunun çok yakında yayına başlayacağına dair bir duyuru yayınlandı. 
Sevinçle karşıladığımız bu haberin ardından oyunu ve getireceği yenilikleri merakla beklemeye başladık. 


Oyuncuların aklında, haklı olarak, birçok soru var, Hizmet kalitesini özellikle ön planda tutan yayıncı firmaysa resmi RoM forumlarında 

bu soruları yanıtlıyor. Daha oyun açılmadan onlarca başlık açılan forumlarda Türk GM'lerin yanı sıra deneyim sahibi RoM oyuncuları da var. Aldığımız bilgiler ışığında söyleyebiliriz ki oyun yine Türkçe olarak sunulacak, Zaten beta sürecinin biraz ertelenmiş olması da bu yüzden; oyunu tamamen hazır ve sorunsuz olarak sunmak istiyorlar. Aeria Games'in lokalizasyon ekibi binlerce kelimenin doğru çevrilip çevrilmediğini kontrol ediyor. Bir diğer konuysa içeriğin Türk kültürüne uyarlanmış halinin mi, yoksa orijinal halinin mi sunulacağı, Kesin bir bilgi olmasa da oyunun orijinal içeriğiyle sunulacağı duyumlarımız arasında. Ve elbette ki eski kullanıcı hesaplarının yeni oyuna aktarılıp aktarılmayacağı merakediliyor. Eski oyuna ait hesaplar teknik ve hukuki nedenlerden ötürü yeni RoM'a transfer edilmeyecek. Bu özellikle yeni oyuncular açısından sevindirici bir haber, 


zira böylelikle herkes oyuna eşit şartlarda başlamış olacak. 


Az önce bahsi geçmişti; Runes of Magic'teki en önemli yeniliklerden biri Türk GM'lerin oyunda aktif rol oynayacak olması, Önceki sürümde çokça şikâyet edilmesine rağmen düzeltilmeyen oyun hataları, kötü yönetim sergileyen yöneticiler gibi etkenlerden dolayı olan yine oyuncuya olmuştu, özellikle de bu oyuna para yatırıp beklentilerinin karşılanmadığı gören oyunculara. Oyunu devralan Aeria Games, işi sıkı tutmakta kararlı, Hizmet politikasının da gereği olarak RoM'un hem oyun içi kısmında hem de resmi forum ve diğer destek kanallarında Türkçe hizmet ve destek sunan görevliler olacak. Oyunun resmi forumu şimdiden gayet canlı. Üstelik Aeria Games'in tüm sitelerinden ulaşabileceğiniz Aeria GamesIM hizmetiyle listenize eklediğiniz arkadaşlarınızla forumda gezerken aynı anda anlık mesajlarlasohbet de edebiliyorsunuz. 


Taborea dünyasına hoş geldiniz 

Runes of Magic'in hikâyesi, genç ve meraklı bir tanrı olan Ayvenas'ın kendi dünyasını yaratmak istemesiyle başlıyor. Bu amaçla, tanrılar dilinde yazılmış olan yaratılış kitabında yeni bir bölüm açılıyor: 
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Sizler işte hikâyenin tam bu noktasında,en güçlü olma yarışında devreye giriyorsunuz. 

Karakterinizi seçip bu yarışa sizde ortak olacak ve önce kendi karakter sınıfınız içinde, sonra da 


VPök 


başka sınıfa mensup oyunculardan daha güçlü olmak için mücadele vereceksiniz. 


Bir kahraman doğuyor 
Karakter yaratma ekranında oyundaki karakterinizi özelleştirebileceğiniz oldukça ayrıntılı bir ayar paneli bulunuyor. Buradan sınıfsal özelliklerinizi, takma isminizi belirleyip karakterinizin fiziksel özelliklerine saatler ayırabileceğiniz nitelikte ayrıntılı ve çok çeşitli seçenekler eklenmiş. İyi bir MMORPG oyuncusunun bu ekrandan hızlıca ayrılması hiç muhtemel gözükmüyor. 


En başta, bazıları seçtiğiniz ırka özgü olan 8 farklı sınıf arasında seçim yapabilirsiniz. Seviye atladıkça, yetenek sayınızı daha da artırmak ve karakterinizi daha fazla geliştirmek için ikincil ve üçüncül sınıflar da seçebilirsiniz. 
Yani birincil sınıfınızın haricinde başka bir sınıfın özelliğini daha aynı karakterde kullanabilirsiniz. Bu 
RoM'a has özelliklerin en önemlileri arasında. Farklı sınıfların birleşimiyle hayal ettiğiniz karakteri p aynen RoM'a yansıtabiliv yorsunuz. 


»vaşçı: Bir savaşçı, birçok farklı silah ve zırh türünü dilediği gibi kullanabilir, bunlarla büyük hasarlar verip kendini savunabilir. 
Savaşçılar, verdikleri hasarı artırmak için Öfke özelliğini ve diğer güçlü etkileri kullanabilir ve daha zayıf müttefiklerine oranla düşmanın dikkatini daha çok çekme özelli ğine de sahip olurlar. Ayrıca savaşçılar iki elli silah kullanabilir ve böylece neden oldukları yıkımı daha da artırabilir. Savaşçılar her türlü sınıf birleşimine yakın mesafe dövüş yetenekleriyle katkıda bulunur. İkinci sınıf olarak Şövalye'yi seçerseniz tank görevini üstlenebilecek kapasiteye erişiyorsunuz. Ya da Rahip seçerseniz bir yandan mücadele edip diğer yandan kendinizi iyileştirebiliyorsunuz. 


Kimileri izcilerin kendilerini toplumdan soyutlamak için doğaya döndüklerini düşünse de, bu maceracı ruhların asıl derdi 


keşiflerle dolu özgür bir dünyada yollarını bulmaya çalışmaktır. Deri giysileri içinde izciler, uzun menzilli saldırıların ustasıdır ve kendilerine has yakın ve uzak dövüş yeteneklerini Odak özelliğini kullanarak sergiler. 
Düşmanlarını belli bir mesafeden durdurmak ve kontrol etmek konusunda usta oldukları gibi uzun menzilli saldırı güçleri zaman içinde daha da artar. İzci seçen oyuncuların yan sınıf olarak Büyücü veya Savaşçı sınıflarını seçtikleri sıklıkla görülüyor. 


Düzenbaz: Birçokları düzenbazların sağı solu rahatsız eden, tuhaf ve karanlık işlerle meşgul kişiler olduklarını düşünür. Kullandıkları nahoş yöntemlerle ün yaptıkları da doğrudur. Deri zırhlı bir düzenbaz düşmanına yaklaşırken kendini gizleyebilir ve Enerji özelliği- 


ni kullanıp, baskın, arkadan vurma ve direkt taarruz gibi özel yeteneklerini sergileyerek düşmanlarına kan kusturabilir. Düzenbazlar ayrıca zehirleri ve tuzakları kullanmakta da ustadır. Düzenbazlar her türlü sınıf birleşimine sinsi teknikleri sayesinde yakın mesafe dövüş yetenekleriyle katkıda bulunurlar. Yan sınıf olarak genellikle İzci kullanılır. 


Büyücü: Büyücüler genel olarak duyarlı ve sakindirler; bilginin gücüne inanırlar ve elementlerin nasıl manipüle edileceğine dair sırların peşindedirler. Birçok büyücü kaftanla dolaşır ve rüzgâr ve ateşin sihirli güçlerini kullanarak hem tekil düşmanlara, hem de grup halinde gelenlere ağır hasarlar verir. İki farklı büyü ekolünü de kullanabildikleri için, çok çeşitli tehlikeler karşısında ayakta kalmak için gereken esnekliğe sahiptirler. Büyücüler her türlü sınıf birleşimine hem güçlü büyü saldırıları, hem de pasif yakın dövüş yetenekleriyle katkıda bulunurlar. 


Rahip: Birçok kişi ruhlarındaki kirlilik yüzünden tanrılarla iletişim kuramazken; sadece en güvenilir hizmetkârlar olan rahipler, özel dualarıyla bu ayrıcalığa mazhar olmaktadır. 
Sadece bu üstün yeteneklere sahip olan kişiler rahip olabilir. Bir rahibin ana görevi başkalarını iyileştirmektir. Genellikle kaftanla dolaşsalar da, onlara zarar vermek isteyen kişilere karşi kendilerini kalkanla savunma izinleri vardır. Rahipler Mana gücü sayesinde, tanrıların kudretini kullanıp başkalarını iyileştirebilir, diriltebilir ve su büyüsüyle sapkın düşmanları alt edebilir. Savunma olarak düşük kalan Rahip sınıfına yan sınıf olarak genellikle Şövalye sınıfı seçilir. 


Şövalye: Şövalyeler bir zamanlar, ülkeyi korumaları için kraliyetilesi tarafından eğitilen sadık askerlerdi. Zaman içinde, şövalye tabiri hayatını başkalarını korumaya adamış tüm cesur askerleri kapsar bir hale geldi. En güçlü zırh ve kalkanları kuşanma özelliği olan şövalyeler, özellikle amansız savunma yetenekleriyle, gruplarına yapılan düşman saldırılarına karşı ilk üs geren kişilerdir. 
Şövalyeler düşmanlarını Işık Mührü'yle etkisiz hale getirmek için Mana kullanırlar ve bu daha sonra alınan hasarı azaltmak, savunma gücünü artırmak ya da düşmanların yerini saptamak gibi birçok farklı konuda işe yarar. 
Daha çok korumaya odaklı yetenekleriyle ünlüdürler. 


Doğa Âlimi: Doğa Âlimleri tabiatın güçleriyle ilgili her türlü bilginin taşıyıcıları olup, bunları ustalıkla kullanıp farklı büyüler ortaya çıkarırlar. Bu güç sayesinde mucizevi yetenekler sergileyebilirler. Bu nedenle Elfler tarafından saygı görürler ve büyük sorumluluklar üstlenirler. Doğa Âlimleri büyü yetenekleri sayesinde dostlarına şifa dağıtır, düşmanlara ise gazap. Doğa Âlimi'nin üstün büyü yapma yeteneği ve yaptığı büyülerin çeşitliliği sayesinde, bir grubun her türlü ihtiyacına cevap verebilir ve büyük savaşların vazgeçilmezidir, Yan sınıf seçimlerinde Büyücü ve İzci ön plana çıkıyor. 


Gardiyan: Gardiyanlar, bitkilerin kutsal elçisinin de ilkelerinin takipçisi olduğu koruyucular olarak bilinirler. Gardiyanlar sayesinde, ormanlarda yaşayan Elfler rahat eder ve bitkilerin gazabından korunurlar. Bu bitkilere daha sonra Elfler tarafından bakılır ve koruma altına alınırlar. Elflerin güvenliğini sağlamak en önemli görevleridir. Savaş esnasında, Gardiyanlar bitkilerden her türlü yardımı talep edebilir. Ayrıca onların gücünü almak için bitkilerle tek vücut ve tek yürek olurlar. Ağaçları korurken geliştirdikleri yetenekler sayesinde düşmanlarına karşı koyabilirler. Zarif savaş teknikleri sayesinde savaş esnasında güvenebileceğiniz bir yan sınıf oluştururlar. İzci sınıfı Gardiyanlarda en çok tercih edilen yan sınıflardan birisidir. 


Karakter sınıflarının istatistiksel bilgilerini, çifte sınıf için taktiksel bilgileri ve daha ayrıntılı bilgiyi, resmi sitenin rehber bölümünde bulabilirsiniz. 
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Karakter yaratma ekranındaki işlemleri tamamlayıp oyuna girdiğinizde ilk olarak oyuna alışma sürecinizi kısaltarak kontrolleri öğrenmenizi sağlayan öğretici görevler serisine başlıyorsunuz. Bu görevlerde sizden birtakım işler yapmanızı isteniyor. Bunların karşılığında da eşya, para ve tecrübe puanı vaat ediliyor. 


Yeni RoM'da neler var? 

Runes of Magic, 3. Bölüm “Kadim Krallıklar” sürümüyle karşımıza çıkacak. Bu da yanında birçok yenilik getirecek hiç şüphesiz. Ancak hepsi bununla sınırlı değil. Üçüncü bölümün üzerinden çok geçmeden dördüncü bölüm güncellemesi de oyuna yansıtılacak. 


Türkiye'de uzun zamandır beklenen bu dev içerikle birlikte aşağıdaki yenilikler oyuncuları bekliyor: 


&3 Yeni seviye sınırı: 62'ye yükselen maksimum level 

t3 Yeni bir kıta: Nefes kesici yepyeni Zandor- ya kıtası ve Gürleyen Tepeler, Güney Janost Ormanı ve Kuzey Janost Ormanı bölgeleri Yeni zindanlar: Altı oyuncu için yepyeni bir zindan olan Dalanis Zindanı 

Bi Yeni savaş meydanı: Tyrefen Sıradağları'nda, sekizer kişiden oluşan iki takımın beş büyük kristali ele geçirmek ya da savunmak için kıyasıya çarpışacağı 8'e 8'lik yepyeni bir savaş meydanı 

£3 Yeni klan oyunları: Ruh Savaşçısı, İğneli Delici, Boynuz Çağrısı 

iğ instance ödül sistemi: Yeni PvE ödül sistemiyle boss'ları alt ederek “Kadim Memento” öd ü kazanma imkânı 

i3 İlişki sistemi: Basit arkadaşlıktan, özel bir nikâh salonunda yapılacak olan bir evlilik törenine kadar birçok yeni ilişki türü 

# Yüzlerce yeni görev 

BG Ayrıntılı karakter ayarları 

& Geliştirilmiş kullanıcı arayüzü 


..Ve çok daha fazlası yeni Runes of Magic'te sizleri bekliyor. Türk GM'lerin de katkısıyla etkinlik sayısında da gözle görülür bir artış olacağı kesin. Etkinlikler bizler için özel günlerde yapılabileceği gibi rastgele günlerde de yapılabilir. Nasıl etkinlikler olacağını bekleyip göreceğiz. Eğer siz de RoOM'un fedailerinden biriyseniz aklınızdaki etkinlik fikrini resmi forumdaki ilgili bölümde yetkililerle paylaşabilirsiniz. Bu imkânı da 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oyunculara sağlayan Aeria Games, etkinliklerden herkesin maksimum fayda ve eğlence sağlamasını amaçlıyor. Sizin bir fikriniz Varsa resmi forumda bunu paylaşın. Geri dönüşlerle etkinliğinizi geliştirin. Belki de bir sonraki etkinlik, sizin projeniz olabilir... 


Ev sahibi olmak 

Oyunun en güzel özelliklerinden bir tanesi, ev sahibi olabilmeniz. Hatta evinizi döşeyip misafir kabul edebilmeniz... Evinizi yeni eşyalar alıp bunları ilgili yuvalara taşıyarak kendi zevkinize göre döşeyebilir, tek tıklamayla eşyanızı yerleştirebilirsiniz. 
Masa, sandalye, halı, duvar kâğıdı ve birçok başka dekoratif eşya arasından istediğinizi alabilirsiniz. Evinizi her zaman için odaları büyüterek, kat çikarak ya da ekstra dolap- 


lar koyarak genişletebilirsiniz. Hazine ve ganimetlerinizi evinizde güvenli olarak saklayabilirsiniz. Size evinize koyup değerli eşyalarınızı saklamanız için 20 yuvalı bir sandık veriliyor. Daha fazla yere ihtiyacınız olursa, ekstra sandık satın alabilirsiniz. Nalbant, simyacı, aşçı... Mesleğiniz ne olursa olsun, onu kendi evinizde huzur içinde icra edebilirsiniz. Örs, laboratuar ve kapları satın alıp evinize yerleştirebilirsiniz. 


Klanınızın şatosu olsun istemez misiniz? 

Eğer bir klanınız varsa veya bir klan üyesi iseniz, şatonuz bile olabilir! Eğer klan 5. 
seviyeye geldiyse tüm klan üyelerinin katkılarıyla bir klan şatosu inşa edilebilir. Her bir klan şatosunda birçok özellik, küçük 


toplantı odaları ve büyük salonlar için yete rince yer bulunur. Odalar klan üyeleri tarafından döşenir ve klan şatosuna konan tüm mobilyalar sadece dekorasyon amaçlı olup, bonus etkilerini kaybederler. Hangi üyelerin mobilya koyma ve kaldırma yetkisine sahip olacağına klan liderleri karar verir. 


Klan şatosunun seviyesi arttıkça, daha iyi ve daha çok sayıda özelliğe kavuşur. Klanın kaynaklarını artırmak için klan şatosuna çeşitli ilaveler yapılabilir, Akademi, demirhane, kütüphane, muhafız kulesi ve ahır bu ilavelerden bazılarıdır. Bu ek binalar, önceden belirlenen bir geliştirme şeması çerçevesinde sırayla yapılırlar. Örneğin, demirha- ne inşaatı ancak akademi binası yapıldıktan sonra mümkün olabilir. Bu ek binalar klan üyelerine de ilave bonus puanlar kazandırır: Kütüphanede çalışarak zaman geçirmek XP borcunu azaltırken, ahır inşa etmek klan üyelerine binek kullanırken geçici hız bonusu sağlar. Kuşatma Savaşı, klanların birbirlerine meydan okuyabilecekleri yeni bir özellik olup, klanlara rakiplerinin şatosunu kuşatma ve ele geçirme olanağı verir. 
Zafere ulaşmak için top, mancınık, koçbaşı gibi ağır silahlara ihtiyacınız vardır. Ama saldırdığınız klan şatosunun savunma gücünü de hesaba katın. Birliğin seviyesine bağlı olarak, bir dizi savunma seçeneği söz konusudur: Düşmanı şatonun merkezinden uzak tutan çeşitli kapılar, yaklaşan düşmanı hazırlıksız yakalamak için kazılan siperler ve düşmanı şaşırtmayı amaçlayan tuzaklar bunlar arasındadır. 


Saymakla bitiremeyeceğimiz birbirinden güzel ve ilginç özellikleriyle Runes of Magic, siz değerli Türk oyuncusuyla buluşmak için gün sayıyor. Piyasanın en kaliteli yapımlarından biri olan RoM'u denemeden geçmeyin. DVD'mizde bulabileceğiniz istemcisiyle hemen yükleyip Taborea dünyasına bağla- nın ve mücadeleye katılın, Tamamen Türkçe içeriği, Türk GM'leri ve Türkçe desteği ile Runes of Magic denemeniz için sizleri bekliyor olacak! -Taha Sarı 


3 Geliştirme: Frogster 
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« En Düşük Sistem Gereksinimleri: 26Hz 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Tanitim Rappelz Epic Vi Antik Miras 


RAPPELZ EPİC Vil: anTik miras 


EN BEK » 


| Roppeiz Ecic VE Atk Mos MEM 


i arım sene evvel yine bu sayfalarda Alın Yazısı isimli güncellemesini enine boyuna tanıtmıştık hatırlarsa- 


nız. Hatırlamıyorsanız da geçen sayıya tekrar bir göz gezdirmek için tam zamanı. Her sayıda bir 6 sayfamızı Rappelz'a ayırmasak rahat edemiyoruz. Faruk Abi'ye söyleyeceğim, bu oyun için ayrı bir ek çıkartalımartık. Bu kadar çok güncellenen, yenilenen, dinamik bir oyun özel bir ilgiyi hakediyor ne de olsa. 


Oyunu yıllardır oynayan, her şeyini yalayıp yutan, yeni özelliklere aç oyuncu kitlesi (altı ayda ne kadar acıkılırsa artık) direkt olarak “Yeni Ne Var” başlıklı paragrafa geçiversinler bir zahmet. Biz burada oyuna yeni başla- 


yacak masum oyuncularla biraz oyunun geçmişinden, biraz da mekaniklerinden bahsedeceğiz. Hatta hemen şu an konuyu tarihten açıyorum... 


Rappelz'da lüm 

Rappelz fantastik bir ortaçağ dünyasında geçiyor. Yaradılış ve Yıkım tanrıları dünyada varolagelen yüksek Gala ırkına yardımcı olmaları için iki ırk daha yaratmaya karar verirler. Bu ırklar Işığın temsilcileri Deva ve Karanlığın temsilcileri Asura ırklarıdır. Doğaları gereği birbirlerine düşman olmaları gereken bu iki ırk, kendilerine hakem olan Gaia ırkıyla birlikte dünyada dengeyi sağlıyorlardı. 


Bu üç ırk, çağlar boyu düzen içinde yaşadılar. 
“Cadı”diye anılan bir Gaia, kendi ırkından müritler toplayıp tanrılara ve bütün dünyaya baş kaldırana kadar... Gala ırkının diğer mensupları Cadı'ya baş kaldırdılar ve yıllarca savaştılar. 
Dünya kaosa sürüklendi. Tek başlarına Cadı'yı yenemeyeceklerini anlayan Gaia ırkı, nihayet Deva ve Asura ırkının da yardımlarıyla Cadı'yı yenebildi. Kaosu dünyaya salan Cadı'nın cezası canlı canlı yakılmak olmuştu. 


Bu büyük savaşın üzerinden yıllar geçti. Dünya yaralarını iyileştirip tekrar düzene sahip oldu. Ve fakat Cadı'nın geri döneceğine dair söylentiler ortalığı sarmış durumda. Kaosun tekrar gerlişini engelleyip düzeni korumaksa biz oyuncuların elinde... 


Beş sene evvel bu hikayeyle yola çıktı Rappelz. Bu geçmişi benimseyerek adım attık oyunun dünyasına. Bu hikâyeyle seçtik mensubu olacağımız ırkımızı. Yüksek ırk olan Gaia, Aydınlık'ın temsilcileri Deva ya da Karanlık'ın temsilcileri Asura ırkından birini seçerken belki de bu geçmiş yankılanıyordu kulaklarımız- da. Ya da sadece seçeceğiniz sınıfa en uygun ırkı bulmaya çalışıyordunuz, bilmiyorum. 
(Fazla dramatize etmenin âlemi yok, di 


Oyun üç ırka, her ırk için de aynı üç ana mesleğe sahip. Böylesi övgüyle bahsettiğimiz bir oyun için sınıf sayısı çok az gelebilir ama endişelenmeyin, bu durum sadece başlangıç için geçerli. Bu durumdan ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim. 


FBE 


Oyunun üç ana sınıfı (hmm, "ana sınıfı”) olan Warrior, Magician ya da Summoner'dan birini seçmeniz, oyunun ilk anları için pek bir şey farkettirmiyor aslında. Çünkü Rappelz'ın sınıf sistemi, alıştığınız DVO oyunlarından biraz daha değişik. İlk 10 seviye için, karakterinizin seçtiği sınıf ne olursa olsun, “gezgin” diye tanımlanıyorsunuz. “Çömez” demenin Rappelz evreninde tercih edilen hali... Bu ilk 10 
seviye boyunca hemen hemen her fantastik DVOdan alışık olduğumuz rutin görevleri yaparak oyunun mekaniklerine alışmaya çalışiyor, bir yandan da hikâyenin derinliklerine iniyoruz. 10. seviyeye yükseldikten sonra ise anlıyorsunuzki, oyunasıl şimdi başlıyor.. 


10. seviyenin kerameti, sunduğu yeniliklerde saklı, Bu seviyeye yükseldiğinizde (son 5 cümle içinde çok fazla 10. seviye dedim, birmüddet demeyeceğim) karakterinizin ana sınıfı 

ile ilgili yeni bir sınıf seçiyorsunuz. Rappelz'ın oynanış rutinini bozan böyle bir özelliği var. 
Karakter gelişiminizin belli seviyelerinde seçebileceğiniz yeni sınıf seçenekleri sunuyor oyuncuya. Mesela, oyunun başında Gala ırkından bir Warrior seçtiniz diyelim. Alıştırma iniz zaman, oyun önünüze iki uzmanlık seçeneği sunuyor. Ya yakın dövüş uzmanı Champion mesleğini seçip usta bir tank olacaksınız ya da uzak menzilden saldırmayı ilke edinmiş bir Archer. Bu andan itibaren karakteriniz her seviye atladığınızda seçeceğiniz meslek de seviye atlayacak. Karakter seviyesi 50, meslek seviyesi 40 olduğunda; 10. seviyede (buraya kadarmış) seçtiğiniz mesleğe bağlı olarak yeni bir meslek daha seçebiliyorsunuz. 


Miros 


Hepsini yakala! 

Rappelz'da aynca bir de“Pokemon Modu" bulunuyor. Evcilleştirdiğiniz “pet"lerinizin yardımıyla savaşabiliyorsunuz. Bu pet sistemi, tahmin edebileceğiniz gibi özellikle Summoner sınıfı karakterler için hayati değer taşıyor. 
Evcilleştirdiğiniz petleriniz, zamanla kazandıkları tecrübeler ile evriliyorlar ve önceki hallerinden daha güçlü bir yaratığa dönüşüyorlar. 
Panter, kurt, ahtapot gibi “kabul edilebilir” petlerin yanı sıra, tek boynuzlu at, ork ve hatta melek gibi tamamen sıradışı yaratıklara da hükmedebiliyorsunuz. 


Taha'nın geçen sayıdaki yazısını okuduysanız biliyorsunuzdur.”Alın Yazısı" genişleme paketiyle oyunda 148. seviyeye kadar gelenler için oyun yeni bir dönüm noktasına giriyordu. 
Daha az evvel "Asıl oyun 50. seviyeden sonra başlıyor” demiştim. Bir sonraki büyük değişiklik için ta 148. seviyeye geçmeniz gerekiyorsa eğer, aradaki eğlenceli içerik miktarını varın 


inanın, 


siz düşünün. Onu düşünmeyi bıraktıktan sonra da 148. seviyede oyuncuyu Rappelz oynamaya itecek şey ne olabilir, bir de onu düşünün. Ya da durun, ben düşünmenize yardımcı olayım. 


DVO-RYO'da yüksek ihtisas yapmak 

Bir önceki büyük güncelleme Alın Yazısı'nın Rappelz'a getirdiği en büyük yenilik, 148. 
seviye karakterlerin erişebileceği “Ustalık Sınıfı”denen yeni bir sınıf seçme imkânı tanımasıydı. Bu sayede 50. seviyeden beri kullandığınız eski toprak karakterinize ikinci baharı yaşama fırsatı sunuyorsunuz. 148. seviyeye gelen karakterler, belirli NPC'lerden alacakları görevleri tek başlarına yaparak mevcut sınıflarıyla ilişkili yeni bir sınıf seçme hakkına sahip oluyorlar. Her ırk için 5'er yeni sınıf imkanı bulunuyor. 


Bir usta olabilmek için çetin sınavlardan (görevlerden) geçmeniz gerekiyor. Ancak bu görevlere başlamanın ilk şartı Cadı görevlerini tamamlamış olmak. 


Volkanus zindanına girmek içinse en az 
30. seviye bir karaktere sahip olmanız gerekli, Bu zindan arkadaşlarınızla ya da klanınızla girebileceğiniz bir zindan değil. 
Tek tabanca takılmalı, düşmanınızı kendiniz yenmelisiniz. Bu uğurda gerekli yaratıkları öldürdükten, istenen görev serisini bitirdikten sonra mevcut sınıfınıza uygun Ustalık Sınıfları'ndan biriyle ödüllendiriliyorsunuz. 
Ama tabii bunlar iki mevsim öncesinin haberleri 


EJ Fk 


Yeni ne var? 

EpicVli'nin yeniliklerini 3 başlık altında toplayabiliriz aslında (desem de her özelliğini ayrı bir başlık altında inceleyeceğimi sanmayın sakın; daha çok üç ayrı paragraf diyelim). Kübrik Zindanı (Stanley Kubrick'in kulakları çınlasın), Lydian petivve yeni arayüz. 


Öncelikle Kübrik Zindanı ile başlayayım, müsaade ederseniz. Kübirk Zindanı, aslında Alın Yazısı'nın eksiğini gideren bir zindan olmuş. Önceki güncellemeyle beraber gelen, yalnız tek başımıza girebildiğimiz Volcanus Zindanı'nın aksine Kübrik Zindanı'na sadece grup olarak girebiliyoruz. 
Zaten, öyle tek başınıza girmek isteyeceğiniz bir zindan değil bu. Oyunun en zor yaratıkları bu zindanda bulunuyorlar. “Bir zindana girmek için bu kadar şart olur mu yav...2” Valla damsız aldıklarına şükredin. Çünkü bütün zorluklarına rağmen, o kadar eğlenceli ve o kadar güzel eşyalar düşen bir zindan ki, 148. seviyeye erişen kim varsa burada. 


Yeni özel Kübrik Zindanı, Kainen Gölü'ndeki donmuş şelalenin içinde yer alıyor ve yalnızca Ustalık Sınıfı partileri için açık. Antik Küp yaratıkları tarafından yaratılmış Kübrik Zindani, oyuncuları yakın bir zamanda keşfedilmiş olan antik dünyaya yolluyor. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim; zindan, adını içinde bulundurduğu küplerden alıyor. Ama o zaman da adının “Kübik Zindan" olması gerekmiyor mu? Acaba “Kübik” kelimesinin söylenişi komik diye mi tercih etmediler? 


Neyse, biz konumuza dönelim. Kübrik Zindanı'nda, Volkanus Zindanı'nın aksine önce Batı Yaksa ve Doğu Yaksa 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isimli 2 tane orta sınıf boss canavarını yenmek zorundasınız. Bu iki Orta-Boss'u alaşağı ettikten sonra ana odaya açılan bir portal belirecek. Buodada Butkadah isimli, antik küpler tarafından yaratılmış ve tapılmaya başlanılmış küp tanrı ile kapışacaksınız. Butkadah'tan sonra, eğer grubunuz zindana yalnız eşya toplamak için değil de görevleri yapmak için girdiyse, birkaç yeni mini boss daha geliyor. 
Onları da kestikten sonra zindanda bir kalmıyor. Kübrik Zindani oyunun en güçlü canavarlarını barındırıyor ama boşuna değil, Cesaretinizi silahlar, kemerler gibi Ustalık. 
Sınıfı eşyalarının dropları ile ödüllendiriyor bu zindan. 


Antik Miras'ın diğer bir güzelliği, oyuna yeni kattığı Lydyan yaratığı. Lydyan, sahip olabileceğiniz, saldırı için ve binek olarak kullanabileceğiniz bir pet. Yüksek fiziksel saldırı ve hıza sahip bu hayvanı, daha küçükken yanınıza alıyorsunuz ve Aslan Kral'da Simba'nın kral oluşunu izlermişçesine Lydyan yaratığının evrimine şahit oluyorsunuz. Sevimli bir aslan yavrusundan haşmetli bir aslana dönüşen bu yaratık, fiziksel saldırı ve hızda ne kadar güçlüyse, büyü saldırılarına karşı da o kadar zayıf. 
Beraberinde getirdiği efsunlar (buff'ı efsun diye çevirdim ama, bilmem ne dersiniz?) da ağız sulandıran cinsten. Kritik saldırıyı artırıyor, karakterinizin istatistiklerini 9621,5 oranında yükseltiyor, fiziksel ve sihir saldırılarına karşı direncinizi yükseltiyor. Bir sonraki güncellemeye kadar başka bir pet kullanmayacağınızı rahatlıkla söyleyebilirim. 


Oyuna gelen en köklü değişimi en sona sakladım. Antik Miras ile Rappelz'ın bütün arayüzü değişiyor. Görev ve parti arabirimleri, görev penceresi, görev listesi, dünya haritası, parti fonksiyonları gibi özelliklerle bireysel ve parti görevlerini tamamlamaya yardımcı öğeler daha işlevsel hale getirilmişler. Gireceğiniz zindan hakkında detaylı bilgi istiyorsanız, Zindan Taşı penceresine bir göz atmak isteyeceksiniz. 


Rappelz Antik Miras, aslında önceki güncelleme Alın Yazısı kadar oyunun çehresini değiştirecek kadar önemli değişiklikler getirmese de, Alın Yazısı'nın getirdiği yenilikleri pekiştiren özellikleri ile oyunun ömrünü uzatan, en az bir 6 ay daha oynatacak yenilikler sunuyor. 
Gerçi Rappelz'da bu dinamiklik varken bir sonraki güncelleme için 6 ay bile beklemeyebiliriz. Büyük ihtimalle bir sonraki sayıda yine bir Rappelz yazısı ile beraber oluruz. O zamana deksizi şöyle küplerin arasına alalım. 
-Sadık Mert Küçükkuzucu 


Co (CONTINENT OF THE NINTH SEAL) 


— severlerin uzun zamandır 
F2P beklediği ancak Korelilerin kendilerinden başka kimseyle paylaşmadıkları C9 (Continent of the Ninth Seal), sonunda dağıtımcı Webzen sayesinde Global pazara açılmış bulunuyor. Bugüne kadar uzaktan izlemek zorunda kaldığımız ancak çekik gözlü kardeşlerimizin ballandıra ballandıra anlattıkları C9, bakalım kendisi için söylenenlerin ne kadarını yerine getirebiliyor... 


Bildiklerimizden farklı 

Continent of the Ninth Seal, alışmış olduğumuz MMORPG'lerden biraz daha farklı bir deneyim sunuyor bizlere. Bu farklılık temelde savaş sistemi ve kombo mantığından kaynaklanıyor. Alışılagelen durağan oynanışın aksine C9, sırtını aksiyon öğelerine yaslayarak durmak bilmeyen bir macera vadediyor oyunculara. 

Peki bu macera tam olarak nerede başlıyor? Oyunun isminden de anlayabileceğimiz üzere ortada mühürlü bir şeyin 


olduğu bir kıta var, Dokuzuncu olduğunu 


anladığımız bu mühür, iki dünyayı birbirinden ayıran bir kapının açılmasını 

önlüyor ve tahmin edebileceğiniz üzere eğer bu mühür kırılırsa pek de hoş şey- 


ler olmayacak. Vakti zamanında kapıyı açarak kendi takipçilerini çağırmayı amaçlayan yıkım lordu Lahkdan, korkusuz savaşçı Akene'nin mızrağı karşısında boyun eğince, kendisi ve kılıcı Hermes insanlık tarafından unutulur, Ancak uzun zaman sonra Hermes'i bulan Neper, elf ve büyücüler tarafından mühürlenen bu kapıyı açarak daha büyük bir gücü ortaya çıkarmak ve dünyaya hükmetmek niyetindedir, İştettam bu noktada bize düşen görev de mühürün saklı olduğu kıtayı bularak açılmaması gereken bu kapının kapalı kaldığından emin olmak. 

Aksiyon ağırlıklı rol yapma oyunlarının çoğunun aksine C9, bizlere bir şeyler anlatmaya çalışarak da muadillerinden ayrılıyor bu noktada, Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama kesinlikle Continent of the Ninth Seal'ın size söylemek istediği şeyler var... 


Durmak bilmeyen aksiyon 

.C9'un sırrı savaş sisteminin hedef bazli olmamasında. Yani bir hedefi seçip gidip ona saldırmıyorsunuz, tamamen hedeften bağımsız şekilde saldırılar gerçekleştirme imkanına sahipsiniz. Bu da size tek hamlede birden çok düşmanı öldürebilme fırsatı sunuyor. Bu sistemin bir başka getirisi de kombo gerçekleştirebilme şansı. Saldırılarınızı yeteneklerinizle (skill) birleştirerek neredeyse sınırsız kombolar gerçekleştirebiliyor, karşınıza çıkan düşman yığınını kolayca yok edebiliyorsunuz. Tabii bunun için saldırı mekaniklerine ve yeteneklerinize gerçek anlamda hakim olmanız gerekiyor. C9'un sahip olduğu bu kendine has hack and slash sistemi sayesinde 2009 yılında Kore Oyun Ödüllerinde beş tane ödül aldığını da belirtmeden geçmeyelim. 

Oyunda seçebileceğiniz 4 farklı sınıf bulunuyor. Bunlar başından beri yer alan Fighter, Hunter ve Shaman ile birlikte oyuna yeni eklenen Witchblade sınıfları. 
Seçeceğiniz her sınıf oynanışa direkt olarak etki ediyor ve oyundan aldığınız zevki etkiliyor. C9'u yakın dövüş bazlı oyna: makla, büyü odaklı oynamak arasında 


FEK 
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CONTİNENT OF THE NİNTH SEAL, ALIŞMIŞ OLDUĞUMUZ MMORPG'LERDEN BİRAZ DAHA FARKLI BİR DENEYİM SUNUYOR BİZLERE 


ciddi anlamda fark var. Bununla beraber 
20. seviyeye gelindiğinde, her sınıf için dört yeni ileri düzey sınıf seçeneği açılıyor. Bu seçenekler sayesinde seçtiğiniz. 
sınıfın bazı özelliklerini daha fazla ön plana çıkarabiliyorsunuz. Örneğin dövüşçü bir karakteriniz varsa onu Blade Master sınıfına geçirerek saldırı özelliklerini, Guardian sınıfına geçirerek de savunma özelliklerini artırmanız mümkün. Bütün sınıfların ileri düzey seçeneklerini kısaca özetlememiz gerekirse; 

Fighter: Warrior, Guardian, Blade Master, Berserker 

Hunter: Ranger, Assassin, Scout, Shadow, Bulletshooter 

Shaman: Illusionist, Taoist, Elementalist, Reaperess 

Witchblade: Slayer, Warden, Blade Dancer 


Karanlık zindanlara at beni 
C9'da zindanlar oyuncular için büyük önem taşıyor. Seviye atlamak için, eşya 


toplamak için, PvP mücadeleler için sürekli zindanları ziyaret etmelisiniz. Oyunda dört farklı zorluk seviyesinde zindan bulunuyor; kolay, orta, zor ve epik. Kolay ve orta zorluk seviyesindeki zindanlarda sıkıntı yok, tek başınıza da burada mücadeleler verebilirsiniz ancak zor ve epik zorluktaki zindanlara tek başınıza girmenizi tavsiye etmiyoruz, mutlaka bir takım çalışması gerekiyor buralarda.Tam bu noktada da Guild'lerin önemi ortaya çıkıyor. C9'da 1vs1, 2v52 mücadelelere girebileceğiniz gibi GuildvsGuild denilen takım mücadelelerine de katılabiliyorsunuz, ki işin asıl eğlencesi de tam bu noktada ortaya çıkıyor aslında. 

İşleyen demir ışıldar 

Oyunda seçebileceğiniz 5 tane de farklı meslek seçeneği bulunuyor, Bunlar; Metalworking, Cooking, Alchemy, Woodworking ve Tailoring. Seçtiğiniz mesleğe göre savaş alanında kullanabileceğiniz yeni silahlar ve iksirler üretebiliyor, sağlığınızı artırmak için yiyecekler yapabiliyorsunuz. 
Ancak mesleğinizi belirlerken dikkatli olmalısınız çünkü bir kere seçtikten sonra onu değiştirme imkanınız bulunmuyor. 
10. ve 25. seviyelerde mesleğiniz de sizinle birlikte sınıf atlayarak gelişiyor ve daha iyi ürünler ortaya çıkarabiliyorsunuz. 
Gelelim asıl noktaya 

Continent of the Ninth Seal pek çok özelliği ile rakiplerinden ayrılıyor olabilir, ancak muhtemelen en çok grafikleri ile dikkatinizi çekecek. Kullanılan grafik motoru, F2P bir oyundan beklenmeyecek kadar üst düzey bir seviyede ve bunu oyunun her noktasında hissediyorsunuz. 


Yeteneklerinizi gerçekleştirdiğiniz sırada fark edeceğiniz görsel efektler savaş aşkınızı bir anda ikiye katlayabiliyor. Müzikler ise tamamen şahsi zevkinize göre değerlendirilebilecek bir kalite noktasında, Şehirde daha sakin ve rahatlatıcı tonlar kullanılırken, zindanlarda sert ve gaza getirici metal tınıları tercih edilmiş. 


Beklediğimize değdi 

Evet, C9 Continent of the Ninth Seal'ı olması gerekenden çok daha uzun bir süredir bekliyoruz. Bu bekleme süreci de kimi zaman oldukça sıkıntılı oldu, bunun da farkındayız. Ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, C9 bu geçen sürenin karşılığını oynadığınız her dakikada veriyor. Eğer benzersiz bir aksiyon eşliğinde destansı bir macera yaşamak istiyorsanız C9'un kıtaları keşfedilmek için sizleri bekliyor, ne duruyorsunuz? - Turgut UÇ 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çekirdek işlemci, 512 MB bellek, 4 GB sabit disk alanı, GeForce 

6600 serisi ekran kartı Z 


Fön EDİ 


aha önce Genesis A.D. adıyla 

yayınlanan oyunu, Aeria Games 
Meli “Repulse” adıyla kullanıcılarına sunuyor. Klasik MMOFPS'lerden biraz daha farklı bir tema sunan Repulse'ın içeriği fütürist objelerle dolu, Bilim-kurguyu MMOFPS'yle birleştiren Repulse, bu tarzı seven oyuncular için tercih sebebi olabilir. 


Repulse'ın ilk dikkat çeken özelliği hiç 
kuşkusuz teması. Oyunun hikâyesi 2088 
yılında geçiyor. Durum böyle olunca tüm haritalar ve eşyalar geleceğe uygun bir yapıya sahip oluyor. Oyun, içindeki bilim-kurgu dengesini iyi kurmuş ve aşırı ileri teknolojinin getirdiği sınırsız hayal 


gücünü oyuna çok fazla dahil etmemiş. 
Bazı oyunlar teknolojinin fazlasıyla hızlı geliştiğini hayal ederek oyundaki objeleri buna göre tasarlıyor. Bu da ortaya kısıtlanamaz güç gibi sorunlar çıkartıyor. Fakat işin içinde mücadele ve zorluk olması gerektiği için bu “güç” bir şekilde kısıtlanıyor ve ortaya saçma denebilecek durumlar çıkabiliyor. Repulse'da uç diyebileceğimiz teknolojik araçlar saçma değil, Bu yüzden hikâyeyi mantık dışında bırakamıyor, oyuna kendimizi adapte edebiliyoruz. 


Klasik MMOFPS oyunlarından tanıdığımiz oyun modları ve karakter türlerini 

Repulse'da görmek mümkün. Üç karakter türü olduğunu görüyoruz oyunda. Bunlar 


BESPAWN 


FUTURİST BIR MMOFE 
DENEYİMİ YAŞAMAK 
ISTEYEN OYUNCULAR 

için 

Assault, Sniper ve Engineer türleri. Her 

tür birbiri arasında farklılık gösteriyor. 

Yok edici ya da görev adamı olarak tayin 

edilebilecek sınıf Assault, ani atakları ve 

sızma hamleleriyle dikkat çekiyor. Sniper ise uzaktan ateş kabiliyetine sahip silahları kullanabilen, sessiz ve ölümcül bir sınıf. 

Engineer ise birçok oyunda Medic sınıfında görmeye alıştığımız iyileştirici gücü 

bünyesinde barındırıyor. 

Oyunda temaya uygun, hikâyeye paralel 

ve iyi dizayn edilmiş, dengeli haritalar 

bulunuyor. Çeşitli oyun modlarına göre değişiklik gösteren bu haritalar, 16 kişilik maksimum savaş deneyimi yaşatabiliyor. 

Oyun modlarının bazıları klasik MMOFPS 

oyunlarındakilerle örtüşse de, bazıları 

oldukça farklı. Deathmatch, Capture 

the Flag, Demolition gibi klasik türlerin 

yanında Evac (ışınlanma cihazını bulup 

düşmanlardan önce kaçma), Invasion 

(uzaylıysanız insanları da kendiniz gibi 

yapma; insansanız da tam tersi) ve Sabotage (bulabildiğiniz kadar enerji hücresi toplama) gibi oyun modları da yer alıyor. 

Tüm bunların haricinde sadece Sniper 

olabileceğiniz ve sadece Egualizer (bir çeşit bıçak) kullanabileceğiniz türler de var. 


“Action Mode: ON” 

Oyun içinde çeşitli aksiyonlarda bulunabiliyorsunuz. Bu aksiyonlar duvardan zıplama, yana sıçrama, etkili hızlandırıcı ve görünmezlik. Oyun içinde farklı tuş kombinasyonlarıyla kullanabileceğiniz bu aksiyonlarla silah gücünüzü, yeteneğinizle harmanlayabiliyorsunuz. Bu aksiyonlar belli miktarlarda SP harcıyor. Yani SP'niz azaldığında ya da bittiğinde dolması için bir süre bu hareketleri yapmadan normal bir şekilde oynamanız gerekiyor. Aksiyon hareketlerindeki detaylar, donanılan eşyalara bağlı olarak iyileştirilebiliyor. Bu özelliği kullanmak istemeyenler için de çok güzel bir yöntem geliştirilmiş. Sunucular 


yundaki silah pazarından bir görüntü 


0835 *DELTA 


oo 


nMode'un açık olduğu nüze çarpabil 


unucularda buti 


“Classic FPS" ve “Action Mode" olarak ikiye ayrılmış. İsteyenler aksiyon hareketlerinin dahil olduğu sunuculara, istemeyenler klasik FPS sunucularına yönleniyorlar. 
Oyuna yeni başlayacak olan oyuncular için ayrı sunucular açılmış. Böylece deneyimsiz oyuncular, daha deneyimli oyuncularla karşı karşıya gelmeden önce diğer çaylaklarla birlikte ısınabiliyorlar. 
Oyun İngilizce olarak sunuluyor. Türk oyuncuların sayısı çok fazla olmasa da, gördüğünüzde şaşırmayacağınız düzeyde diyebiliriz. Repulse, fütürist tarzı seven veya farklı bir MMOFPS deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için iyi bir tercih -Taha Sarı 
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POPULER EŞYALAR 


| IMPROVEMENT PACK: Her sınıf için en iyi 

ekipmana sahip olun. Bu paket size her sınf için geçerli güçlü silahları, gelişmiş kask ve bombaları sunuyor. 

m ASSAULT PACK: Bu paketle daha ölümcül olacak, daha hızlı koşacak ve daha fazla hasar vereceksiniz. Sadece Assault sınıfına özel bu paket, sizi öne geçirecek olan şey! 

SNIPER PACK: Kendinizi savunabilmeniz <) ve yakın temas için gerekli olan ekipmanları Sniper Pack'te bulabilirsiniz. 


İZ Geliştirme: Oueen5 Soft 

İĞ Dağılım: AeriaGames 

EB Tür:MMOFPS 

ÖĞ Web: repulse.aeriagames.com 

En Düşük Sistem Gereksinimleri: P42.4 Giz 


işlemci, 512 MB bellek, 4 GB sabit disk alanı, NVIDIA GeForce 
600 ya da eşdeğeri AI ekran kartı Ba 


o 


im derdi ki Minecraft gibi bir 

oyun milyonlar tarafından satın 

alınıp oynanacak... Minecraft artık efsaneleşmişken bu “az gelişmiş” oyundan ilham alan Brick-Force, oyunculara Minecraft'ın inşa özelliğinin yanı sıra, tasarlanan haritalarda mücadele imkanını veriyor. 


Brick-Force'a tür olarak Sandbox FPS diyebiliriz. Oyunun içeriğinde en büyük payı, oyuncularla silahlı mücadelelerde bulunmak alıyor. Brick-Force beta aşamasında oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştı. Bunun sonrasında tam sürüme geçti ve oyuna ilgi katlanarak artmaya devam ediyor. Tam sürüme geçmenin sevinciyle oyuncularına birbirinden farklı etkinlikler sunan oyun ekibi, bir yandan da oyunu geliştirmeye devam ediyor. Oyuna Türk oyuncuların ilgisi de azımsanmayacak derecede. Bunun sebe- 


RICK-FORCE, 


bi hiç şüphesiz yayıncı firmanın oyunu tamamen Türkçe olarak Türkiye pazarına sunuyor olması. Web sitesinden tutun oyun arayüzüne, oyun içi tüm metinlerden seslendirmeye kadar her şey Türkçe. 
Durum böyle olunca Türk oyuncuların ilgisi de kaçınılmaz oluyor. Oyun Türkçe dışında birçok dilde faaliyet gösteriyor. 
Faaliyet alanlarına göre farklı sunucular da açılmış. Yani bir oyuncu ister Türklerin bulunduğu Türkiye sunucusuna, isterse de genel kapsamlı Avrupa sunucusuna ya da başka ülke sunucularına girebilir. 
Şu aşamada genel Avrupa sunucusunun yoğunluk oranı gün içinde orta seviyelerde, akşamları ve hafta sonları yoğun seviyelerde seyrediyor. Türkiye sunucusu ise yaklaşık 9625 doluluk oranlarında. 
Brick-Force'ta sunucu seviyesi hiçbir şekilde sizin oyun keyfinizi etkilemiyor. Yani odaların tamamı dolu olsa dahi siz kendi oyununuzda herhangi bir “lag” problemi- ne maruz kalmıyorsunuz. 


Oyunun grafikleri temasına uygun olarak adeta bir çizgi diziyi andırıyor. Elbette tasarımı itibariyle böyle bir oyundan üst düzey grafik seviyesi beklemek yanlış olur. Haritadaki detayların tamamı köşeli objelerden oluşuyor. Sanki etrafınızdaki her şeyin piksel piksel dağılması gibi. 
Lobi kısmı ve silahlar bu piksellenmeden payını almayanlardan. Bunlar, daha kullanıcı dostu olması amacıyla 3D çizilmiş ve animasyon destekli olarak oyuncuya sunuluyor. Genel anlamda oldukça kolay ve dış etkenlerin oynayışa minimum etki ettiği bir kontrol düzeni mevcut Brick-Force'ta. Karelerden oluşan karakterinizi klasik FPS oyun kontrolleriyle yönlendirerek diğer oyuncularla online mücadele ediyorsunuz. 


Bir MMOFPS'den beklediğiniz gibi oyundaki karakterinizi geliştirmeniz Brick-Force'tada mümkün. Geniş vitrinden oyun paranızla ya da cebinizden vererek alacağınız “Token” parasıyla karakterinizi istediğiniz düzeyde geliştirebilirsiniz. 


Oyunda FPS oyunlarını oynayan oyuncuların aşina olacağı birçok silah var. İster makineli, ister dürbünlü silahlarınızı satın alarak gücünüzü arttırabilirsiniz. Sadece silah da değil; karakterinize kask, kostüm gibi eşyaları satın alarak savunma gücünüzün artmasını sağlayabilirsiniz. 
Brick-Force'da bazı MMOFPS'lerdeki gibi karakter sınıfları yok. Her tür silahı satın alıp aynı karakterde kullanabilirsiniz. 


Oynama seçeneklerinde 5 farklı oyun türü bizi karşılıyor. Klasik Modlar olarak tanımlayabileceğimiz bu oyun türlerini lobide seçerek oynayabilirsiniz. Hepsini kısaca tanıyacak olursak; “Takım veya Solo Ölüm Modu” seçtiğiniz bir harita üzerinde en fazla 8'e karşı 8 kişiyle oynamaya izin veriyor ve hangi takım diğerini ilk önce mağlup ederse, o takım kazanıyor. “Hayatta Kalma Modu", klasik bir ölüm kalım mücadelesi oynamak isteyen oyuncular için. “Patlatma Modu”, bir bomba yerleştirmek ve savunmak (kırmızı takım) veya diğer takımın bomba yerleştirmesini engellemek (mavi takım) amacıyla oynanan bir oyun türü, Son olarak “Bayrak Kapma” modunda mavi takım bayrağını kırmızı bırakma noktasına ve tam tersi şekile kırmızı takım da 


kendi bayrağını mavi bırakma noktasına taşımak zorunda. Bu oyun modlarına çok yakında “Dalga Modu” ya da “Bombacı Arı Modu" olarak da bilinen ve oyuncuların işbirliği ile yükselen ya da düşen “Savunma Modu”"da eklenecek. 


Her oyuncunun hayalini kurduğu, “kendi haritasını tasarlamak ve bunu diğer oyuncularla oynamak”fikri Brick-Force'ta hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor. Oyunun inşa modu sayesinde kendi. 
hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. İnşa modunda kendi başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte istediğiniz gibi haritalar tasarlayarak bunları kaydedebilir, bu haritalarda diğer oyuncularla silahlı mücadelelere girişebilirsiniz. Resmi haritaların dışında birçok haritanın oyuna katılması Brick-Force'a müthiş bir zenginlik katıyor. 
Sürekli aynı haritaları oynamak yerine kendi haritanızı ya da başka oyuncuların haritalarını oynayabiliyorsunuz. Bu haritaları oynarken oyun sonunda haritaya puan da verebiliyorsunuz. Eğer siz de bir harita yapacaksanız bu puanlama sistemi için haritanıza biran özen göstermeniz gerekecek. Çünkü haritanız ne kadar çok puan alırsa, Nesne Mağazası'nda da kullanabileceğiniz o kadar fazla Brick-Puan kazanırsınız. Bazen çok büyük ve detaylı haritalarla karşılaşabileceğiniz gibi, küçük ve düşmanla burun buruna gelebileceğiniz haritalar da çıkabiliyor karşınıza. 
İnşa modu, oyun modundan farklı olarak sunucu seçme kısmı sırasında karşınıza çıkıyor. Eğer değiştirmezseniz “oynama modu” olarak devam edecektir. Seçenekleri kontrol ederek inşa modu sunucula-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Brici: Force 


rına bağlanabilirsiniz. Oynama modunda olduğu gibi burada da faaliyet alanlarına özel sunucular açılmış. Oyuncuların 

bu karmaşık ortamları hazırlamak için kullandığı Sandbox modu çok yakında sosyal ağlarda, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar gibi mobil aygıtlarda da mevcut olacak. Yani yolculuk yaparken akıllı telefonunuz ya da tablet bilgisayarınız aracılığı ile harita tasarlayabilecek, eve geldiğinizde ise bu haritada nişancı modu ile diğer oyunculara karşı mücadele edebileceksiniz. 


Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran ve ücretsiz olarak oyunculara sunan Brick-Force, sizleri bekliyor. Bu karikatür tarzı oyun, Unity 3D motoru üzerine kurulmuş olduğundan, aynı zamanda bir tarayıcıda da doğrudan oynanabiliyor. 
Tamamen Türkçe içeriğiyle tatilinizi eğlenceli hale getiren, klan kurma ve mücadele etme özellikleriyle arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu farklı oyunu mutlaka deneyin. -Taha Sarı 


POPULER EŞYALAR 


adı verilen değer ile oyundaki ürünleri satın alabilrsiniz. 


30 gün için kaplan bineğine 
sahip olursunuz 


Kullandığınızda mâna'nız 4 saniyede 1500'etamamlar, 


Kolayca başkente şınlanmanızı 


— am 
KÜNYE 


Geliştirme: HE Games 

Dağıkım: infenum 

Tür. Sandbox FPS 

Web: bride force.com 

En Düşük Sistem Gereksinimleri: - 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(#5) Idukça üstün ve kalbur üstü bir 
| O| çalışmanın ürünü grafiklere sahip olan Aion, free-to-play mo- 


delinde yerini alalı bayağı oluyor. İlk çıktığı zaman oldukça ilgi çeken ve beğenilen DVO'da şimdi daha kalabalık ve daha heyecanlı zaman geçirebilmek mümkün. 
Çünkü ilgi artıyor buna bağlı olarak da oyun daha keyifli bir hal alıyor. Doğaüstü, hatta belki de kendi türünde “acayipmiş” diyebileceğimiz yetenekler ve uçabilme seçeneği karşısında Aion'a ilgisiz kalmak pek de mümkün olamazdı zaten, 


ALON Dünyası 

Aion'da bir gök savaşı nedeniyle batma tehlikesiyle karşı karşıya olan büyüleyici bir dünyayı keşfederek, onun bu makus talihini yenmesine yardımcı olmaya ve elbette bu durumdan kendine pay çıkartmaya çalışan karanlık güçlere karşı durmaya çalışıyoruz. Tabii buraya kadar her şey standart gibi görünüyor. Bir DVO platformunun kullanması gereken tüm kuralları yerine getiren Aion, bu kurallara bağlı kalırken kendi evrenini kalıpların dışına çıkarmayı başarmış nadir oyunlardan biri. Işıklar içinde yaşayan Elyos ve karanlığa mahkum Asmodiyer arasında bir tercih yapmak; tarafını, karşısına çıkan her şeyi yok edebilecek eski ve güç manyağı kötülerden kurtarmak oyunun temelini oluşturuyor. Aion neredeyse dört bine yakın kendine has ve bağımsız öykülerine de sadık kalmanızı sağlayarak daha katmanlı ve derin bir fantastik dünya şansını kucağınıza bırakıveriyor. 


UÇTU UÇTU Alon UÇTU a A 


Kanatlanarak düşman beklemek oldukça karizmatik dursada düşmanın da kanatlanarak size gelmesi yüylerinizi diken diken edebil 


Bedava kanatlanmak varken neden duruyoruz ki 

Belli bir seviye ulaşıp yine belli bir görevi yaptığınızda sizi kanatlandıran bir oyun Aion, Evet, belki oynarken sevinçten de kanatlanabilirsiniz ama benim dediğim “harbi” kanatlar. Bu yeni organlarınız sayesinde bir yerden bir yere gitmek için yollarda koşuşturup toz yutmak zorunda kalmamak oldukça güzel. Ayrıca havada PvP deneyimi bir başka tecrübe gerçekten. 
Uçabiliyor olmak zaman içinde size bahşedilmiş bir yetenekten ziyade, oyun içinde strateji dinamiklerinde de çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu sadece basit bir hareket etme yöntemi değil; oyunun önemli ve stratejik bir parçası, Keşiften savaşa kadar bu yeteğinizi akıllıca kullanırsanız hem 


seviye atlarken hem de takım olarak yapa- * 


cağınız görev ve savaşlardan olağanüstü 


'alon KANATLARIYLA 
Ka > 


HEM, SERİNLİK HEM DE 
HEYECAN GETİRDİ 


Dükkandan yeni kanat alıp havalanıvermek 

Aion free-to-play dükkanlarında bu kadar zengin bir oyun altyapısı için yine en aZ o kadar zengin malzemeler satılıyor, Bazen sadece dükkanları dolaşmak oyunun kendisinden çok zaman alabiliyor, Ama zaten alışveriş de böyle bir şey değil mi? 
"Alacaksam bir kere alayım bir daha alamayabilirim” diye düşünerek çıktığınız her alışveriş, hem uzun hem de verimli geçer zaten. 

-Kaan Ezgimen 


Diable'yu kıskançlıktan çatlatacak kadar yakışıklı demonlar grafik ve özen hakkında ufakda olsa bir fikir verebil Pardon ufak dememeliydim belki 


Bİ Geliştirme: Nüott 


£İ Dağıtım: GameForge4D. 

E3 Tür: NMORPG 

İZ Web ölononlinecom 

£) En Düşük Sistem Gereksinimleri: - 


keyif almanız kaçınılmaz. 
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06Z101. Aşağıdaki kelimeler sizce ne anlama geliyor? 
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Kaçın! 
Sinan 
Trailer 


İyi 
Kötü 
Çirkin 2 


Bu kelimeler size bir şey ifade etmiyorsa, Oyungezer Online'a daha uğramamışsınız demektir. 


Www.oyungezer.com.tr 
Tüm oyuncular burada 


ree2Play dergisi olarak sizlere bugüne kadar çıkmış veya E çıkacak, kallavi veya kendi çapında, ünlü veya sadece 

belirli bir azınlığın duyduğu pek çok F2P oyunu elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. Bu oyunlar içerisinde de en çok ülkemiz insanının elinin değdiği yapımları gözetmeye çalıştık, onlara ekstra, ilgi alaka gösterdik. Kabul etmemiz gerek, ülkemizde bir şekilde oyunla ilgili çalışma yapmak, eli taşın altına sokmak ve bunun üstüne başarılı olmak pek kolay değil, Neyse ki özellikle son dönemde bu konuda daha istekli, daha atılgan ve daha başarılıyız. 
Bunda elbette ki siz oyuncuların da payı büyük. Yabancı firmalar ül- 


kemizdeki büyük oyuncu kitlesini fark etti ve artık bizim pazarımıza girmek için yarışır hale geldiler, Bu da pazarımızda iki dinamiği çok net şekilde harekete geçirdi; bu firmaların oyunlarının yerelleştirilmesi ve dağıtılması, yabancı oyunlarla kafa kafaya yarışabilecek Türk yapımı oyunların geliştirilmesi. İşte biz de bu dosya konumuz- da bu firmalara bir değinelim, nereden geldiler, ortaya hangi işleri çıkardılar, gelecekteki planları nelerdir bir bakalım, ülkemizde F2P kanalında olan biten şeyleri bir görelim istedik. Yani biz zaten gördük de, bir de siz görün, her şeyi kendimize saklamayalım istedik aslında, çok paylaşımcıyız... 


ZI Pik 


JOYGAME 

Joygame ismi 2009 yılında hayatımıza girdiğinden beri kabul etmemiz gerekli ki çok şey değişti. O gün 10kişilik bir ekiple yola çıkan firma bugün 150 kişi sınırına dayanmış kadrosuyla durmaksızın, 7/24 çalışarak oyunculara en iyi hizmeti vermek için çabalıyor. Dünya çapında pek çok MMO şirketinin Türkiye distribütörü, yayıncısı, satıcısı ve medya ortağı olan SHR ve Joygame, özellikle 
2011 ve 2012 yılında pazara soktuğu oyunlarla iyice adından söz ettirmeye başladı. 
Joygame'in başarısının arkasında pek çok etmen var, Tek bir türe takılıp kalmadan, 

her türde MMO oyuna odaklanmaları en büyük artılarından. Kataloglarında MMOFPS Wolfteam de var, MMORPG Cengizhan 2 de. 
MMO Aksiyon diyorsunuz, Zombirock deyiveriyorlar; MMO Dans varmış deseniz, Mstar cevabını yapıştırıveriyorlar. Bütün bunların yanında client gerektirmeyen web tabanlı MMO'ları da hiçbir zaman unutmuyorlar. 
Üstelik ekipleri bütün bu oyunları güncel 


Son Silah 


tutmak, devamlı yeni etkinlikler düzenlemek için canla başla çalışmaya da devam ediyor. 
Uzun süredir bizlerle olan oyunları hakkında bol bol konuştuk, gelin isterseniz son zamanlarda bizlere ne gibi sürprizler hazırladılar, gelecekte ne gibi planları var, biraz da onlara bakalım... 


S2 -Son Silah 

Point Blank, Wolfteam derken iyice kızışan MMOFPS arenasının son ferdi olan S2 - Son Silah, kısa sürede kendisini ön plana çıkarmayı başaran bir oyun oldu. Bugün hangi internet kafeye gitseniz S2 oynayan birilerini görmeniz oldukça muhtemel. Counter. 
Strike'dan bu yana gelen başarılı online FPS'lerin ortak bir özelliği var; ustalaşma kısmı zor olsa datemelde çok basit oyunlar. 52 
de aynen bu formülle yoğurulmuş bir yapım, öğrenmesi de oynaması da fazlasıyla kolay. 
İşte tam da bu nedenle herkese hitap eden yapım, Manço abimizin de dediği gibi 7'den 70'e bir oyun adeta. İçinde barındırdığı farklı 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oyun türleriyle dikkatleri çeken 52, isterseniz en fazla adamı vurmanıza, isterseniz de paracıkları rakibinizden önce ele geçirmenize imkan sağlıyor. Üstelik bunu da kendi içinde farklılaştırıyor, diyor ki her şey serbest de oynamak mümkün, sadece bıçak veya dürbün kullanmak da, seçim senin. Son olarak oyuna eklenen Kapalıçarşı haritasıyla yerelleştirme 
konusunda adeta ders veren Joygame'in 2 
ile çok iyi bir iş ortaya koyduğunu söylememiz gerekli, Çete ve polis güçlerinin birbirine 
karşı amansız mücadelesini konu alan 52 

- Son Silah, Joygame'in 2012'deki en büyük sürprizlerinden birisi oldu ve görünen oki adından söz ettirmeye de devam edecek. 


Mstar 
Her ne kadar bir oyunu belirli bir kesime sıkıştırmak doğru olmasa da, Mstar çıktığı 


günden bu yana özellikle kadın oyuncuların ilgisini fazlasıyla çekmeyi başardı. Bu noktada uygulanan pozitif ayrımcılıktan da kimsenin rahatsız olmayacağını düşünüyoruz. Kadın oyuncular tarafından tercih edilen bir oyuna sahip olmak Joygame'in vizyonunu da çok net bir şekilde yansıtıyor aslında: Herkese ulaşmak. Sakın yanlış anlaşılmasın, bahsettiğimiz oyun bir dans oyunu ve elbette ki bu kadınların tekelinde olan bir tür değil, zaten bu nedenle oyunun ciddi anlamda erkek oyuncusu da bulunuyor. Oyunun içeriği için başarılı bir derleme yorumunu yapabiliriz, karakter yaratımı ve kişiselleştirmesi kısmı fazlasıyla Sims'i andıran Mstar'in oynanış kısmı ise Osu isimli ritim oyununa gönderme yapıyor adeta. Doğru zamanda doğru yön tuşuna basmaya dayalı oynanış mekaniği kulağa fazlasıyla kolay gelse de oyunun içine girdiğinizde dolanan parmaklarınıza bunu anlatmayı denemelisiniz bir de, Rakiplerinizle aynı şarkıda grup olarak dans ederken onlardan daha yüksek skor elde edebilmek amacıyla girdiğiniz mücadele bir yerden sonra bağımlılık yaratma noktasına erişiyor. 
Daha önce de bahsettiğimiz Joygame'in 

tek bir türe takılıp kalmaması durumunun en güzel örneği olan Mstar, Kadınlar MMO oynamaz” mitini -daha önce pek çok defa yıkılmış olsa da- bir kez daha ve çok sert bir şekilde yere gömüyor. Açık bir şekilde söyleyebiliriz ki Mstar, Joygame'in bu sene ortaya koyduğu en orijinal fikir... 


Joymoby ve Joyanime 
Aslında belki de bunu Joygame V2”adı altında tek bir başlıkta toplamamız daha 


doğru olurdu. Şu ana kadar Joygame'in yaptıklarından, farklılıklarından, vizyonundan bahsettik ama şurası bir gerçek ki aslında onları ileri taşıyacak en büyük proje bu olacak. Bir portal oluşturduğunuzda amacınız gelen misafirin oradan hiç çıkmak istememesini sağlamak olur. İşte Joygame V2, bunu sağlamak için gümbür gümbür geliyor ve bu büyük Joygame resminin içinde iki yeni oyuncu sahne almaya hazırlanıyor; Joymoby ve Joyanime. Mobil oyunlar artık sektörün en önemli bileşenlerinden birisi ve online oyunlar ile de kol kolailerliyorlar. İşte bunun farkına varan Joygame, Joymoby adı altında mobil oyun servisini hizmete sokuyor. Android, iPhone ve iPad için her türlü aplikasyon ve oyunun yer alacağı bu portal ile birlikte bilgisayarlarımızdan sonra mobil cihazlarımı- 
71 da ele geçirecek Joygame ailesi, Şimdiden 
bir sürprizi paylaşmaktan da çekinmiyorlar: Joymoby açıldığında Cengizhan 2 oyunu, aynı PC özellikleriyle birlikte mobil cihazlarımızda oynanabilir olacak. Harika değil mi? 
Joyanime ise F2P sever kitlenin ilgi alanları düşünülerek ortaya çıkan bir proje. Oyuncuların büyük kısmının anime ve mangadan keyif aldığını fark eden ekip, Joyanime adı altında bir portal oluşturarak misafirlerine en özel ve ünlü serileri, en güncel şekilde izleme şansı tanıyacaklar. İşte başarılı bir firma olmanın anahtarı tam da burada, olduğunuz yerde sabit kalırsanız paslanırsınız. Sürekli 


gelişmek ve ilerlemek zorunda olduğunu bilen Joygame, yakın bir gelecekte neredeyse her alana elini atacak gibi görünüyor... 


NFINITY GAMES 

Henüz çok yeni olan bir firmadan bahsettiğimizi hatırlatarak başlamak en doğrusu belki de. Nisan 2011'de yola çıkan Nfinity Games, Türkiye'deki en iyi yayıncı olma parolasıyla sektöre giriş yaptı. Bu bağlamda da seçtikleri oyun daha önce Kore, Endonezya ve Rusya gibi ülkelerde büyük başarı yakalamış Point Blank'ti. Bir yayımcının başarılı olabilmesi için yerelleştirme konusunda özenli olması gerektiğini bilen firma, oyunu Türk insanına Türkçe sunarak, bugün oldukça büyük başarılar yakalamış Point Blank isminin altına imzasını attı, İsimlerinde aslında hedeflerine bir gönderme var. Latince infinitas (sınırlandırılmamışlık) kelimesini baz alarak Nfinity ismini seçen firma, bu sınırlandırılmamışlığı, sundukları eğlenceye yansıtmak istiyor. 
Hayır hayır, firmanın Türkiye'yi dünyanın en pahalı internetini kullanan ülkeler listesinden silmek gibi bir gayesi yok. Onların gayesi oyun sektöründen yola çıkarak Türkiye'nin bilişim alt yapısı ve sanayisinin zenginleşmesinde pay sahibi olmak. 


Point Blank 

İlk olarak semalarımızda göründüğünde “Fazla Counter-Strike-vari" eleştirilerine maruz kalan Point Blank, aradan geçen süre sonunda aslında ayaklarının yere ne kadar sağlam basan bir oyun olduğunu ispatladı. 
Uğruna turnuvalar düzenlenen, sunucuları asla boş kalmayan, ilk günkü heyecanı hala yaşatmayı başarabilen oyunun bu denli başarılı olmasında elbette Nfinity Games'in 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başarısı büyük. Gerçekleştirdikleri özenli yerelleştirme sayesinde Türk oyuncusunu anında oyuna çektikleri yetmezmiş gibi, sürekli olarak gerçekleştirdikleri etkinlikler ve oyun görevlilerin oyuncularla yakın ilişkileri sayesinde de ilgiyi yukarıda tutmayı başardılar. Bugün piyasada ilk zamanlarına oranla daha fazla rakipleri olsa da hala Point Blank ismi kendini her yerde göstermeyi başarıyor, biz bıraksak o bizi bırakmıyor zaten. 


OYUN STÜDYOSU 

Oyunların dağıtımı, distribütörlüğü kadar yapımı da ülkemiz için çok önemli bir konu. 
Online oyunlardan bahsederken sadece MMOFPS, MMORPG oyunlara odaklanmamız yanlış olur çünkü gözümüzün önünde dünya çapında başarı yakalamış Sanalika isminde bir gerçek duruyor. 2008 yılında kurulan Oyun Stüdyosu, her yaş grubuna hitap eden, sürekli yenilenen özellikleri ve çarpıcı görselleri ile dikkat çeken, kendileri- nin de oynamayı çok sevdiği sosyal oyunlar üreten bir firma. Yarattıkları Sanalika dünyası ile adından söz ettiren Oyun Stüdyosu'nu ön plana çıkaran başka bir unsur da güvenliğe verdikleri önem. Her yaştan oyuncuya hitap eden firmanın en önemli oyuncu kitlesini çocuklar oluşturuyor ve bu nedenle güvenlik bir anda en önemli unsur haline geliyor. 
Yarattıkları 5 aşamalı güvenlik sistemi sayesinde çocukların küfürlü konuşmalara, cinselliği çağrıştırıcı sözlere, kumar ve uyuşturucu benzeri kötü alışkanlıkları çağrıştırıcı ifadelere maruz kalmalarını engelliyorlar. 
Çocukların ebeveyn onayı olmadan üye olamadıkları bu sistem sayesinde devamlı bir kontrol de sağlanmış oluyor. Yarattığı başarılı dünyanın üzerine titreyen Oyun Stüdyosu, 


Point Blank 


yeni projeleriyle de başarılarına devam edeceğe benziyor. 


Sanalika 

Tarayıcı tabanlı bir devasa online olan Sanalika, arkadaşlarınızla çevrimiçi oyunlar oynayabileceğiniz, birbirinden farklı ve renkli mekanlarda yeni arkadaşlar edinebileceğiniz kocaman bir sanal dünya, Kendinizi bir çizgi karakter olarak ifade etmenin hazzını yaşayabildiğiniz oyunda neredeyse yapabileceklerinizin sınırı yok. Oyun size gerçek hayattaki aktivitelerinizi birebir yaşayabileceğinizi vadediyor ve gerçekten de bunu oyuncuya sunuyor. Bu genişlikte ve çeşitlilikte bir sanal dünya yaratmak gerçekten de altından kal- 


Sanalika & PetePet 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kılması zor bir iş ancak Sanalika'nın dünya çapındaki başarısının sırrı da burada yatıyor. 
Üstelik bu dünya hiçbir zaman durmuyor ve sürekli yeni etkinlikler oyuncuları bekliyor. Türkiye'de ilk kez bir sanal dünyada sinemafilmi gösterimi gerçekleşmesinin. 
altında yine Sanalika imzası var. Memleket Meselesi isimli filmi, oyun içerisinde yer alan Fethiye Sineması'nda gösteren yapımcılar, bu konuda da öncü olduklarını gösterdiler ve farklarını ortaya koydular. 23 Nisan için gerçekleştirdikleri şenlikler ise özellikle yazılı medyada en fazla görünür olmalarını sağlayan etkinlik oldu. Adeta sanal bir karnaval alanı yaratılan oyunda 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşanırken, Bedük gibi sanatçıların konserleri de Sanalika dünyasına renk kattı. 
Anlayacağınız Sanalika, dışarıdan bakıldığında sadece çocuklara hitap eden bir oyun gibi gözükse de aslında herkesin yapacak bir şeyler bulabileceği dopdolu bir dünya. 


PETePET 

Elbette ortaya Sanalika gibi bir ürün ortaya koyunca bununla yetinmek olmazdı, olmadı da. Oyun Stüdyosu yeni projesinde biraz daha farklılaşma yoluna gitmeye karar verdi ve PETePET üzerinde çalışmalarına başladı. 
Bir sanal dünya olan Sanalika'nın aksine PETePET, seviye yükseltme mantığına dayalı bir müsabaka ve görev oyunu. Yeni bir gezegen olan OS3P üzerinde koloni kuran insan ırkının bu gezegen üzerinde bulduğu yumurtalar oyunun temelini oluşturuyor. Bu yumurtaların içinden çıkan PET (Potansiyel Eğitilebilir Tür) isimli canlılar da karakterimize oyun boyunca eşlik edecek. Biz ve PET'imiz oyun içerisinde görevden göreve koşarken, bir yandan da rakiplerimizde çetin mücadelelere gireceğiz. Evet fazlasıyla Pokemon'u andıran bir yapısı var PETePET'in; eğer onu sevdiyseniz muhtemelen bunu 

da seveceksiniz. Hedef olarak 6-15 yaş 

arası kitle hedeflense de oyunun içeriğine yetişkinlerin de ilgisini çekebilecek pek çok özel ayrıntı düşünüyor yapımcılar, ön yargılı olmamak gerekli o nedenle. 


PEAK GAMES 

Özellikle sosyal oyunlar ve client bazlı oyunlar kadar mobil alanda da adından söz ettiren Peak Games'e değinmemek olmaz. 
Adından sözettirmek tanımı biraz yüzeysel kalmış olabilir çünkü dünya çapında bir firmadan bahsediyoruz aslında. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında en büyük ve büyüme hızı en yüksek oyun firması Peak Games. 30 milyonun üzerinde aktif kullanıcıstileşu an global pazarda bulunan en büyük 
3 sosyal oyun firmasından biri olduklarını da 
belirtelim. Anlayacağınız farkında olmasak da başarılarıyla çoktan Üsküdar'ı geçmiş bir firmadan bahsediyoruz. Başarılarının sırrını, gelişmekte olan pazarların kültürlerine ve özelliklerine uygun sosyal oyunlar üretmeleri ve yayınlamaları olarak gösteriyorlar. 
Avrupa'nın en önde gelen yatırımcılarından destek almayı başarmış olmaları da önemli bir ayrıntı. Global pazarda hizmet verdiklerinden dolayı sadece Türkiye'de değil İspanya, Almanya, Ürdün ve Suudi Arabistan'da da ofisleri bulunuyor. Oyun yelpazeleri de bir o kadar geniş; okey, tavla gibi temel oyunlar 


da bulunuyor, Sudden Attack gibi dünya çapında yapımlar da. Anlayacağınız Peak Games'in elinde mutlaka size göre bir oyun bulunuyor. 


Sudden Attack 

Çetin bir mücadeleye girmiş MMOFPS oyunlarının arasına korkusuzca dalma eğilimi gösteren Sudden Attack, Peak Games'in desteği ve çalışmaları ile kendinden söz ettirmeye çalışacak. Açık beta sürecinde bulunan yapım deneyenlerden büyük övgüler alıyor. Yerelleştirme konusunda oldukça deneyimli olan bir ekibin ellerinde bulunması en büyük artısı. Bunun yanında devamlı olarak içerik paketleriyle de güncelleniyor olması, beta sürecinin başarılı ilerlediğini gösteriyor. Biliyoruz ki bazı oyunlar beta sürecine girse de hataları ve geri dönüşleri pek ciddiye almayabiliyor yapımcılar. Ancak Peak Games, deneyimini buraya da yansıtarak 


Sudden Attack için en ortaya koymak için uğraşıyor. Oyun yöneticilerinin de içinde bulunduğu günlük etkinliklerle desteklenen bu deneyimi yaşamak da biz oyunculara düşüyor. 


GLOBAL GAME CENTER 

Bir firmayı en iyi kendi dilinden tanıyabilirsiniz. Global Game Center (GGC) muhtemelen kendisini en iyi ve samimi anlatan firma diyebiliriz. 2006 yılında Türkiye'nin ilk E-Pin distribütörü olarak başlayan maceraları, geçen zamanla birlikte şekil değiştirip yapımcılık ve yayıncılık alanına da kayarak Türkiye'nin önde gelen oyun firmalarından biri haline getirdi onları. Bugün E-Pin distribütörlüğü, yapımcılık, yayıncılık, pazarlama ve lokalizasyon hizmetleri ile bir oyun fir. 
masının yapabileceği her alana elini atmış, güçlü bir firma GGC. Ve bunca kulağa sıkıcı gelen unsurun arkasında hepsi bizden, hepsi içten insanlar. Oyun da oynarız, snowboard da yaparız diyorlar mesela. Tophane'de nargile içerken ya da bir sahil kenarında denize çimmiş bir şekilde görebilirsiniz onları. Dedik ya, kendilerini belki de en samimi anlatan firmalar diye, onların elinden çıkma bir oyunu oynamak da geliyor insanın içinden, Osmaneli'nde yöresel bir kahvaltıya eşlik etmek de. Belki bir Türk firmasının sahip olması gereken en önemli unsur da budur aslında... 


GameTURK 

GGC, sahip olduğu portföyü tek bir portal üzerinden kullanıcılarıyla paylaşıyor ve bu portalı da GameTURK olarak niteliyor. 1 milyonu aşan oyuncu sayısına sahip bu portal, bünyesinde bulunan 12 online oyun ile hizmet veriyor. Tek bir hesap ile tüm oyunlara rahatlıkla ulaşabildiğiniz GameTURK, tamamı bedava ve Türkçe olan oyunlarıyla dikkatleri çekiyor. En sevilen ve ilgi çeken 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oyunları ise Jadde. Bir sanal evren oyunu olan Jadde'yi muadillerinden ayıran en büyük özelliği merkezine dansı oturtmuş olması. Yani yine her sanal evrende yaptığınız gibi insanlarla sosyalleşiyor, kendinize yeni aksesuarlar alıyor, hayvanınızı gezdirebiliyor, aktivitelere katılabiliyorsunuz. Ancak asıl sizi siz yapan gösterdiğiniz dans figürleriniz oluyor. Çıktığı günden bu yana oldukça büyük bir ilgi gören Jadde, hala GameTURK'ün en dikkat çekici yapımı konumunda. Ancak bu durum yakında değişebilir çünkü kapalı beta aşamasında bulunan Araf Online gümbür gümbür geliyor. Uzun zamandır beklediğimiz bu oyunun üzerinde olsun gözleriniz. 


ARCADEMONK 

Global alanda pek çok başarıya imza atmış, ödüllerle ülkemize dönmüş 41? 291 Dijital Pazarlama Ajansı'nın kurucuları tarafından ortaya çıkarılan Arcademonk, Türk ve Ortadoğu sosyal ve mobil oyun piyasasına hizmet veren bir stüdyo. Hedeflerinde bu piyasanın en iyisi olmak gibi bir gayeleri var; neden olmasın? Şimdilik Facebook üzerinden yayınladıkları Kebap Dünyası, Sanal Okey ve Lezzet Dünyası isimli üç oyuna sahip olan stüdyo, hem Facebook hem de mobil platformlar için yeni projeler üzerinde hararetle çalışmalarına devam ediyor. 


NOWHERE STUDIOS 

Burada adı geçen firmalar içinde en tazelerinden, en çıtırlarından Nowhere Studios. 
2010 yılında kurulan firma, hedef bazında 
ülkesınırlarını çoktan aşmış, tüm dünyada severek oynanan oyunlar geliştirmek niyetindeler, Yeni oyunlara burun kıvıran ve eski oyunların ruhunu günümüz teknolojilerinde hayata döndürmeyi amaçlayan ekip, bu bağlamda ürettiği Facebook oyunlarıyla birlikte hala üzerinde çalışmakta olduğu Limbo esintili Monochroma ile bunu başarabilir. PC ve Xbox 360 platformları için üretilen oyun gerçekten beklenti yaratacak düzeyde. Halihazırda ulaşılabilir durumda olan Brain Turka ve Bubble Turka isimli Facebook oyunları ise ütopik bir şekilde Osmanlı kültürü ile Steampunk evrenini bir araya getiren yapımlar. 
Ekibin kafasının değişik çalıştığı açık. 


GAMESTER 

Küçük bir ekiple büyük başarılara imza atılabilir mi? Bu sorunun cevabını Gamester 
“evet"olarak veriyor. Mevcut durumda 13 
kişiden oluşan ancak hedefleri doğrultusunda büyümeyi amaçlayan ekip, bu tutkulu takımla birlikte Facebook üzerinde 1.6 milyondan fazla oyuncusu bulunan, 500.000 
aktif kullanıcıya sahip ve Nokia Ovi Mağazası üzerinden 60.000 kişiye ulaşmış ilk oyunları Townster ile takdire şayan bir başarı ortaya koydular, 2009 yılında İstanbul'da kurulan Gamester ekibi sosyal etkileşim, oynanabilirlik ve eğlence odaklı sosyal oyunlar geliştiriyorlar. Bu tanıma uyacak şekilde hazırladıkları yeni oyunu ise 2012 takvimi içerisinde bizlerle buluşturma niyetindeler, heyecanla 


Townster 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bekliyoruz. 


ZIBUMI GAMES 

Eğer bir oyun stüdyosuna örnek aldığı yapımcılar sorulduğunda cevap olarak Ron Gilbert, Tim Schafer, Chris Taylor, Sid Meier ve Jordan Mechner isimleri çıkıyorsa dudaklarından orada iyi bir ekip var demektir, orada güzel bir şeyler var demektir. Filizleri 
2007 yılında atılan şirketleşme çalışmalarını 
2010 yılında tamamlayan Zibumi, oyun 
geliştiricileri için çok önemli bir firsat olan METUTECH-ATOM bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Flash oyunlarla başlayıp, iOS platformuna geçiş yapan ve araya Evvel Zaman İçinde Nasrettin ve 2Seksen gibi kalburüstü yapımları sıkıştıran ekip, 2012 ve sonrası için daha büyük ölçekli projeler hedefliyor. Oyunlarını genellikle hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlamaları da onları global pazarda tercih sebebi haline getirebilecek önemli unsurlardan. 


LAMAGAMA ENTERTAİNMENT 

Daha önce Lamagama ismini duymadıysanız yakın zamanda bol bol duyacağınızdan emin olabilirsiniz. Mobil ve konsol platformları üzerine çalışan ekip, halihazırda iOS ve PS3 platformlar için oyun geliştirmekle meşgul, Uzun süredir beklenen ve aslında bu senenin başında bizlerle olacağını düşündüğümüz Sprint: Challenge, sonunda iPad ve iPhone platformları için piyasaya çıkmak üzere. Yine iOS platformları için geliştirilen Egg'n'Roll'un ise yakın bir gelecekte bizlerle birlikte olacağını umuyoruz. Aslında yapım sürecinin başında PS Vita için de çıkacağı söylenen bu oyun için geliştirme sayfasında artık bu platformu göremiyor olmak üzücü. 
Firmanın en önemli oyunu ise uzun zamandır geliştirme süreci devam eden ve PS3'e çıkacak ilk Türk oyunu olma özelliğini taşıyan multiplayer aksiyon Ouadratum Mortis, yani Er Meydanı! Move odaklı olacak bu oyun için öngörülen çıkış tarihi ise Ocak 2013. Umarız. 
ki Sprint'in başına gelenler onun da başına gelmez... -Turgut Uç 
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SİZ ZAHMET ETMEYİN, 
BİZ SİZE GELİRİZ! Salan 


Ne de olsa, gezmeyi seven bir oyun dergisiyiz :) 


10 sn sac cakma rorrman 77 Bunları sıkça 
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Başvuru yaptığımda aboneliğim ne zaman başlar? 

Aboneliğiniz bi sonraki ay başar, Yan elinize piyasada olan sayı değil bi sonraki sayı ulaşacak Derginin ücret her ay faturanıza/liralarınıza 790TL olarak yansıyacak 


Dergi ne zaman elime ulaşır? 
EP1S0DE 2 NN Abone ve bayi dağıtımlarına dergi aynı anda teslim edil Bulunduğunuz yere bağlı olarak derginin 


GALL DU T Y dağıtıma çıkmasından en fazla 6 iş günü sonra elinize ulaşı. 


YILIN ZİRVE BLACK OPS 
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OYUNLARDA 


Abone olmamın Oyungezer'e faydası varmı? 
Siz dergiyi marketlerden veya zincir kitapevlerinden aldığınızda dağıtıcı kanalındaki tüm noktalara yüklübir ücret ödeniyor. Abone olduğunuzda dağıtıma daha az para harcamış oluyoruz. 


Faturasız hattımda para yoksa ne olacak? 
Sistem bir iki gün içinde tekrar dener. Halen 

hattınızda para yoksa bize haber verir biz de arar size hatırlatırız. 


Aboneliğim başladı mı hep sürecek mi? 
Evet, siz"1PTAL OG” yazıp 6662'ye yolayana veya operatör tahsilata sürekli sorun yaşayana kadar 

sürerabonelğiniz. 


Yolladığım SMS'in ayrı bir ücreti varmı? 
Servis numarasına gönderilen her mesaj operatö rünüz tarafından 50 Kr (Vodafone çin 41 Kı) olarak ayrıca ücretlendirilir. Ama bunu bir kere aboneliği niz başladığında yapıyor. Her y kesmiyorlar. 


Dergim gelmezse veya iki kere para çekilirse falan ne olacak? 

Her türlü sorununuz çin mesai saatler içinde 0216 
465 98 50'yi arayın, biz hepsini çözeriz —) 


powernd By 
) dg (YE Sermemanm gören br mesaj optimize by aynca 50 Kuruş Vodafone için 41 Kuruş olarak ücretlendirlr AB ONE HATTI 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EN SIKI PVP OY 


ER MEYDANINA ÇIKMAK İ 


ok oyunculu oyunları oynamamızın sebebi ne sizce? “Oyunun hikâyesini öğrenmek” olmadığı 


belli, Öyle olsa senaryo moduna girer, 

yapay zekâlı sanal insanların içinde bir akıllı kendimiz olarak oyun dünyasının altını üstüne getiriri; ei daha büyük bir şey lazım. Bize doğal zekâ ve dengimiz olan, yapacağı hareketler önceden kestirilemeyen, stratejisini kendi stratejimizle çarpıştıracağımiz ve kimin galip geleceğini göreceğimiz rakipler lazım. Ancak o zaman diyebiliriz. 
“Başardım! Ben bu oyuncudan daha iyiyim.” 
Bu yüzden oynarız PvP oyunlarını. Birileriyle rekabet edip, kazanmanın verdiği hazzı sevdiğimiz için. Tabii çekişmenin çekirdeğinde de eğlence olduğunu unutmadan. 


Senenin bu yarısında sizler için piyasanın en iyi PvP oyunlarını araştırdık. Bu oyunları seçerken özel bir kıstasımız yoktu. Elimizde bir şablon, oturup belli kriterleri “çek” ederek puanlamadık. Sadece oynarken en çok zevk aldığımız oyunları sizlerle paylaşmak istedik. Yani olur da sizin çok sevdiğiniz bir oyunu atlarsak lütfen darılmayın. Sadece bize sevdiğiniz oyunu söyleyin, diğertüm okurlarımızla değerlendirelim, sohbet edelim. Nasıl mı? Forumlarımız ne güne duruyor canım... 


NEED FOR SPEED WORLD 

Bu listede bir yarış oyunu görmeyi bekliyor muydunuz bilmem ama Need for Speed serisi (ya da genel olarak araba yarışı oyunları) her zaman hikâyesinden çok arkadaşların birbiriyle kapışmalarına imkân verdikleri için sevilmişlerdir. Yarış oyunlarının en kral serisi NİS de sırf biz F2P oyuncuları için ücretsiz bir oyun çıkartırsa, bu oyunu oynamak farz olur. 
Evde iki arkadaş kapıştığınız yarış oyunlarını unutun, NİS World ile tüm dünyayla yarış halinde olabilirsiniz. Most Wanted'ı ne kadar sevdiniz bilinmez (ki bence serinin en baba oyunudur) ama bu oyun için Most Wanted'ın ücretsiz ve çevrimiçi oynananı diyebiliriz. 
Kovalamaca ve yarışlardan elde edeceğiniz 


puanlarla arabanızı modifiye edebilir ya 

da yeni araba satın alabilirsiniz. Garajınızı hayalinizdeki arabalarla doldurup dilediğiniz arkadaşlarınıza veya oyun haritasındaki herhangi birine Sprint, Circuit ve Drag yarış türlerinden birinde meydan okuyabilirsiniz. 
Yalnız üzülerek söylüyorum ki lisanslı araç yelpazesi ne kadar geniş olursa olsun, bu oyun konfor ve zarafeti Doğan görünümlü Şahin'de bulanlar için değil. 


TEAM FORTRESS 2 

Valve'i hepimiz severiz, Gabe Newell'ı sayanız, hatta yanaklarını mıncırmak isteriz. Niye? 
Çünkü adam oyuncunun halinden anlıyor. 
Dünyanın en güzel FPS'lerinden birkaçını 


DOSYA ese eve oyn 


geliştirmesi bir yana, en eğlenceli DVO-FPS'sini ücretsiz sunduğu için de severiz. 
Team Fortress 2 gibi bir oyun, bilgisayarı olan her oyuncuya sunulmuşken başka FPS'leri oynamak ancak geçici bir heves olsa gerek. Medic, Scout, Engineer, Pyro ve Spy gibi birbirinden manyak dokuz karaktere sahip oyun canı sıkılana amaçsız bir eğlence vaat ediyor. Ha bir de sokakta görebileceğiniz herhangi bir şapkacıdan daha fazla şapka sunan geniş bir ürün yelpazesi. 


Bak aklıma geldi; geçenlerde gördüm, 

Spy/'ın biri duvara cıbıl hatun resmi yapıştırıp soteye yatıyordu. Sonra resmi uzun uzadıya süzen rakip takım oyuncusunu arkadan bıçakla dürtüyordu. Şu yazı bitsin, ben de gidip bir deneyeyim. 


SUPER MONDAY NIGHT COMBAT Bilenleriniz vardır, Xbox Live üzerinden oynan Monday Night Combat diye bi'oyun var hani, Hah işte, bunun ondan farkı, bu oyun süper. Süper çünkü hem bilgisayar oyunu, hem de beleş. Şu listede saydığımız Team Fortress 2'yi, DotA kopyalarını alın, miksere koyup karıştırın, elinize geçecek olan ürün bu oyundur işte. Ne kadar alakasız iki oyun türü, değil mi? Bu iki farklı tür ancak bu kadar güzel bir şekilde harmanlanırdı herhalde. Kendine has oynanış tarzı olan beş asker sınıfının her biri tamamen farklı bir deneyim vaat ediyor.Commando, Striker, Enforcer, Defender ve Sniper'dan oluşan karakterlerin her biri kendi çapında başarıya giden yol için eşit miktarda önem taşıyor. 
Her turun sonunda elde edeceğiniz puanlarla yeni yetenekler satın alabilir, mevcut yeteneklerinizi geliştirebilir ve yardımcılar kiralayabilirsiniz. Müsrifliği sevmeyen bir kişiyseniz, puanlarınızı biriktirip yeni karakter bile satın alabilirsiniz. Tercih sizin. 


AGE OF EMPIRES ONLINE 

Oyun sektörünün bugün ayakta durmasında DVO'ların yeri ne kadar mühimse, 10-20 sene evvel GZS oyunlarının katkısı da o kadar mühimdi. Bu oyunların da en iyilerini Age of Empires ve ardılları oluşturdu. İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alacak bir Age of Empires IV beklerken geliştirici firma Ensemble Studios'un dağıtılmasıyla yıkılmıştık, ama neyse ki Microsoft bu GZS devini tekrar uyandırdı ve geçtiğimiz sene Age of Empires Online'ı biz oyun severlerle buluşturdu. Belki oynanabilir ırklar içinde alıştığımız üzere “Efendim?” “Usta”, “Yaparım” “Emrin?”diyen Türkler yok ama yine de çok eğlenmenizi sağlayan Kelt, Pers, Yunan ve Mısır uygarlıkları var. Paşa gönlünüzün çektiği birini seçin ve o diyar senin bu diyar benim diyerek sefere çıkın. Komşu devletlerle ister ittifak kurun ister düşman olun. Hâlâ Age of Empires serisinin deathmatch modunun etkisinden çıkamadıysanız, tam aradığınız şey. Üstelik eski tarzı yakalamak isteyen oyuncular için tek kişilik görevler de mevcut. 


LEAGUE OF LEGENDS 

Son zamanlarda bir DotA'dır gidiyor. Daha doğrusu zaten meşhur bir moddu ama Blizzard ve Valve'in bu modun yeni versiyonlarıyla tekrar gündeme gelmeleri oyunu daha bir çekici kıldı. E hal böyle olunca kopyalarının da pıtrak gibi çoğalmaları işten bile değildi. Zira öyle de oldu. Bu kopyaların en kalitelilerinden biri de şüphesiz League of Legends. 
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Dürüst olacağım, League of Legends tam bir kopya. Ama şu ender rastladığımız, en az orijinali kadar iyi olan, hatta orijinalini bile gölgede bırakabilecek kadar iyi olan kopyalardan. Özünde bir kule savunması tarzına sahip DotA benzeri, başka bir deyişle MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) türünden oyunlarda olduğu gibi Lol'da 

da bütün olay yapay zekâ kontrolündeki ufaklıklarla birlikte kendi kahramanınızı yönetmek ve rakip takımın üssünü yok etmek. Bu uğurda kazandığınız puanlarla kahramanınızı geliştirip daha güçlü hale getirmeye çalışıyorsunuz. Karakterler 

asıl DotA'nın karakterleriyle aynı isimleri taşımasalar da sahip oldukları yetenekler ve tasarımlarıyla kimin muadili olduklarını hemen belli ediyorlar. Tabii eğer asıl oyunu bilecek kadar yaşlıysanız. 


HEROES OF NEWERTH 

Lol gibi bir diğer MOBA oyunu da Heroes of Newerth. Türü MOBA ama yine de farklı bir şeylere sahip bu oyun. Gelişi cisi S2 Games'in bir diğer oyun serisi olan Savage'da yarattığı dünyada geçiyor HoN. 
Grafiksel olarak Warcraft Ill'e benzeyebilir, ama yine de öyle ağzınızı doldura doldura “klon”diyemiyorsunuz. Bir kere bu oyunun karakterleri tanıdık değil. Öyle tam bir DotA karşılığı yok bu karakterlerin. Güç, çeviklik. 
ve zekâ kategorilerinde uzmanlaşmış iki düşman grubun (Legion ve Hellbourne) 

pek çok karakterinden birini seçme hakkına sahipsiniz. Her bir karakter tamamen farklı bir oynanış stili ve yetenek setiyle birlikte geliyor. Takım oyununu olmazsa olmaz kılan zorlayıcı oynanış, mücadeleyi seven profesyonel oyuncular için yapılmış sanki. 


«HEROES or NEWERTE sa, 
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Buarada, şu MOBA için bir Türkçe karşılık var mıydı? Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Alanı, ÇoÇeSAl. Ahal Eren, lügâta yeni terim kattım, olur mu? Kulağa süper saçma geliyor ama... 
Olur mu? (Olmaz mı? -Eren) 


BATTLEFIELD HEROES 

90'ların sonu 2000'lerin başında bir İkinci Dünya Savaşı rüzgârı esti tüm dünyada. Öyle ki biz ta buradan hissettik, Bugün çok sevdiğimiz Medal of Honor, Call of Duty ve Battlefield gibi seriler de o rüzgârın sonuçları aslında. 
Her ne kadar şimdilerde moda modern savaşlar (1) olsada, o zamanlar Battlefield 1942 
okulu astığımız zaman arkadaşlarla vakit geçirmemizin yegane yollarından biriydi. O ruhu tekrar yakalamak ya da nasıl bir duygu olduğunu öğrenmek isteyenler için EA birkaç sene evvel Battlefield Heroes'u çıkardı. Çok büyük bir farkla, çizgi film olarak... 


Çizgi film grafiklerine sahip oyunda aynı asker sınıflarına sahip iki ordudan birine (National Army ve Royal Army) mensup oluyorsunuz. 
Oyunda kazandığınız puanlarla da askeriniz için yeni geliştirmeler satın alıyorsunuz. Battlefield serilerinin en önemli noktası olan araç kullanımını da bol bol gerçekleştiriyorsunuz bu oyunda. 


Battlefield Heroes'un renkli oynanışından bir bölüm sunan videoya ulaşmak içinse şuraya tıklayıverin... (Şaka şaka! Kâğıt bu, nasıllink koyayım buraya.) 


ZOMBIROCK: ÇILGIN DENEY 
Özgün adı Brawl Busters olan ZombiRock'ta 


Gitarist, Boksör, İtfaiyeci, Beyzbolcu ve Forvet'ten oluşan birbirinden abes beş karakter sınıfından birini seçiyorsunuz. 

Tek kişilik modda önünüze gelen zombiyi istediğiniz gibi tokatlamak bir yana, oyunun asıl eğlenceli bölümü çok oyunculu modunda yatıyor. Karakter sınıflarının farklılıklarından, karşı karşıya geldiklerinde nasıl eğlenceli bir çekişme yaşanacağını hayal edebilirsiniz herhalde, Birkaç kişi birleşip oyuna ismini veren (en azından Türkçe sürümünün isim babası olan) zombilere karşı savaşabilir ya da daha iyisi diğer oyuncularla karşı karşıya gelebilirsiniz. Nasıl oynarsanız oynayın, işiniz bittiğinde yüzünüzde anlamsız bir tebessüm oluşacağından emin olabilirsiniz. 


BATTLEFIELD PLAYAFREE 

Hayranı olduğum, tüm oyunlarını alıp koleksiyonuma eklediğim ve başındanzar zor kalkabildiğim bir savaş oyunu serisidir Battlefield. 


BATTLE 


www.free2play.com.tr. 


Ücretsiz oyunlar arasında Battlefield Play4Free bizlere inanılmaz güzellikte bir savaş deneyimi yaşatıyor. Dört farklı asker sınıfıyla, Battlefield 2'nin özenle hazırlanmış benzersiz haritalarıyla çevrimiçi aksiyonun fazlasıyla tadına varacağımız türden bir oyun bu. 


Battlefield Play4Free'nin diğer oyunlardan kendini farklı kılan yanı, savaş alanını süsleyen ve eğlenceli hâle getiren hava, deniz ve kara araçlarını kullanma imkânı sunuyor olması, Geliştiren stüdyo araç kullanmayı sevmeyenler için oyunu kendi içinde ikiye ayırmış diyebilirim. Bazı haritalarda araç kullanma imkânı verirken, bazılarındaysa araçları ortadan kaldırmış. İçerisinde araç bulundurmayan haritalar diğerlerine göre daha küçük, bu açıdan hızlı oyun severler için artı bir özellik olarak görülebilir. 


Oyunun güzel yanı sadece bunlarla sınırlı değil, bir de karakterimizi özelleştirme ve 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uzmanlaştırma tarafı var. Yani savaş alanında bir uçağı kullanmanız için uzmanlığını açmak zorundasınız. Özetlemek gerekirse Battlefield Play4Free harika bir oyun, üstelik bir de arkadaşlarınızla oynadınız mı daha da tadına varıyorsunuz. Mutlaka deneyin. 


APB: RELOADED 

Ücretsiz oyun dünyasının en farklı ve en yaratıcı oyunu diyebilirim APB (All Points Bulletin) için. İlk çıktığı zaman ücretli bir oyundu, talihsiz bir olay yaşandı ve oyun kapandı. Biz. 
APB severler bunun üzüntüsünü yaşıyorken Gamerfirst tarafından ücretsiz yayınlanacağı haberi geldi. Oyunun geçtiği San Paro kentinde İnfazcılar ve Suçlular taraflarından birini seçip, kentin kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyoruz. Amaç bölgeleri kontrol etmek, suç işlemek, suç işleminin önüne geçmek ve şanımızı duyurmak. 


San Paro kentinde araçları gasp edebiliyoruz, sivilleri tartaklayabiliyoruz ve şehrin bölgele- 


rinde bulunan çeteleri etkisiz hâle getiriyoruz. 
Bu sayede oyun sunduğu içeriği daha geniş bir hale getirerek eğlenceli bir ortam yaratıyor. Bahsetmekte fayda var, APB: Reloaded en ince detayına kadar özelleştirme imkânı da sunuyor. Kıyafet, saç stili ve araba özelleştirme bunlardan sadece bazıları. APB ücretsiz oyunlar arasında enfarklı yapıya sahip, yapım yılını da hesaba katarsak en çok emek verilerek hazırlanan oyunlardan bir tanesi diyebilirim. 
Bu oyunda eğlence bizleri bekliyor. 


COMBAT ARMS 

Nexon'un Avrupa'yı fethetmesiyle birlikte getirdiği ilk oyunlarından biri Combat Arms. 
Tamamen aksiyon üzerine kurulmuş bir yapıya sahip. Hızlı yapısı ve kolay oynanabilirliğiyle gerçekten çok eğlendiren bir oyun. 


Çoğu oyunda olduğu gibi Combat Arms'ta da karakter özelleştirmek mümkün, silah. 
çeşitliliğiyse dillere destan. En güzel yanıysa Nexon tarafından yapılan sunucu bazlı opti- 


mizasyonlar. Bu sayede oyundaki gecikmeleri mümkün olan en alt düzeye indirmişler. 
Sürekli oyun güncellemesi sayesinde hilenin de önüne geçiyor. Nexon'u zamanında bu yapısıyla takdir etmiştik, diğer oyun firmalarına örnek olması gerektiğini de sürekli belirtmiştik. Nexon gerçekten işini iyi yapıyor. 


Combat Arms, bizleri eğlendiren farklı modlar da sunuyor. Bayrak kapma, bomba kurma ve yok etme, senaryo yani bildiğimiz co-op ve karantina modu bunlardan bazıları, Ayrıca MMOFPS'lerdeki ilk zombi modunu da bulunduran oyun. 


POINT BLANK 

Son zamanlarda oynadığım en heyecanlı ve aksiyonu bol oyun Point Blank. Birden fazla oyun moduyla, silah çeşidiyle ve haritalarıyla oyunculara geniş içerik sağlayarak eğlendirmeyi başarıyor. Dikkatinizi çekeyim, bu oyun tamamen Türkçe, seslendirmeler de dahil olmak üzere. 


Point Blank hızlı ve aksiyonu hiç bitmeyen bir oyun, silahlar susmak bilmiyor. Ama tabii sadece “vur kır" üzerine hazırlanmamış, oyun içerisinde görev sistemi de bulunuyor. Rütbe sistemi oyunu etkileyen unsurlardan, özellikle silahlarda. Belirli seviyeye gelmeden bazı silahları alamıyoruz, oyuna yeni başlayanlar için biraz sinir bozsa da bir süre sonra alışiyorsunuz. Benim de eğlenerek ve heyecanla oynadığım bu oyunu sizlere tavsiye ederim. 
Mutlaka denemelisiniz, gerçekten memnun kalacaksınız. 


S4 LEAGUE 

S4 League kendi tarzını yaratmayı başarmış ücretsiz bir TPS oyunu. Anime tarzında grafikler, hızlı oyun yapısı gözümüze ilk 


yansıyanlardan. Olabildiğince eğlenceli 

bir yapım. Yapımcı firma S4 League'i savaş oyunu olarak değil, geleceğin sporu olarak belirtiyor. Buna etki eden unsurlar sürekli olarak yaptığımız atlama, zıplama ve koşma olmalı herhalde. 


Oyunda bizleri birden fazla eğlenceli oyun modu bekliyor. Değişik özel güçler falan sayesinde farklı combolar çıkarabiliyoruz. 
Mesela kılıç kalkan alıp, zinciri duvara atıp, kendimizi duvara çekip sonra havada yan takla atarak çat diye aşağıdaki elemanı kesebiliyoruz. Oynarken eğlendiren bir yapım, denemelisiniz. 


GLOBAL AGENDA: FREE AGENT Bilim-kurgu temalı bir TPS oyunu Global Agenda: Free Agent. Bir zamanlar aylık 

ücret karşılığında oynanabilen bir oyundu. 
Sonrasında firma bu modelden vazgeçerek oyunculara ücretsiz olarak oynama imkânı sundu. Akıcı oynanışı ve görüntüsüyle bayağı beğeni toplayan bu oyun, çıktığı zamanda içerik olarak her ne kadar eksik kalsa da şimdilerde içeriğini artırarak zenginleştirmeyi başarmış. 


Global Agenda: Free Agent temelinde beş 


farklı sınıf sunuyor; Assault, Recon, Medic 

ve Robotics. Bunlara ait bilgiler detaylı bir şekilde sitesinde anlatılmış, oyuna başlamadan önce incelemenizde fayda var. Global AAgenda'da loncalara katılabiliyor ve kendi eşyalarımızı üretebiliyoruz. Oyunda 4v4 veya 10v10 şeklinde maçlar yapabileceğimiz PvP arenaları da mevcut. Co-op sistemine de yer veren bu oyunda arkadaşlarımızla görevler yapabiliyoruz. 


Sadece Steam üzerinden oynandığını hatırlatayım. Oynamak için Steam programına ve üyeliğine ihtiyacınız var. 


TRIBES ASCEND 

Tribes on yıllık bir geçmişe sahip, zamanında çevrimiçi oyunların en popülerlerinden bir tanesiydi. Yeniden hayat bulan Tribes, Global Agenda'nın yayıncısı Hi-Rez Studios tarafından bizlere sunuluyor. Tribes Ascend Unreal Engine 3 ile geliştirildi, çıkışını 

da geçtiğimiz nisan ayında yaptı, Tribes Ascend diğer MMOFPS'lerden daha farklı bir görünüm ve tarz sunuyor. Değişiklik arayanlara iyi gelecek. Şunu da belirteyim; oyundaki bakış açısını istediğimize göre değiştirebiliyoruz. Yani hem TPS hem FPS olarak oynayabiliriz, bu tamamen beğenimize bağlı. 


Oyunda özgürce hareket etme ön planda. 
Havada uçabiliyoruz ve dilediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Haritalar kocaman, ama bir yerden bir yere gitmek için araca ihtiyacınız olmuyor. Hareketler oldukça hızlı; ayrıca hareketsiz kalırsanız tepenize inen bir bombayla parçalara ayrılmanız söz konusu. 
Son olarak savaş alanında araç kullanımına da yer verilmiş, oyuna eğlence katan ayrı faktörlerden biri bu oluyor. Son zamanlarda çıkan en iyi oyunlardan bir tanesi bu. 


KNIGHT ONLİNE 

Kuşkusuz zamanının en popüler ve en çok oynan MMORPG oyunuydu Knight Online. 
Ülkemizde o kadar çok oynayanı vardı ki, sokakta yanınızdan geçen insanın hatta okuldaki talebenin, kısaca yediden yetmişe herkesin ağzındaydı. Bunun en büyük sebebi, o zaman ücretsiz oynanan oyunların ender olmasından kaynaklanıyordu. Knight Online için ücretsiz MMORPG oyunlarının çoğalmasına sebebiyet veren yegâne oyundur diyebiliriz. 


Knight Online, yayınlandığı günden bugüne birçok değişime gitti. Oyuna yeni içerikler eklendi ve içeriği iyice zenginleştirildi. Oyundaki en önemli değişiklikse biri yayıncı firmasının değişmesi oldu, Knight Online artık MGame tarafından yayınlanıyor. Geniş oyun dünyası, zengin içeriği ve nefes kesen, kalp 

atışlarını hızlandıran başarılı PvP yapısıyla en iyi PvP oyun listesine girmeye hak kazanıyor. 


CHAMPIONS ONLINE 

Hayatına ücretli olarak başlayıp sonrasında ücretsiz olan oyunlar kervanına katılan oyunlardan bir diğeri Champions Online. 
Oyunun yapısı süper kahraman yaratmaya dayalı. Bu yüzden en çok ön plana çıkan özelliği karakter yaratma ve düzenleme ekranı oluyor. En ince detayına kadar karakterinizi şekillendirip, kendinize özgü bir 


süper kahraman yaratma imkânına sahibiz. 
Bize sadece hayal edip, onu hayata geçirmemiz düşüyor. Oyunda Cryptic'in kendine tescillediği sınıf sistemi var. Karakteriniz buz -alevadam, çift silah kullanabilme, sadece yumruk ve büyücülük yapabilme yeteneğine sahip edebiliyor. 


Champions Online oyunculara oldukça keyifli bir PvP ortamı sunuyor. Çeşitli dövüş alanları ve farklı farklı kurallar içeriyor. 
Champions Online'da PvP savaşları yapmak gerçekten çok eğlenceli! 

-Sadık Mert Küçükkuzucu & Özdeş Üzen 


u piyasaya nasıl oyunlar geldi 

geçti. Ama piyasada tutunmaya 
©» 88 örnek vermek gerekirse 4Story demek yeterli olur. Yıllar geçti ama asla eskimedi. Güncellemelerle ve oyuncularıyla hep taze kalmayı başardı. 


Oyunumuzun hikâyesi Iberia'da geçiyor. 
Iberia'nın birbirine düşman iki krallığı 4Story'de karşı karşıya geliyor. Bu iki kralliğın ismi Derion ve Valorian, Kimin için savaşacağınıza ise oyunun karakter yaratma ekranında karar vereceksiniz. Oyunda gizemli efsaneleri ortaya çıkartacak, fantastik savaşlarda yer alacak ve barışı tekrar sağlamak için mücadele edeceksiniz. 
Ülkenin kaderi sizin elinizde, Bu fantastik dünyada zamanda yolculuk ederek daha önce gidilmemiş bölgeleri keşfedebilir ve her krallıkta sizi bekleyen farklı görevleri 
tamamlamaya çalışabilirsiniz. Oyunda 6 
farklı karakter sınıfı bulunuyor. Bu sınıfların kendilerine ait temel, gelişmiş ve büyülü yetenekleri bulunuyor. 


Elbette bazı NPC'ler size görevler verecektir. Görevler normalde sadece bir kere yapılır, fakat bazıları da tekrarlanır. 
Tecrübe puanı toplamanızı sağlayacak 


bu görevleri tamamlamaya çalışın. Onları başarıyla tamamlayınca para ya da eşyalarla ödüllendirileceksiniz. Görev peşinde değişik bölgelerde gezinirken, ülkenin tarihini öğrenme fırsatını bulacaksınız. Size görev verecek NPC'leri, başlarının üzerindeki soru işaretinden tanıyabilirsiniz. 
Iberia'da çeşitli binek hayvanları da var: Atlar, Bizonlar, Ren Geyikleri ve birkaç 


tane eşi benzeri olmayan yaratık. Binek hayvanıyla 4Story'de süratli bir şekilde, bir şehirden diğerine veya bir görevden diğer göreve geçebilirsiniz. Bineklerin katkısı bu kadarla sınırlı değil, savaşırken de size büyük iyilikleri dokunuyor, çünkü dövüşe katılabilmeniz için olay yerine çabuk ulaştırıyor. Binek hayvanları oyundaki binek hayvanı tüccarından, özel binek hayvanları da Nakit Eşya Dükkanı üzerinden satın alınabilir. 


Oyunda oldukça gelişmiş olan bir PvP sistemi mevcut. PvP yönteminde yalnız veya grup halinde diğer oyunculara karşı Iberia'da egemenlik için savaşacaksınız. 
Krallık içinde anında PvP yapabileceğiniz düello sistemini de mevcut. Düellolarda, krallıktaki diğer oyuncularla kozlarınızı 


paylaşabilirsiniz. Düelloda karakterine ne şeref puanı ne de başarı puanı verilir, ancak kaybetme durumunda da ölmez. Açık PvP'de düello daveti yapılması gerekmeden düşman oyuncular tarafından her an saldırıya uğrayabilirsiniz. Birini mağlup ettiğinizde şeref ve başarı puanı kazanırsınız. Üçe üç ya da yediye yedi arenaları ise, arkadaşlarınızla veya klanınızla oluşturduğunuz bir takımla, rakip bir takımın PvP savaş yapmasını mümkün kılar, Her iki krallık, bu bölgelerde verilen görevleri yerine getirmeye çalışır. Haritanın görevini ilk yerine getiren sizin krallığınız olursa, oyuncu arkadaşlarınızın kazandığı tecrübe puanlarının üstüne ekstra bonus verilir. Bunların dışında günlük düzenlenen Fetih Savaşları, haftalık düzenlenen Kale Fetihleri, ayda bir defa düzenlenen Aylık Turnuvalar gibi çeşitli toplu PvP savaşlarına da imkan sağlamaktadır. 

-Taha Sarı 
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İksiri (96100): Bir eşyayı düzeltirken başarıl olma şansını 96100 artırır 


tanın Formülü: Bir eşya üzerinde üç se- 


viyeye kadar düzeltme yapmak için gereklidir Sadece uygun bir NPC kullanabilir 


ta: En iyiler için e iyi binekler. 
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THE LEAGUE 
THAT MATTERS 


ESL TÜRKİYE OYUNLARI 
< Counter-Strike z 
© Crysis 2 ge” i | 


© Call of Duty 

 HIFA 

2, HaxBall 

© Starcraft | 

«. Trackmania Nations Forever 
# Warcraft 3 


Tüm oyuncuları toplayacak lek çalı! 
ESL Türkiye'de isterseniz sadece eğlenmek için, isterseniz de profesyonel olarak oynayıp hediyeler kazanabilirsiniz 


Dişinize yöre rakipler! 
Artık düşük seviyedeki oyuncularla oynarken sıkılma ya da yüksek seviyedeki oyuncularla oynarken zorlanmanın sonu geldi. 


Tanınmış takım ve oyuncularla oynayabilme fırsalı! 
Bugüne kadar sadece isimlerini ve başarı hikâyelerini duyduğunuz dünyaca ünlü isimlerle birlikte oyun oynama fırsatı ESL Türkiye'de. 


Uluslararası mücadeleler sizi bekliyor! 
35 ülkede aktif olan ESL'de, Avrupa'nın dört bir yanından 
oyuncularla maçlar sizleri bekliyor. 


Tüm lig ve kupalar ücretsiz! 


ESL'deki hiçbir turnuvaya katılmak için ücret ödemezsiniz. 
www.esi.eu/tr — Se N 
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MAESTI 


u sayfamızda, Alaplaya'nın en çok oynanan oyunlarından biri olan Maestia'yı tanıtacağız sizlere, Mi- 


yadını doldurmuş oyunların sayısı oldukça arttı, Bıktıran grafikler, hatalar, tek düzelik, yeniliklerin azalması gibi sebeplerden dolayı kemikleşmiş oyuncu yapıları dağılıyor. 
MMORPG seven oyuncular da yeni oyunlara doğru yöneliyorlar. Her yönüyle çağa uygun olan Maestia ise, oyunculara üst düzey bir MMORPG deneyimini yaşatma iddiasını başarıyla sürdürüyor. 


Birbirinden farklı bineklerle het hızkazanın. 


Eşsiz MMORPG Deneyimi 

Maestia, Türk oyunculara görevlerden diyaloglara, arayüzden websitesine kadar tamamen Türkçe bir içerik sunuyor. Metin tercümeleri özenle yapılan oyunda hikayeyi anlamakta hiç zorlanmayacaksınız. Fantastik öğelerle bezeli bir dünyada geçen oyunumuzun hikâyesi de oldukça ilginç. Her şey insanların kralı Keledus'un Tanrıça la'yı kovmasıyla başlıyor. Kralın bu yaptığını ise Maestiya ödüyor ve Maestia dünyası, bu durum karşısında tam bir kaosa sürükleniyor. Sizin rolünüz de işte bu noktada başlıyor. Karakterinizi oluşturup onu kişiselleştirmeli ve cesaretinizi toplayıp diğerleriyle birlikte Keledus'a karşı 


koymanız gerekiyor. Diğer oyuncularla birlik olarak dev canavarları yenecek ve zorlu görevleri yerine getireceksiniz. Maestia sıralamasında zirveye tırmanacak ve belki de 
13 havariden biri olabileceksiniz. Fantastik 
MMORPG'lere alışıksanız, oyununun karmaşık yapısını çok sevecek ve oynarken çok eğleneceksiniz. Çok oyunculu online oyun Maestia'da gerçek zamanlı olarak binlerce gerçek oyuncuya karşı savaşacaksınız. 
Maestia'da ırk değil fraksiyon olmasının sebebi, her iki tarafında Maestia dünyasını kaosa sürükleyen Kral Keledus'a karşı mücadele ediyor olmaları. Her iki tarafın da tek bir ortak düşmanı var. Elbette bu taraf tarafa çarpışmaların olmayacağı anlamına gelmiyor. Oyunda çok çeşitli karşılaşma sistemi var. Her MMORPG'den bildiğimiz PvP sisteminin yanında, grup gruba PvP ve fraksiyon savaşları bulunuyor. Dışardan sınıflar az gibi gözükse de belli bir seviyeden sonra oyunun dikkat çeken özelliklerinden biri olan Hibrit Yetenek Sistemi devreye giriyor. Gerekli seviyeye ulaştığınızda seçeceğiniz yetenekler sizi farklı bir stratejiyle oynamaya sevk ediyor. 
Ayrıca Maestone'lar sayesinde sınıf yeteneklerinizi de geliştiriyorsunuz. 

Görsel yönden oldukça kaliteli bir oyunla karşı karşıyayız. Güçlü grafik motoruyla Maestia dünyasına kendinizi kaptırmanız içten bile değil. Bunun yanında eşya çeşit! 


adeta bir renk cümbüşünün içinde buluyor- 


sunuz kendinizi. Fantastik öğeler ise gerçekten çok başarılı, insanı büyülemeye yetiyor. 
Müzikler ve efektler bu görsel zenginliği tamamlar nitelikte, 

Oyunda 2 fraksiyon bulunuyor. Superion Muhafızları ya da Tapınak Şövalyeleri'nden birini seçerek oyuna başlayacaksınız. Seçtiğiniz fraksiyondan sonra karakter seçimizine geliyor sıra. Savaşçı, Büyücü, Korucu ve Rahip'ten oluşan dört farklı karakter arasından seçiminizi yapmalısınız. Oyunda yüzlerce yapılması gereken görev sizleri bekliyor. 
Bu görevleri tamamlayarak hem tecrübe hem de eşya ve para kazanmalısınız. Tecrübe Puanları ve kutsal puanlar sayesinde eşsiz. 
bir karakter geliştirme imkanına sahipsiniz. 
En yüksek seviyelere gelseniz bile işiniz bitmiyor. Kutsal puanlar sayesinde, en üst seviyeye ulaştıktan sonra da karakterinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Kutsal puanlar sayesinde ünvanlara, Maestone'lara, donanımlara, yetenek geliştirmelerine ve harika öğelere sahip olabilirsiniz. Donanımınızı güçlendirmek de sizin elinizde. Silah 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ve donanımınızı büyü sayesinde daha da büyütebilir, güçlendirebilir ve onlara temel efektler uygulayabilirsiniz. 

Tüm Alaplaya oyunlarında olduğu gibi Maestia'da da etkinlikler, hediyeler ve kutlamalar bitmiyor tabii. Özel günlerde düzenlediği etkinliklerle sizleri eğlencenin en üst sınırına davet ediyor. Ayrıca sık sık karşılaşacağınız hediye sürprizlerine de hazırlıklı olmalısınız. 

Hiç şüphesiz uzun soluklu MMORPG'lerden hoşlanan bir oyuncuysanız Maestia size lazım olan oyun. En üst seviyeye ulaşsanız bile diğerlerinden daha güçlü olmak için uğraşmaya devam edebileceğiniz, 200 kişiyle aynı anda savaşa katılabileceğiniz, derin ve fantastik bir dünyaya yelken açabileceğiniz en iyi başlık Maestia olacak. -Taha Sarı 


Oyundaki ürünleri AP karşılığı satın alabilirsiniz. 
AP'yi para karşılığında satın alıp oyunda kullanabilirsiniz. 


Rathapanta: En iyiler için eniyi bineklerden biri, 

Şans İksiri (96100): Bir eşyayı düzeltirken e) başarılı olma şansını 96100 artı. 

Ustanın Formülü: Bir eşya üzerinde üç seiğ viyeye kadar düzeltme yapmak için gereklidir. 

Sadece uygun bir NPC kullanabilir. 
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BG Geliştirme: Rog Works 
EB Dağıtım: Alaplaya 
E Tür: Fantastik MMORPG 
EWeb: maestis tralaplaya.net 

En Düşük Sistem Gereksinimleri: -1 8 Ghz. 
İşlemci, 1 GB Ram, en düşük Geforce 6600 veya ATI 9800 
serisi ekran kartı, 3 GB boş sabit disk alanı / 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porLaj - sernoat SOYLU 


ROPORTAJ Serhat Soylu (Molu) 


ailru'nun Türkiye'deki oyunların- 


İÜ dan, hizmetlerinden biraz bahse-Aİ dermisiniz? 


Serhat Soylu: Halihazırda Türkçe olarak sundu- 


ğumuz beş oyunumuz mevcut. Benim yönetim görevini üstlendiğim Allods Online'ın yanı sıra Efsane:Ejderhalar Mirası, Juggernaut, Farm Kingdom ve yeni açılan Riotzone Türkçe olarak sunduğumuz oyunlar. Yani üç MMORPG, iki de casual oyunla Türkiye'deki oyuncularımıza neşeli ancak bir o kadar da zorlu dakikalar yaşatıyoruz. 

Allods Online çok sevilen ve popüler bir oyununuz, çok da sadık bir topululuğa sahip. Böyle büyük bir başlığın topluluk yönetimini nasıl ele alıyorsunz, nasılidare ediyorsunuz? 

Serhat Soylu: Allods Online oldukça kapsamlı ve detaylı bir oyun, dolayısıyla yönetiminde de oldukça çok şeye dikkat etmek gerekiyor. Ancak bizim çok büyük bir artımız var, oyuncularımız kelimenin tam anlamıyla Türk MMORPG camiasının kalburüstü kesimi. Son derece aktif bir biçimde birbirlerine yardım ediyorlar, kısa sürede etkin örgütlenmeler oluşturup oyun içerisinde varlık gösteriyorlar, birbirlerini çok iyi kollayıp gözetiyorlar ve tüm bunlardan daha da önemlisi yeni gelen oyunculara oyunu hızlı bir şekilde öğretmek için çalışıyorlar. Böyle bir oyuncu kitlesine hizmet etmek işin tüm zorluğunu unutturduğu gibi çalışmayı son derece keyifli bir hale getiriyor. Tüm samimiyetlimle söylüyorum ki her sabah oyunla ilgileneceğim için mutlu birşekilde kalkıyorum. Bunlara bir de detaylı planlama ve planları düzgün uygulamayı eklerseniz oyun yönetimi zorluktan çıkıp bir keyif haline dönüşüyor. 

Sürekli düzenlediğiniz etkinliklerin arasın- 


Gi ik 


da yoğun ilgi veya istek üzerine gerçekleştirilenler de oluyor. Bu etkinliklerinizden ve topluluğunuzdaki katılımlardan bahseder misiniz? 

Serhat Soylu: Çok yoğun bir şekilde etkinlik yapmaya büyük önem veriyoruz. Oyun içinde sınıf, taraf ve mesleklere özel etkinliklerin yanı sıra daha birçok etkinlik düzenliyoruz. Bir de forum üzerinden düzenlediğimiz etkinlikler var. 
Ekran görüntüsü, video ve hikâye yarışmaları- nın yanı sıra Şiir yarışması dahi düzenlediğimiz oldu. Etkinliklere katılım çok yüksek oranda oluyor. Tabii etkinliğin konusu katılımı belirliyor diyebiliriz. Rol yapma ya da sırf eğlence amaçlı olmak üzere iki ana dalda etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Hikâye yarışması ya da video yarışmalarımızın bir kısmı rol yapma olgusuna vurgu yapma amacı güderken, ekran görüntüsü veşlir yarışması gibi etkinliklerle işin eğlence kısmını ön plana çıkarmaya çalışıyor, bunu yaparken de oyuncuların birbirleriyle daha 

sıkı bir muhabbete girmesini sağlıyoruz. Ekran görüntüsü yarışmalarımızdan bir tanesinde eski Türk filmi karakterlerine benzeyen oyun 

içi karakterler oluşturmalarını istemiştik oyun: culardan; gerçekten çok enteresan resimler gelmişti. Bir oyuncumuz Cüneyt Arkın'ı birebir yapmıştı. Bir keresinde kaset kapağı yapmalarını istemiştik. O kadar komik çalışmalar çıktı ki, seçmelerin yapılacağı gün gülmekten doğru dürüst konuşamamıştık. Hatta içlerinden seçip Rusya'daki geliştirme stüdyomuza yollamıştık. 
Onlar da baya bir keyif alarak takip etmişlerdi yarışmayı. 

Juggernaut ve Efsane: Ejderhalar Mirası oyunlarınız nasıl gidiyor? Oyuncuları bekleyen yenilikleriniz var mı? 

Serhat Soylu: Juggernaut'ta Mart ayında geniş 


kapsamlı bir güncelleme gerçekleşmişti. Önümüzdeki aylarda yine büyük bir güncelleme bekliyoruz. Efsane: Ejderhalar Mirası ise yakın bir zamanda büyük bir güncellemeyle genişledi. Yani bir kale, birçok yeni harita, savaşlarda yeni özellikler gibi pek çok yenilik oyuncuların beğenisine sunuldu. Oldukça da alkış topladı. 
Bu iki oyun da Allods Online gibi hardcore MMORPG tutkunlarına hitab eden oldukça zor oyunlar, gelen yenilikler oyuncularını tatmin edecek türden. Ayrıca devamlı çok çeşitli etkinlikler yapılan oyunlar. Tarayıcı tabanlı MMO'lara ilgi duyanlara muhakkak bakmalarını öneririm. 
Oyuncu topluluğunuzda hoş sürprizlerle karşılaştığınız ilginç bir anınız varsa paylaşır mısınız? 

Serhat Soylu: Türkiye'nin her yerinden oyuncularımız var, bazen bize yörelerinin meşhur lezzetlerinden yolladıkları oluyor. İlk defa böyle bir paket aldığımızda çok şaşırmıştık ve tabii 

ki inanılmaz derecede sevinip hemen bütün şirkete ilan etmiştik. Sonuçta 200 km'lik yerden değil 3000 km öteden kaç ülke geçip gelen 

bir paket ve bunu bize yollayacak kadar bize değer veren oyuncularımız var. -İpek Cevahir 


iriş paragraflarında kendimden 
(ÇO bahsetmeyi severim. Geçmişimeli den, arkadaşlarımdan... Bu oyun da bana yine böyle bir giriş yapmam gerektiğini söylüyor. 


Herhalde iki yaz önceydi. Eski okulumdan arkadaşım Serkan'la Ankara-Kızılay'da 

bir kitapçıya girmiş, bir yandan kitaplara bakıyor bir yandan da sohbet ediyorduk. 
“World of Warcraft'a başladım Serkan” dedim, “iyi oyunmuş” “Geçmiş olsun 

abi, seni de kaybettik demek ki.” dedi. 
Tebessüm ettim. WoW'un nâmını duymuştu. Beni de yıllardır tanıyordu. Video oyunlarıyla fazla haşır neşir olan biriydim. 
Kendimi bu oyuna kaptırmam işten bile değildi. “O oyun eskidi be abi”dedi.”“ilk çıktığında başlayanlar çoktan aldı yürüdü. Hikâye desen, ucunu kaçırdın artık; aynı tadı vermez.” Başımı raflardan çevirip Serkan'a döndüm. “Yok be oğlum, güzel oyun işte” Bu kez de o tebessüm etti. 


Grafik ayarlarını en yüksek seviyelere getirdiğinizde bukadar kaliteli görsellere şahit oluyorsunuz işte. 


TERA ONLİNE 


“Asıl ne var, biliyor musun Kuzucu?” dedi. 
Lise arkadaşlarım gibi o da bana soyadımın ikinci yarısıyla hitab ederdi. Aslında hala öyle hitab eder."Ne var?” der gibi bir jest yaptım. “Tera diye bir oyun var. 
İnternetten takip ediyorum, grafikler falan çok güzel, Dövüş mekanikleri süper, 


Oyuna yeni başlayan bir Human-Slyertam olarak böyle görünüyor işte, 


öyle WoW gibi otomatik saldırmıyorsun. 
Dövüş oyunu gibi kombolar yapman gerekiyor. Karakter tasarımları falan Aion'a benziyor biraz. Zaten Koreliler yapıyor, biraz anime havası da var oyunda. Önce Kore'de çıkacak piyasaya, sonra buralara da gelecek. Asıl o çıksın, ona başlayaca ğim ben” Çok heyecanlıydı. O heyecan bende nasıl bir yer ettiyse artık, iki hafta evvel İpek benden Tera Online için bir tanıtım yazısı yazmamı istediğinde aklıma ilk Serkan geldi. Oyunu kurup biraz oynadım ve Serkan'ı aradım. “Abi çok şanslısın ya” dedi. “Nasıl oyun peki, olmuş mu?"“Olmuş mu” mu? Heh, bütün bu yazıyı bu soruyu cevaplamak için yazmıyor muyum zaten? 


Kısmet bugüneymiş 
Oyunu kurup direk daldım içine. Gözüme ilk çarpan şey arayüzün rahatlatıcı renkleri ve sadeliği oldu. Sunucu seçme anında da anladım ki bu oyunu iştahla bekleyen tek kişi Serkan değilmiş. Bütün sunucular ağzına kadar doluydu. Hepsinin yanında bir “Crowded" ibaresi. Rekabetten ziyade hikâye dinlemeyi sevdiğim için İngilizce PVvE sunucusuna kaydımı yaptım hemen. 
Türkçe sunucusu olmadığını da o zaman gördüm. Belki ilerde daha da yerelleştirirler oyunu. 


İçeri girdiğimde tahmin edeceğiniz gibi karakter yaratma ekranı çıktı karşıma. 
Orada anladım ki, Serkan az bile söylemiş. Karakter tasarımları harika ötesi. Bir DVO oyununda bu kadar estetik tasarımlar göreceğim gerçekten aklıma gelmezdi. Unreal Engine kullandıklarını biliyordum ama, “nasıl olsa çevrimiçi oynanan bir oyun, o kadar da detaylı yapamazlar” diye düşünüyordum. Yapmışlar. Belki karakter yaratma aracında Aion kadar detay yok ama grafik kalitesi sayesinde karakterler kesinlikle daha hoş görünüyorlar göze. Özellikle kadın karakterlerdeki zarif estetik beni benden aldı. Her ne kadar karakterin vücüdu üzerinde bir ayarlama yapmama oyun izin vermese de, seçtiğim karakterin yüzünü dilediğim gibi çizmem, karakterimin kişiselleştirilebilirliği konusunda yeterince tatmin olmamı sağladı. 


Terc Oruc MANN 


Oyunun bütün 


esimde görülebiliyor. 


Kendi karakterimi çok benimsememden kaynaklansa gerek, farkında olmadan birkaç adım atlayarak anlatmışım buraya kadar. Oyundaki temsili kişiliğimin kozmetik özelliklerinden önce hangi ırk ve sınıfa dahil olduğunu seçerek başladım karakter yaratma işine. 7 ırkla karşılaştım önce. İnsan, Castanic, Aman, Popori, Elin, Baraka ve High Elf ırklarından birini seçerek başlamam gerekiyordu. Kısaca göz attım bütün ırklara. İnsan ırkını fazla incelememe gerek yoktu. Her oyunda mutlaka gördüğüm, gerçek kimliğimin bile bir üyesi bulunduğu bir ırk sonuçta. 
Ama diğerleri... Castanic ırkının bende uyandırdığı ilk intiba “Boynuzlu Elf” oldu. 
Sanki bu dünyanın ezik kalmış ama mağrur bir halkıymış gibi bir intiba bıraktılar bende, Aman ırkı içinse çirkinliğinden midir, kıyafetlerindeki kurukafalardan mıdır, yoksa o çalan fon müziği bilmem, “oyunun iblis ırkı bu herhalde” dedim kendime. Popori ırkına geldiğimdeyse Aman'dan sonra görebileceğim en tezat ırkla karşılaştım. Sincap, hamster, panda gibi ne kadar sevimli ve pofuduk hayvan varsa hepsi bu ırkın bir mensubu. 
Ayrıca karşıma çıkan ilk tek cinsiyetli irk 


buydu. Elin ve Baraka ırkı gibi. Elin'ler küçük kız çocuğu süretinde, kedi, tavşan kulaklı orman cini gibi bir şeyler. Baraka ırkı ise gerek mavi derileriyle, gerek bilge tavırlarıyla WoW'un Draenei ırkını hatırattılar bana. Onlardan en belirgin farkları Baraka'ların çok daha iri olmaları. Son ırk High Elfler ise görebileceğiniz en zarif Elf ırklarından birini bahşediyor. 


Prensip meselesi 

Bu ırkları görünce seçimimi yapmak için önce her birinin uzman oldukları sınıflara bakmak istedim. Huyumdur, yeni bir RPG'ye girdiğimde girdiğimde oluşturacağım ilk karakter her zaman Savaşçı/As- ker tipinde bir karakter olur. Bu sınıf için en uygun ırkı araştırmaya koyulduğumda anladım ki öyle bir ırk yok. Yalnız savaşçı sınıfı için değil, hiçbir sınıf için ideal irk yok, çünkü her ırk her sınıfı seçebiliyor. 
Irklar arasındaki farklılıklar ufak tefek şeyler, onlar da oynanışı etkilemeyen ufak detaylardan ibaret. Yani istediğim sınıfla oynamak için istediğim ırkı seçebilirdim. 
7 ırk için Archer, Berserker, Lancer, Mystic, 
Priest, Sorcerer, Slayer ve Warrior'dan oluşan 8 sınıf. İlk işim bir insan savaşçı seçip oyuna girmek oldu. 


Oyuna girer girmez kendimi 20. seviye bir karakterle ve karaya vurmuş bir gemiyle, yoktan varolmuş bir adada buldum. Hangi ırkı seçersem seçeyim hep aynı yerde oyuna başlayacağımı daha sonra anlayacaktım. İlk iş olarak bana görev verecek NPC'nin yanına gittim. Amaçsız dolaşmayı sevmiyordum. Öyle, “Şundan 5 tane kes, bundan 6 kök kopar, çavuşa git selamımı söyle" tarzı sıkıcı görevler de değildi bunlar. Yani, en azından alışma bölümündeki görevler... Nihayetinde artık birileriyle dövüşeceğim arenaya ışınlandım. Bir Warrior olarak iki elime birer kılıç aldım, başladım zombi aramaya. Oyun boyunca da ne kadar yeni silah bulursam bulayım, bir Warrior olarak iki kılıçla savaşmaktan başka bir yol öğrenemeyeceğimi kavradım. Aynı Archer'ın yalnız ok ve yay, Lancer'ın yalnız kalkan ve elektrik direği gibi bir mızrak, Sorcerer'ın sürekli topaç gibi dönen bir disk kullanması gibi. 


İlk zombimi kestiğimde, dövüş mekaniklerinin alıştığım gibi olmadığını gördüm. 
Karakterim bir düşmanı seçtiğimde gidip otomatik saldırmıyordu. Onun yerine benim düşmanın yanına gidip sanki bir aksiyon oyunu oynuyormuşçasına ard arda faremin tuşuna basarak kombo yap- 


mam, aktif olarak savaşmam gerekiyordu. 
Sonra farkettim ki, bu dünyada dövüşme- nin ilk kuralı, düşmanının gözlerinin içine bakmakmış. Ne zaman ki düşmanımın gözlerinin alev gibi parladığını görsem, ardından esaslı bir tokat yedim. O an anladım, farenin sağ tuşunun faydasını. Sağ tuşa bastığımda Warrior bir taklayla düşmanın darbelerinden kaçınırken, Lancer seçen oyuncular kalkanlarını siper edip alacakları hasarı azaltıyorlardı. Her karakterin farklı dövüş şekli, farklı komboları vardı bu oyunda, 


Oyunu daha fazla oynadım ve her karakteri denedim. Asıl farkın ırklar arası değil, sınıflar arası olduğunu gördüm. Çeşitlilik adına büyük bir eksiydi, ama bu aynı zamanda sırf ırksal özellikleri yüzünden içime sinmeyen bir karakter oluşturmama da mahal bırakmıyordu. 


DVO grafikleri 

Görsel olaraksa, Unreal Engine 3'ün nimetlerinden çok güzel faydalanıyordu Tera Online, Rengârenk dünyası, çok aZ oyunda şahit olduğum bir görsel şölen sunuyordu. Bir de Unreal motorunun en büyük eksisi olan kaplamaların geç gelmesi olmasa... Birkaç kez önünde bulunduğum duvarın yüksek çözünürlüklü kaplamasının geç değil, hiç gelmediğini bile görmüştüm. “Herhalde yeni yayınlanacak yamalarla bu hataları giderirler” diye ümit ettim. 


Bütün bu deneyimlerim saniyenin yarısı kadar gibi bir sürede geçti gözümün önünden. Telefondaydım hâlâ, Serkan cevap bekliyordu. “Olmuş Serkan” dedim, “olmuş” -Sadık Mert Küçükkuzucu 


BG Geliştirme: Bivehole Studio 

EB Dağıtım: Frogster interactive Pictures 
3 Tür: Devasa Online Rol Yapma Oyunu. 
B Web: tera-europe.com 

EB En Düşük Sistem Gereksinimleri: Çif çkirdekli işlemci, 2 GB bellek, 256 MB ekran kartı e 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nNAaKRuUM 


i DTÜ Teknokent'te, tamamen i m Türk sermayesiyle geliştirilen bir oyun Nakrum. Tarayıcı tabanlı 


olan oyunumuz, Mayıs başlarındaki test yayını ile oyuncularını kabul etmeye başlamıştı. İlk Türk yapımı browser oyunu olan Savaşım (2004) ve ilk mobil destekli browser oyunu Son Savaş'ın (2007) yapımcıları tarafından bir süredir geliştirilmekte olan yeni nesil browser oyunu Nakrum, birkaç aydır kapalı beta yayınına devam ediyordu. Bu yayın esnasında oyunseverler tarafından oldukça ilgi gören Nakrum, bir yandan ekibin hummalı test çalışmaları ile gelişimini oldukça emin adımlarla ilerletti. Nakrum, WASD ekibi tarafından, gelişen bilişim teknolo- 


jilerinin ışığında ilerlemek üzere tasarlanan Silverlight tabanlı yeni bir oyun motoru üzerine geliştiriliyor. Oyunun oynanabilmesi için Silverlight eklentisi dışında herhangi bir yükleme gerekmezken, bu yeni yaklaşım ile oyun performansı da oldukça başarılı bir hal alıyor. 


Açık beta sürecinine geçişini kutlayan Nakrum'da sizi yepyeni serüvenler bekliyor. Oyunumuzun hikâyesi bilim-kurgu senaryolarını aratmayacak nitelikte. Farklı gezegenlerde bulunan üç ayrı ırkın tek bir gezegendeki mücadelelerini konu alıyor kısaca, Elbette bu kadar kısa bir hikâye değil oyundaki. Oyunu deneyeceklerin sitedeki hikâyeyi oynamadan 


Oyunda görevleri yaparak ödüllerin sahibi olabilirsiniz. 


/ 

OYUNU TARAYICI 
4 ÜZERİNDEN 
OYNADIĞINIZI 

UNUTTURACAK 


KALİTEDE BİR YAPIM 


önce okumalarını öneriyoruz. Oyundaki amacımız, alanımızı en verimli şekilde kullanarak maden kaynaklarını çıkarmak ve ırkımızın içinde bulunduğu savaşa destek olmak amacıyla askeri üniteler üreterek düşman ırka hükmetmeye çalışmak. Üç ırkın da kendine has bazı özellikleri var, Atlantis halkı, gelişmiş mekanik teknolojileri sayesinde güçlü silahlar üretebilmektedir. Üstelik sanayileşmiş ekonomileri sayesinde de üretim maliyetlerini dengelemeyi başarmıştır. Teknolojiyi ve düzenli ekonomiyi tek bir toplulukta toplayan Atlantis halkı, dengeli stratejiler izleyen oyuncular için güzel bir tercih olacaktır. Alpha halkı, mekaniğin de ötesinde psişik güçlere sahiptir. Bu güçler, halka doğaüstü güçler vermektedir ve 

bu güçlerini son derece yıkıcı şekillerde kullanabilirler. Üstün teknolojileri sayesinde dev silahlar inşa edebilirler. Ancak çok gelişmiş canlılar oldukları için üreme hızları son derece düşüktür ve sanayileş miş bir ekonomiye sahip olmadıkları için üretim maliyetleri yüksektir. Kısaca Alpha halkı saygınlık ve güç isteyen komutanların tercihi olmalıdır.Evrimleştirilmiş yaratıklardan oluşan Azur halkı ise, fiziksel gücün kelime anlamıdır. Teknolojileri nedeniyle belki 1-1 savaşlarda başarılı olamazlar. Ancak bir Azur komutanı, bir savaşa asla bire bir katılmayacaktır. Son derece hızlı üreyebilen, üstelik teknoloji- 


MA 


dr 


den uzak oldukları için üretim maliyetleri düşük olan bu ırk, gerçek savaş komutanlarına hitap edecektir. 


Nakrum'da ekonomi, tarayıcı tabanlı oyun oynayanlar için yabancı kalacakları bir konu olmayacak. Oyun geleneksel maden toplayıcılığına dayalı bir ekonomik sistem sunuyor. Elbette isteyen oyuncular başka oyunculardan maden satın alabilecek veya ellerindekini satabilecek. 
Ayrıca 3 yönlü üretim sistemi sayesinde aynı silahı diğer oyunculardan çok daha hızlı ve çok daha ucuza mal edebilir, hatta bu silahları diğer oyunculara pazarla- 


yabilirsiniz. Yani silah tüccarlığı sayesinde aslında para kazanmak için savaşmak zorunda değilsiniz. Bırakın diğer oyun- 


cular savaşsın, siz ise para kazanın. Ama unutmayın, kazandığınız parayı güvende tutmak sizin için de kolay olmayacak. 
Oyunda üretim binalarınızı Teknoloji, Maliyet ve Üretim Hızı olarak üç farklı yönde geliştirebilirsiniz. 


Nakrum farklı ırkların aynı ittifaklarda yer alabilmelerine imkan veriyor; ne de olsa savaşta önemli olan hangi ırktan olduğunuz değil, güçlü tarafta olup olmadığınızdır. İttifak içi görevlendirmeler yaparak ittifak bazında stratejiler kurmanız da mümkün olacak. Çünkü oyun sonu senaryosunda oyunu kazanan bir kişi değil, bir ittifak olacak. 


Oynanış bakımından Nakrum, görseller ve animasyonlarla desteklenmiş bir arayüze sahip. Oyun, metin tabanlı minimum görselin bulunduğu oyunlara benzemiyor. Oldukça kolay ulaşılan menüleri ve kullanışlı arayüzü sayesinde ihtiyacınız olana anında ulaşabilecek, Nakrum'u sıkılmadan oynayacaksınız. Oyuncularla mesajlaşma, sohbet paneli, üretim listesi ve filo hareketleri tek tıkla karşınıza çıkacak. Ayrıca oyuna ilk başladığınızda çıkan görevleri yapmanız durumunda hem oyuna alışma sürecini kısaltacak, hem egemenlik alanınızı çabuk geliştirecek, 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hem de görevleri tamamladığınız için ödül kazanacaksınız. 


Bu yepyeni tarayıcı tabanlı oyunu denemek artık herkese açık. Ücretsiz ve Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Yapmanız gereken www.nakrum.com adresine girerek üyelik işlemlerini tamamlamak. 

-Taha Sarı 


POPULER EŞYALAR m Hızlı Maden Üretimi: Metal ve kristal U 


üretiminizi 9620 arttırır. 

Güçlü Saldırı: Ordunuzun saldırı gücünü 
9630 arttırır. 

Hızlı Transfer: Filo hareketlerinizi *630 hızlandırı. 


» 


BG Geliştirme: Panteon Yazılım 

BÜ Dağıtım: Cetedi 

EZ Tür:Tarayıcı Tabanlı Online Strateji 

Web: www.nakrum.com 

EB En Düşük Sistem Gereksinimleri: Oyunu oynayabilmek için Windows veyaMac OS işletim sistemine 

ve internete bağlantısına sahip bir bilgisayar yeterli olacak Microsoft Silverlight plug-in'ine sahipseniz herhangi bir yükleme zorunluluğunuz olmayacak, Bu plug-in'e sahip değilseniz bile 


(<5MB) büyüklüğünde bir download yaptıktan sonra oyuna erişebileceksiniz. 


PE CI 


SANATLA İLE 


Tav laplaya, yeni tarayıcı tabanlı oyunu 
| Skylancer'i oyuncuların beğenisine 
sundu. Piyasaya hızlı bir girişyapan oyunun içeriği çok geçmeden kapsamlı güncellemelerle genişletildi, Animasyon desteği- nin had safhaya çıktığı bu tarayıcı oyununu oynarken aksiyonu ve macerayı hissetmeniz zor olmayacak. 


Aksiyon, Macera, Strateji 

Sıradan tarayıcı oyunlarına karşın Skylancer karikatürize grafikleri, göz yormayan detayları ve animasyon destekleriyle benzersiz bir tarayıcı oyun deneyimi yaşamanızı sağlayacak. Gelişmiş arayüzü sizi sıkıcı ve uzun metin içeriklerinden kurtaracak. Oynanışı oldukça kolay ve basit temeller üzerine oturtulan Skylancer, Türkçe dil desteği de sunuyor. 


Oyuna ilk girişinizde belirlemeniz gereken bazı ayrıntılar var. Bunlardan ilki hangi ülke vatandaşlarıyla birlikte oynamak istediğinizi belirlemek. Aralarında “Türk Dünyası” adıyla Türk oyuncuların da bulunduğu 6 farklı ülke seçeneği mevcut. 


Skylancer'a gökyüzünde seyreden bir adayı komuta ederek başlıyoruz. Amacımız Horizon isimli bu gezegene hükmetmek. Tek amacımız bu değil elbette. Hikâyeye göre efsanevi Selenian halkı, Ay'a bir hazine gizliyor. Bu hazine öylesine devasa ki, herkes ele geçirmek 


için çaba gösteriyor. Adamızın üzerine inşa edeceğimiz kuleyle Ay'a ulaşıp bu hazineyi ele geçirmeye çalışacağız. Tabii ki bu süreç kolay olmayacak. Karşımıza amaçlarımıza ulaşmamızı engelleyecek unsurlar çıkacak ve 


». BATTLE FOR HORIZON 


oyuna başlıyorsunuz. Her ırkın kendine has özellikleri ve farklı üniteleri var. Irklar arasında her hangi bir eşitsizlik söz konusu değil. 
Bu yüzden tarafınızı seçeken “Hangisi daha güçlü?" gibi sorular aklınıza takılmasın. Irkınızı 


ALIŞILAGELMİŞ TARAYICI TABANLI OYUNLARINDAN EPEY FARKLI BU, OYUNA KENDİNİZİ YABANCI HIS- 


SETMEYECEKSİNİZ. 


onlara karşı stratejik mücadeleler vermemiz. 
gerekecek. Anlayacağınız aksiyonu, macerayı ve stratejiyi birlikte yaşayacağız Skylancer'da, 


Başlamadan önce Empire, Alliance veya Renegade ırkından birini seçiyor ve ondan sonra 


seçip, size tahsis edilen adayı geliştirerek kendi imparatorluğunuzu kurmalı ve savaştaki yerinizi almalısınız. 


Agresif ve yayılmacı bir yol izleyen İmparatorluk, Horizon'un yüce askeri gücüdür. İmpa- 


Sık sık haritanıza göz atın. Çıkabilecek fırsatlan kaçırmayın. 


M0 ik 


Sadece ordunuzu güçlü kılmayın. Aynı zamanda adanızın da değerli olmasını sağlayın. 
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ratorun ordusu disiplinli, itaatkar, zalim ve etkilidir. İttifak, Horizon'daki özgür ulusların ittifakıdır. Bağımsız krallıklardan kalan son kalıntılar, ufak ada eyaletleri ve çok sayıda gök çiftçisi bu ittifaka bağlıdır. Bunlar, deniz- de ve gökyüzünde barışı sağlamak için çabalarlar. Kaçaklar, özgürlüklerine düşkün olan Skylancer'lar, maceracılar, korsanlar, kaşifler ve kaçakçılardan oluşan daha gevşek formattaki ittifaktır. Bu ittifak, kural ve kanunları hiçe saymasına rağmen en cesur ve gözüpek Skylancer'lar bu ittifakın içinden çıkar. 


Bu üç taraf kıtada egemenlik sağlamak üzere kapatılmış durumda. Sadece kontrol altına alabilenler buraya keşif düzenleyebilir ve yine sadece onlar ay kulesinde saklanan değerli malları yakalayabilirler. Kıtaların kontrolünü ele geçirmek için destansı PvP savaşlarında kendi tarafınızdaki diğer oyuncularla yan yana savaşmanız gerek. Sadece birlikte olduğunuzda zafere yaklaşabilirsiniz, çünkü işbirliği olmazsa keşfedilecek kıta da olmaz. 


Irk seçimi penceresinde sistem, ırklardaki oyuncu sayısı eşitlemek adına bazı ırka hediye vererek başlamanızı önerecektir. Bunu irk adının altındaki hediye sandığından anlayabilirsiniz. Eğer sandıklı olan ırktan başlarsanız sandıktaki hediyeler sizin olur. 


Haritada karşınıza birçok fırsat çıkacak, Gökyüzünde seyreden kara parçalarındaki ganimetleri tek bir tıklamayla elde edebilirsiniz. 
Dikkatli olun çünkü karşınıza sadece değerli madenlerle dolu kara parçaları çıkmayacak. 
Korsanlar da bu madenler için savaşıyor olacak. Onları da farkedip alt etmeli ve tecrübe kazanarak daha yüksek seviyelere geçiş yapmalısınız. 


vleri mutlaka ya ve para olarak gri dönecekt 


Oyunda en güçlü birliği kurmanız tek başına yeterli olmuyor. Aynı zamanda adanızın da değerli olması gerekiyor. Bunun için adanızı çeşitli yapılarla geliştirmelisiniz. Ayrıca çıkan görevleri tamamlamalı ve kaynakları çabuk elde etmelisiniz. Karşınıza çıkacak rakipleri yok ederek Ay'a ulaşan ilk siz olmalısınız. 


Oyundaki ürünleri AP karşılığı satın alabilirsiniz. AP'yipara karşılğında satınal oyunda kullanabilriniz. 


5” 10xPotion of Protection : 10 adet kalkan İİ sie 

77 10xPotion of Health: 10adet sağlık iksir 
Gişe 


>” 10x Potion of Strength : 10 adet kuvvet 


Gİ isiüiçen 


Bir tarayıcı oyunu olmasına rağmen animasyonlarla ve karikatürize grafikleriyle size farklı bir boyut sunan Skylancer'da dikkan çekenler sadece bunlarla sınırlı değil. Oyunda özel günler etkinliklerle kutlanıyor ve zaman zaman oyuna has etkinlikler düzenleniyor. Kısacası hem özel günlerde hem de özel olmayan bazı günlerde katılıp hediyeler kazanabileceğiniz etkinlikler de oyunda mevcut. 

Taha Sarı 


E Geliştirme: ProSiebenSat.1 Games GmbH 

EB Dağıtım: Alaplaya 

EA Tür: Tarayıcı Tabanlı Fantastik Strateji Oyunu Web: skylanceritralaplaya.net 

En Düşük Sistem Gereksinimleri: İntemet bağlantısı olan bir bilgisayar, Adobe Flash destekli web tarayıcısı 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Red Crucible 
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REDAÇ CRUCIBLER. 


— 


ABLE ARCHER RED CRUCİBLE 2, HEPİMİZİN LLARCA OYNADIĞI HATTA OYNAMAYA DEVAM ETTİĞİ COUNTER- STRİKE TARZINDA, DETAYLARINDA BOĞULMAYACAĞINIZ EĞLENCELİ VAKİT GEÇİREBİLECEĞİNİZ BİR OYUN. 
AYIRDIĞINIZ VAKTİN KARŞILIĞINI KESİNLİKLE VERECEK. 


MOFPS oyunları sizin de tutkunuzsa, bu oyuna bayılacaksınız. 
dhdhdi Able Archer Red Crucible 2 ile MMOFPS keyfiniz, evinizdeki bilgisayarinızla sınırlı kalmıyor! İster evde, ister işte, Unity 3D destekleyen bir web tarayıcıya sahipseniz, nerede olursanız olun bu oyunu ekstra hiçbir şeyle uğraşmadan oynayabileceksiniz. 


Able Archer Red Crucible 2 3B bir MMOFPS oyunu. Fakat diğerlerinden en büyük farkı hem istemciyle hem web üzerinden hem de Facebook üzerinden oynanabilecek olması. Evet, bu oyunu oynamanız için çok yüksek bir konfigü rasyona sahip bilgisayara gereksinim duymayacaksınız. Orta seviye bir laptop ile, internete erişebildiğiniz her noktadan Able Archer Red Crucible 2'a girebilirsiniz. Üstelik Facebook ile bağlı olması birçok ekstra imkan sağlıyor, Oyunu oynamadan bu satırları okuyan birçok oyun sever, beklentilerini düşük tutuyor olabilir. Ama eğer bize inanır ve oyunu oynarsanız göreceksiniz ki gerçekten muhteşem bir iş çıkmış ortaya. Oyunu oynadıktan sonra kendinize “Bu seviyede 


bir oyun nasıl olur da hem tarayıcıdan hem istemciden oynanır” diye sormanız muhtemeldir. Grafik düzeyi olarak piyasada bulunan en gelişmiş diyebileceğimiz MMOFPS'ler kadar olmasa da, birçok oyununkiyle aynı seviyede. Hatta biraz daha ileri gidelim, içerik olarak daha bile iyi olduğu söylenebilir. 


Able Archer Red Crucible 2'de beş farklı oyun modu bulunuyor. “Free For All” için klasik “herkes tek” modu diyebiliriz. Tek başınıza diğer oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Gördüğünüzü vurmanız gerektiğinden işiniz diğer modlara göre biraz daha zor olacak. İkinci modumuz “Last Man Standing” FFA moduna benzeyen bu modda yine herkes tek, fakat son kalan oyunun kazananı oluyor. Yani oyunda tek kalana kadar oynuyorsunuz. 
Team Deathmatch modumuz, MMOFPS severlerin bildiği gibi takım takıma oyun oluyor. İki takımdan birine geçip takımınızın kazanması için mücadele ediyorsunuz. Öldüğünüz anda, yeniden doğma bölgesinden tekrar doğuyorsunuz. Attack & Defend ise adından da anlaşılacağı gibi, saldırı & savunma modu. Bir taraf, diğer 


tarafın stratejik bölgesinde bulunan bir radar aracını yok etmeye çalışırken savunan taraf buna engel olmaya çalışıyor. 
Farklı bir mod olarak gözümüze çarpan Attack & Defend'i oynaması oldukça zevkli. Son olarak Demolition modu ise Attack & Defend'e biraz benzese de daha hizlı oynanan bir mod. Yine rastgele seçildiğiniz saldırı ya da savunma timinde görevinizi icra etmeye çalışıyorsunuz. 


Sekiz adet haritanın bulunduğu oyunda ister büyük haritaları isterseniz de küçük haritaları seçebilirsiniz. Oyunun güzel taraflarından biriyse, sizi modlara göre haritalarla sınırlandırmıyor olması, Yani her modu istediğiniz herhangi bir haritada oynayabiliyorsunuz. Haritalar da büyüklüklerine göre zenginleşiyor. Küçük haritalar çatışmanın daha sıcak yaşanması için karmaşık şekilde tasarlanmamış. Bu da adam adama çarpışmadan hoşlanan oyuncular için iyi bir haber. Daha geniş haritalarda ise girilecek yer çok, fakat ekstra olarak araçlar eklenmiş. Atak helikopterinden tutun da uçak savar tanklara kadar çok sayıda araç yer alıyor oyunda. 
Elbette saldırı tankları da bulunuyor. 


A PEK » 


Yaya askerlere karşı seri ateş sağlayan anti-personel tankları ve roket rampasına sahip açılı atış yapabilen araçlar da var. 
Bunca araç çeşitliliği geniş harita oyuncuların için bir nimet adeta, Araçlar patladığında ise yenilenmesi için dakikalarca beklemenize gerek yok. Kısa bir süre sonra aracınız hazır oluyor. 


Bazı modlara mahsus olmak üzere, oyuna heyecan katan hava ve kara desteği çağırma gibi özellikler de var, Bunları düşmanı üst üste öldürdüğünüzde kazabildiğiniz gibi onur puanı karşılığında da alabilirsiniz. Elbette nakit para karşılığında alacağınız kredilerle de bu ürünleri satın almak mümkün. Bunun dışında sağ- 


Küçük haritalarda daha sıcak çat 


Böyle bir inanmak 


unun bir web tarayıcısı üzerinden oynandığına 


»k kolay değil 


lik paketi, el bombası ve mayın gibi seçenekleri marketten ister oyun paranız ile isterseniz de nakit karşılığı alabilirsiniz. 
Hazır marketlerden bahsetmişken, oyunumuz tahmin edeceğiniz gibi ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Ama isterseniz bazı ürünler satın alarak karakterinizi daha güçlü kılabilirsiniz. Market kısmında da oldukça geniş bir vitrin sizleri bekliyor olacak. Sadece silah veya hava/kara desteği gibi ürünler değil, karakterinize aksesuar olarak takabileceğiniz ürünler de bulunuyor. Gözlükler, kamuflajlar, şapkalar, kasklar bu markette bulunanlardan sadece birkaçı. Elbet ücret ödemeden veya minimum ücret ödeyerek oynayanları da unutmamış yapımcımız. Kitleler 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arasında dengeyi sağlamak için eşyaların aynı anda kullanımına sınırlandırma getirilmiş. Yani silahların dışında kullanacağınız aksesuar türleri ya da kask, yelek gibi bölgesel defans artırıcı ürünlerin dışında (kısaca “Gears” kısmı haricinde) “Item"adı altında en fazla dört tanesini aynı anda üzerinizde bulundurabiliyorsunuz. Oyun içinde de silah ve aksesuar değişimine izin veren Able Archer Red Crucible 2'de, isterseniz oyun içinde doğmadan önce marketten silah alıp hemen donanabiliyorsunuz. Bu özellik oyunu uzun vadede oynamak isteyenler için oldukça iyi bir seçenek. Örneğin bir klan maçı esnasında elinizdeki silahın zayıf kaldığını gördüğünüz anda farklı bir silaha geçiş yaparak kaybınızı önleyebilirsiniz. Bu gibi küçük ama önemli detayların bir “browser” oyununda olması oldukça şaşırtıcı değil mi? 


Oyunun oldukça gelişmiş bir de arayüzü bulunuyor. Oldukça basit, hızlı geçişlere sahip bu arayüzde bir oyuna bağlanmak, birkaç saniyeden fazla sürmeyecektir. 
Özellikle ayarlar kısmı oldukça cezbedici duruyor. Unity3D grafik motoruna sahip bu oyunda çok fazla da grafik seçeneği var. Çözünürlük de dahil birçok ayarı kendi sisteminize göre düzenleyerek oyun deneyiminizi daha sağlıklı hale getirebiliyorsunuz. Oyunu ister web arayüzü içinde isterseniz de tam ekran oynayabilirsiniz ve bu iki seçenek arasında istediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz. 
Eğer iyi bir sisteme sahip olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka ayarlardan en iyi seçenekleri seçin ve işaretleyin. Oyunun liste kısmında en fazla XP kazanan oyuncuların listesi yer alıyor. Bunun dışında arkadaşlarınız arasından oluşturulan bir liste daha var. Bu listede de arkadaşlarınız arasındaki sıranızı görebiliyorsunuz. 
Oynayışa direkt etki eden bir diğer unsur ise ses efektleri ve müzikler. Bu noktada da oldukça kaliteli diyebiliriz Able Archer Red Crucible 2 için. Kurguya uygun müzikler arayüzde kendini gösterirken, gayet kaliteli ses efekleri de oyun içinde kulaklarınızdan akıp gidiyor. Facebook üzerinden oynandığında oyunu oynayan arkadaşlarınız da otomatik olarak oyundaki arkadaş listenize ekleniyor. Ayrıca “arkadaşlar” sekmesinden arkadaşlarınızın oyuna dair bilgilerini görebilir, ortak bir oyunda buluşmak için haberleşebilirsiniz. Oyuna özel bir posta kutusu da var. 
Yönetimden gelen mesajların yanı sıra başka oyuncuların gönderdiği iletiler de 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bu kutuya düşüyor. Karakter düzenleme kısmında, seçeceğiniz tarafa göre eşyalarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Tek tek eşya almakla uğraşmak istemiyorsanız, market kısmında “Bundle” sekmesi altında işinizi kolaylaştıracak seçenekler de mevcut. Bu bundle paketleri karakterinizi baştan aşağı donatıyor ve güçlendiriyor. Ayrıntılarla uğraşmak istemeyenler için iyi bir çözüm olabilir. 


Able Archer Red Crucible 2'de oyunlar çok uzun sürmüyor. Tabii bu süre oyun moduna göre değişiklik gösterebilir. FFA modundaki ortalama 10 dakikalık oyunlar sizi sıkmıyor, sıkılırsanız bile oyunu terk etmek yerine çok fazla sabretmeniz gereken zaman kalmıyor. Geniş haritalar: daki araç sayısı gerçekten tatmin edici. 
Bahsettiğimiz gibi birçok çeşitte araç bulunuyor oyunda. Her birinden de birer, 


ikişer tane var. Anti-personel, anti-tank, karadan havaya roket, hafif zırhlılar, saldırı helikopteri bu çeşitlerden bazıları. 
Haritasına göre bu çeşitlilik biraz daha azalabiliyor. Otoban haritası tüm bu saydıklarımızı içeren haritalardan bir tanesi. 
Oyunda her saatte yüzlerce kişi oluyor. 
Türk oyuncular da dahil olmak üzere dünyanın her yerinden çok milletli bir savaşın içinde buluyorsunuz kendinizi. 
Oyunda, girişteki üyelik kısmında yazdığınız nickname ile gözükeceksiniz. Eğer deneyimli bir MMOFPS oyuncusuysanız çabuk ölmeniz çok olası değil Zira geniş alanlarda görüş alanını daraltarak oynamak size büyük kazanç sağlayacaktır. 
Düşmanı üst üste öldürdüğünüzde de ekstra içeriklere erişebiliyorsunuz. Yani hava desteği ve kara desteği istemek zor olmayacak. Zadece bunlar değil, arkadaşlarınızla birlikte, “sguad” oluşturup ilerlediğinizi düşünün... Silahlarınızda kurşun kalmadığında "ammo box" isteyebiliyorsunuz. Anında havadan size paraşütle ulaştırılıyor. Belki bu yerinizi de belli edebilecektir ama dikkatli oldu ğunuz sürece yararlı olacağına hiç şüphe yok. 


Eğer sisteminiz iyiyse görüntü seviyesini yükseltmekte fayda var. Geniş bir sistem yelpazesine hitap ettiğinden dolayı en 


düşük seviyelerde oynamak oyundan alacağınız hazzı azaltacaktır. Ayrıca kesinlikle tam ekranda oynamalısınız. Karakteri yönlendirmek ve hedefi bulmak, tarayıcıda oynarken çok zor. Üst üste oyuncuları öldürdüğünüzde “duble kill”, “killing streak” “rampage” gibi unvanlara sahip oluyorsunuz. Bu unvanlar katlandıkça, alacağınız onur puanı da artıyor. 
Ayrıca oyun Facebook'tan oynanabildiğinde, böyle bir seri yapıp vurulursanız kazandığınız hava desteği gibi ekstraları anında, tek tuşla Facebook duvarınızda paylaşabiliyorsunuz. Oyundaki onur puanını kazanmak, oynamaktan ve oyunlarda birinci olmaya çalışmaktan geçiyor. 
Para ise gerçek para ile satın alınabiliyor. 
Yani buna kredi diyebiliriz. Kredileri oyundan kazanmanız mümkün olmuyor. 
Başlangıçta alışveriş için 1000 onur puanına sahip oluyorsunuz. Karakter butonuna tıkladığınızda bunu görebilirsiniz. 
Oyun içinde kazanıp da kullanmadığınız eşyalar da buraya düşüyor. Başlarda söylediğimiz hava/kara desteğini kullanmazsanız, silinmiyor. Eşya olarak sonradan kullanılmak üzere karakter pence- 


Oyunda çok sayıda ve çeşitte araç bulunuyor. 


resindeki kutunuza düşüyor, Kullanmak için yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Oyuna girdiğinizde bunlar otomatik olarak eklenecek. Elbette oyunda kazanması zor olan el bombası, mayın, roket kamerası ve sağlık setini buradan alıp oyunda kullanmak üzere hazır edebilirsiniz. Fiyatları, ürünün kalitesine göre değişiyor. Hava desteği 35 onur puanı iken roket kamerasının fiyatı 750 onur puanı. 
Onur puanı harcamak istemeyenler 

için de nakit para seçeneği her üründe mevcut. Aksesuarlar ve savunma artırıcı ürünler ise sadece nakit ödeme yapan oyuncular için açılmış. Bunları onur puanıyla almanız mümkün değil, 


Hepimizin yıllarca oynadığı, hatta oynamaya devam ettiği FPS türünde oyunların detaylarında boğulmayacağınız ve eğlenceli vakit geçirebileceğiniz. 
bir oyun Able Archer Red Crucible 2. 
CS kadar efsane olamayacaksa da size ayırdığınız vaktin karşılığını kesinlikle verebilecek bir oyun. Hem tarayıcı, hem istemci, hem de Facebook üzerinden oynanabiliyor olması ise tıpkı bir mobil 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oyun gibi gittiğiniz her yerde oynayabilme imkanı sağlamış. Sosyal bir platforma bağlı çalışmasının avantajlarını iyi değerlendirmiş. Arkadaşlarınızla birlikte zorluk çekmeden oynayabileceğiniz bu eğlenceli oyun, temel bilgileriniz dışında sizden bir şey istemiyor. Bu yönden de takdir ettiğimiz Able Archer Red Crucible 2, siz istemeden size mesajlar, mailler gönderen oyunlardan kesinlikle değil. 
Bir bilgisayara ve internet erişimine sahip olduğunuz her yerden, beklemeden, dilerseniz indirmeden oynayabileceğiniz bu oyun, vaktinizi eğlenceli bir biçimde geçirmek için bire bir! - Taha Sarı 


Oyunda iki tür para birimi bulunuyor. Biri kredi olarak nitelendirebileceğimiz nakit para ile satın alacağınız para, biri de onur puanı denilen ve oyunlardan sonra elde edebileceğiniz para. Tüm eşyaları kredi ie satın alabiliyorsunuz fakat onur puanı her üründe işe yaramıyor. 


Bordo Bere: Aksesuar olarak kullanacağınız bu. 
ürün, karakterinize tanıdık bir görüntü verecek. 


USSR Spetnaz: Sovyet askeri bundle paketi ile istediğiniz gibi görüneceksiniz. 


Rocket Cam: TV Missile olarak da bildiğiniz, attığınız füzeyi takip edebilme ve havada 


yönetebilme imkanı veren bir eşya. Oyun 


içinde aklığınız ürün kadar kullanmanızı sağlar. / 


V/ KÜNYE / l 


EB Geliştirme: Rocketeer Games 

Dağıtım: eightyfive10 Pubiishing 

E3 Tür:Web Tabanlı 38 MMOFPS 

Eİ Web hitp://vww.redencible.comitr 

En Düşük Sistem Gereksinimleri: Unity!0 
grafik motoru için güncel sürümde web tarayıcısına sahip bir 


/ 


bilgisayar. 


bö 


rick-Force, Sandbox FPS özelliği ile kullanıcısına iki yönlü bir oynama seçeneği sunuyor. Oyunun 


tanıtım yazısını okuduğunuzu varsayarak, nişancı ve inşa seçenekleri arasından herkesin yolunun düştüğü nişancı moduna dair stratejik bazı bilgiler verelim öncelikle sizlere. 

Öncelikle lobi kısmında dikkat etmeniz gereken ilk nokta harita seçimi olacaktır. 
Oynayacağınız haritayı bilmiyorsanız, karşınıza hiç beklemediğiniz ve sonuç hiç iste meyeceğiniz bir ortam çıkabilir. Başlangıçta kullanıcı yapımı haritalardan bir süre uzak durabilirsiniz. Oyuncu yapımı haritaların geneli detaylı ve biraz daha ileri düzey ya da tecrübe edinmiş oyunculara göre olacağından sizin mücadeleniz zayıf kalabilir ve alışmakta sıkıntı çekebilirsiniz. Oyuncu yapımı haritayı ve resmi haritayı ayırt etmeniz zor olmayacak. Lobide bir odaya çift tıkladığınızda direkt olarak oyuna bağlanmazsı 


nız. Önce odaya girip oyuncuların dağılışı, harita bilgileri, oyun türü, süresi gibi bilgileri görürsünüz. Kararınızı bu noktada verebilirisiniz. Resmi haritalar çok büyük değildir. 
Basit yapısı ile oyuna adapte olma sürenizi en aza indirir. Elbette bu noktada da dikkat etmeniz gereken bazı istisnalar var. Haritalar orta büyüklükte olduğundan, çok fazla oyuncunun olduğu resmi haritalarda gerçekten sıcak çatışmalar yaşanır. Düşman karşınıza anında çıkabilir. Bu çok büyük bir sorun olmamasına karşın, başlangıçta hem resmi harita olmasına hem de oyundaki oyuncu sayısının çok fazla olmamasına dikkat etmenizde fayda var. 

Az kişiyle oynamanın ilk yararı haritaları tanımak olacaktır. Karşınıza anında oyuncu çıkmayacağından, siz haritayı dolaşırken bir yandan da ortamın detaylarını öğrenmiş olacaksınız. Oyuna adapte olma sürecinde oynamak istediğiniz karakter türünü 

de kesin olarak belirlemelisiniz. Çoğu 


MMOFPS'de olduğu gibi karaktere özel silah düzeni Brick-Force'da yok. Bu da oyuncular için büyük avantaj. Aynı karakterle ister keskin nişancı, ister ağır silahlar kullanan bir asker, isterseniz de hücumcu bir piyade olarak oynayabilirsiniz. Farklı karakterlerde oynamayı seviyorsanız paranız yettiğinde dükkandan silah satın alıp envanterinize ekleyebilirsiniz. Paranızın tükendiği yerde Token ile silah satın almaya devam edebilirsiniz. Tek tip bir karakter isterseniz de, farklı silah seçeneklerinden istediğinizi satın alıp donanöbilirsiniz. 

Oyuna alıştığınızda oyuncu yapımı haritalar, resmi haritalara kıyasla daha zevkli hale gelmeye başlayacak. Brick-Force bu anlamda size hayal gücünüzle sınırlı bir harita çeşitliliği sunuyor. İster başkalarının yaptığı haritalarda mücadele edebilir, isterseniz kendi haritanızı oyuna sunabilirsiniz. Her oyundan sonra kullanıcı haritalarını puanlandırmayı unutmayın. İnşa moduna geçip siz de haritalar yapabilirsiniz. Elbette harita yaratmak tamamen sizin kararlarınıza bağlı olarak gelişen bir olay. Küçük ve kolay bir harita da yapabilirsiniz, büyük ve detaylı bir harita da... Fakat karmaşık bir harita olacaksa, birkaç kişi ile birlikte tasarlamakta fayda var. 

Oyunda Türk oyunculara rastlamak zor değil. Oyun dışında da Türkçe Brick-Force topluluklarına kayıt olarak çevrenizi genişletebilir, bir ekip olarak inşa modunda yeni ortamlar yaratabilirsiniz. -Taha Sarı 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ize Gravity Europe'tan ve 
B görevinizden biraz bahseder misiniz? 
Stephane Bonazza: Adım Stöphane Bonazza, Gravity Europe'ta Baş Operasyonlar Sorumlusu'yum. Geçtiğimiz Temmuz ayında firmamız, faaliyetlerimizi tüm Avrupa'ya yaymak amacıyla Media Participations ile ortak bir girişimde bulundu. Bu yüzden iyi bilinen bir oyunumuz olan Ragnarok Online'ı dağıtmak amacıyla şu anda Türkiye'deyiz. Ragnarok Online, son yılların önemli MMORPG'lerinden ve dünya çapında 77 ülkede dağıtıldı. Bizler de Avrupa modelinin geliştirilmesinden sorumluyuz. 


Türkiye pazarındaki bazı planlarınızı paylaşabilir misiniz? 

Stephane Bonazza: Kısacası tamamen Türkçe hizmet sağlayan online bir pazar oluşturmak istiyoruz. Bunun anlamı Türkçe websitesi, Türkçe ödeme yöntemleri, Türkçe topluluk yönetimi ve elbette hem eski hem de yeni olan Türk oyuncularına Ragnarok Online'ın yeni güncellemesi olan Ragnarok Online Renewal'ın Türkçe olarak sağlanması, 

Açılışın büyük bir etkinlik olmasını umuyoruz ve kutlamak için de büyük bir parti düzenlemeyi isteriz ama en önemlisi bunun 


Türk topluluğu için yapılacak olması. 

Türk oyuncusuna doğru ve ihtiyaçları olan gerekli bilgileri verdiğimizden emin olmak istiyoruz çünkü bildiğiniz gibi, her sene Ragnarok Dünya Şampiyonası düzenleniyor ve Türk oyuncularının Gravity Europe ve Ragnarok Online, sıradaki Ragnarok Dünya Şampiyonası'nda temsil etmelerini isteriz. 
Bu seneki şampiyona Ekim ayında Kore'nin Seoul şehrinde düzenlenecek. Oyuncuları buraya davet edeceğiz, özel bir takımları olacak ve takımda bazı Türk oyuncuların da olmasını çok isteriz. Her takım 7-8 kişiden oluşuyor. Bu yüzden oyunu bir an önce pazara çıkartmak için sabırsızlanıyoruz ve şampiyonaya en iyi Ragnarok oyuncularını aldığımızdan emin olmak istiyoruz. 


Ragnarok Online daha önce Türkiye'deyken çok büyük ve sadık bir topluluğa sahipti. Türkiye pazarına girmeye karar verildiğinde siz de bu topluluktan haberdar mıydınız? 

Stephane Bonazza: Evet, Ragnarok'un Türkiye'de popüler olduğunu öğrenmiştik ve bu yüzden geri gelmeyi istedik. Türk oyuncuların büyük bir kısmı hala RO oynuyor ancak Amerika sunucularındalar ve bizim oyunumuza girişleri yok. Şu anda diğer sunucularda olmayan yeni görselleri- 


miz, özel içeriklerimiz mevcut ve Türkiye'de Ragnarok Online'in en yeni ve en son versiyonu yayınlanıyor olacak. 

Eski ücretlendirme ve ödeme yöntemleri» miz de olmayacak. Ücretsiz oyuncuları da oyuna davet ediyoruz. Ragnarok Online oynayabilir ve hiçbir ücret ödemeyebilirsiniz, çünkü hem ödeyen hem de ödeme yapmayan tüm oyuncuların oyundan zevk almaları için onlara aynı oyun deneyimini sağlayacağız. Fikrimiz, oyundan zevk aldığına kara veren oyuncuların isteyerek ödeme yapmaları. İş modelinin güzelliği de burada. 
Ayrıca büyük miktarlar da ödemeyecekler. 
3 -5TL gibi küçük miktarlardan bahsediyoruz. 


Nisan ayında çıkan bir haberde Ragnarok'un mobil versiyonu olan Ragnarok Violet'in Avrupa'ya geleceği duyurulmuştu. Oyunun İngilizce, Fransızce ve Almanca olacağı biliniyor. Türk oyuncular da yakında Ragnarok Violet'i oynayabilecek mi? 

St&phane Bonazza: Evet, oynayacaklar. 
Eğer yaptığımız şey doğruysa tüm bu içeriği ve oyun deneyimini adım adim getirmek istiyoruz. İlk adım oyunun kendisi. Eğer oyun başarılı olursa, Ragnarok Violet'in de Türkçe versiyonunu sağlayacağız. Bir oyun 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bir ülkede başlatıldığında her şey aynı anda olur. Yarın Fransa'da ya da Almanya'da bir yenilik olduğunda, bu yeniliğin aynı anda Türkiye'de yapılacağından hiç şüpheniz olmasın. Profesyonel olarak iş açısından bakacak olursak bu karmaşık bir durum çünkü çok arada fazla insan var ve çok fazla hazırlık gerekiyor. Ancak Türkiye pazarını da aynı Fransız ve Alman pazarları gibi ele almayı, hatta daha iyi olmasını istiyoruz. 


Ragnarok Online 2 şu anda Kore'de beta aşamasında, RO 2 için Avrupa planları ne durumda acaba? 

Stephane Bonazza: Ragnarok Online e'yi Avrupa'da yayınlamaya 2007'de karar verdim. Nihayetinde elbet yayınlanacak ama bu işlen adım adım ve ülke ülke oluyor. 
ROZ, Kore'de ve Japonya'da açık ve kapalı beta için aynı anda açılıyor. İkisi de büyük pazarlar, oyunu deniyorlar, hatalarını çözüyorlar, onu iyileştiriyorlar. Oyunun başka bir pazarda yayınlamadan önce mümkün olduğu kadar iyi olması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. ROZ, Amerika'da sanırım bu senenin sonuna doğru yayınlanacak ve gelecek sene de biz yayınlayacağız. Ama dediğim gibi, oyunun mümkün olduğu kadar iyi olması için bekliyoruz çünkü kötü bir oyun için büyük yatırımlar yapmaya gerek olmaz. Oyun çok iyi ama biraz ayarlanmaya, hatalarının ayıklanmasına ve gelişmesine ihtiyacı var. Yüksek kalitesinden emin olduğumuzda yayınlayacağız. 


Peki, Türkiye'de yayınlayacağınız versiyonda göreceğimiz yeniliklerden bahsedebilir misiniz? 


Stöphane Bonazza: Öncelikle Ragnarok'u oynayışınızı değiştireceğiz. Oyun mekanikleri, silahlar, meslekler, sınıflar, yaratıklar 

- hepsi daha iyi olacak şekilde değişiyor. Örneğin en yüksek seviye 99 değil, 150, Yani çok deneyimli bir RO oyuncusuysanız bile karakterinizi geliştirebilirsiniz. Pek çok yeni eşya olacak ve yeni oyuncuların da kendilerine özel bölgeleri olacak. Ragnarok'un önemli yanlarından biri de zorluğuydu. 
Eğer yeni bir oyuncuysanız ve görevleriniz- de size yardımcı olabilecek bir tanıdığınız yoksa, oyunda kaybolmanız çok kolaydı. 
Artık oyunu oynamak çok daha kolay. Ustalaşmak yine zor olacak ama oynaması daha rahatlayacak ve huzur içinde ne yapacağınızı keşfedebileceksiniz. Öncekinden biraz daha az hardcore diyebiliriz sanırım. 

13 yeni sınıfımız var, her birinin yeni yetenekleri ve büyüleri var. Deneyim seviyesi değiştirildiğinden artık daha hızlı ilerleme 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kaydedebiliyorsunuz. Yeni görevlerin yanında karakterinizi geliştirmeniz için özel görevler de var. Kullanıcı arayüzünü de geliştirdik. Silahlarınız ve zırhınız artık daha iyi bonuslarla işlenebilecek. Yepyeni silahlarımız van. İstatistik sistemi değiştirildi, yaratık istatistikleri ve bölgeler tamamen baştan yapıldı. Kullanıcılar, kendi seviyelerinde savaştıkları zaman ödüllendirilecekler. Yani oyundaki gelişmeler çok fazla. Neredeyse önümüzdeki on yıl daha eğlenebilmeniz için yeterli içerik sağlayacağız. 


Başka Gravity başlıklarını da Türkiye pazarında görecek miyiz? 

Stephane Bonazza: Evet. Gravity Europe bir MMORPG yayıncısı, Gravity başlıklarını yayınlıyoruz ama onlarla sınırlı değiliz. Şu anki mevcut platformumuza yeni oyunlar getirebilmek için birçok yayıncıyla konuşmaktayız. Bu yüzden Gravity Gateway adlı bir platform yarattık. Burada Gravity'nin tüm oyunlarını Ragnarok, ROZ ve ismini şu an veremeyeceğim gelecekteki oyunlarını oynayabileceksiniz. 2013'te daha fazla başlığımız çıkmış olacak ve önümüzdeki birkaç sene içinde MMORPG sayımız 3-5'e kadar çıkmış olacak. 


Ragnarok'u bekleyenlere söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? 

Stdphane Bonazza: Onlar için elimizden geleni yapıyoruz ve onlarla bağlantı halinde kalacağız, böylecek bekledikleri deneyimi onlara sağlayabileceğiz. Türk Ragnarok topluluğunun da oyunu Türkçe olarak oynayabilecek olmaları konusunda heyecanlıyız. Onlara en iyi hizmeti sağlamak için hiç durmadan çalışıyoruz. Bu bir oyun ve tüm amaç eğlenmek. Bu yüzden mesajımız: Bize katılın ve eğlenin. 

- İpek Cevahir 


öv 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ildiğiniz üzere Runes of Magic, Aeria Games kalitesiyle ülkemizde yeniden Türkçe olarak yayınlanma- 


ya başladı. Hal böyle olunca bizler de bu sayımızda onu size tekrar tanıtmakla kalmadık, oyuna sağlam bir başlangıç yapmanız için gerekenleri de paylaşmanın faydalı olacağını düşündük. Eğer oyuna aşina değilseniz öncelikle tanıtım yazısını okumanızı öneriyoruz. Oyunu iyi bilen oyuncular da tanıtım yazısında Runes of Magic'in yeni özellikleri sıraladığımız kısma bir göz atabilirler. 


Eğer oyun bilgisayarınızda yüklü değilse, kurulum dosyasını dergimizin yanında gelen DVD'de bulabilirsiniz. Boyutu hayli büyük olduğundan yükleme süresi biraz uzun gelebilir, ama bir kez yükleyeceksiniz. 
sonuçta. Yükleme öncesinde arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatır ve yükleme esnasında da bilgisayarınızı fazla meşgul etmezseniz işlemi gereksiz yere uzatmamış olursunuz. Dilerseniz bu sırada tr.runesofmagic.aeriagames.com adresine 


girerek Runes of Magic'e ücretsiz kayıt olabilirsiniz. Runes of Magic için diyoruz ama aslında bu hesabı tüm Aeria Games oyunlarında kullanabilirsiniz. Yani tüm Aeria Games oyunlarına kayıt olmuş gibi tek hesap üzerinden tüm oyunlara bağlanmanız mümkün. 
Kurulum sorunsuz bir biçimde tamamlandıktan sonra masaüstünüzdeki 


MAGIC BAŞLANGIÇ REHBERİ 


RunesOfMagic-TR kısayolu aracılığıyla oyunu başlatabilirsiniz. Beraberinde gelen Aeria Ignite yazılımı da oyunlarınıza tek bir yerden ulaşmak, haberleri kontrol etmek, arkadaşlarınızla sohbet etmek ve gerektiğinde teknik yardım almak için gayet kullanışlı bir platform, aklınızda bulunsun. 


GE Pik 


En değerli şey zaman 

Runes of Magic, görsellerinden de anlayacağınız üzere bir rol yapma oyunu, Yani karakterinize tecrübe katarak güçlenmek oyundaki asıl hedefiniz. Çoğu RYO gibi Runes of Magic de zamana endeksli bir oyun. Diğer bir deyişle oyuna daha fazla zaman ayıran oyuncular, daha az oynayanlara göre birkaç adım önde olurlar. 
Ancak oyunda geçirdiğiniz zamanı nasıl kullandığınız da önemli. Örneğin zamanını karakterini geliştirmek yerine eşya güçlendirmeye veya eşya satmaya ayıranlar da yok değil. Bu noktada karakter 


—ğ—ğ—ğ———  Aww.free2play.com.tr 


gelişimiyle eşya alışverişi dengesini iyi tutturmanız gerekiyor. 


Birçok devasa online oyunda, karakterini geliştirmek yerine üzerindeki eşyaların ya da kostümlerin derdine düşmüş oyuncular azımsanmayacak derecede. Özellikle ülkemiz oyuncularında bu alışkanlığı görmekteyiz. Bunun sebebi oyunu sadece oyun olarak değil, çok daha fazlası olarak kabul etmek, sosyal hayatın önüne geçmesine göz yummaktan kaynaklanıyor olabilir. Hatta oyundaki karakterlerini statü göstergesi olarak kabul eden oyun- 


cular bile var maalesef. Eğer aklı başında, bilinç sahibi bir oyuncuysanız böyle durumlarda kendinizi kontrol edebilmelisiniz. 


Karakter yaratma ekranında yapacaklarınız önemlidir, çünkü bu noktada yapacağınız tercihler oyun tecrübenizi doğrudan etkileyen sonuçlara yol açacaktır. 
Karakterinizin ismini, fiziksel özelliklerini dikkatlice seçmelisiniz, Kimi oyunlarda bu seçimler sonradan değiştirilemezken, kimi oyunlarda nakit para karşılığında bu düzeltmelere imkân sağlanmaktadır. 


REHBER 


Elbette ki en önemli mesele, sınıf seçimi. 
Daha önceden devasa online oyun tecrübesi bulunan oyuncular için sınıfların birbirlerine karşı olan güç dengelerini öğrenmek yeterli olacaktır. Önceden bu tarz oyunlar oynadıysanız, sevdiğiniz favori sınıfınızı oynamanız size oyunda avantaj sağlayacaktır. Çünkü günümüz oyunlarında sınıf sistemleri birbirine hep az çok benzemektedir. Bildiğiniz bir sınıfı oynamak, zamanınızı daha verimli kullanabilmek açısından önemlidir. Bu noktada oyuna ciddi zaman ayırmayı düşünen oyuncular için tecrübeli oyuncuların hazırlamış oldukları detaylı sınıf analizlerine göz atmanızı öneriyoruz. Burada seçilen yanlış bir sınıf zaman kaybı yaşamanıza neden olacak ve bu durum, oyundan sıkılmanıza yol açabilecektir. 


Görev aşkı 

Runes of Magic'te tamamlanması gereken sayısız görev var. Oyuna başladığınız andan itibaren bu görevleri yerine getirmeye başlamalısınız. Zaten genel olarak yeni nesil diyebileceğimiz devasa online oyunlarda kendi başınıza değil, görevler yardımıyla güçlenmek daha akıllıca bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Sizden istenen görevler için haritada gezip görevleri alın. Bu görevleri eksiksiz ve hızla yapın. Özellikle yaratık kesme görevlerini hiç aksatmamalısınız, çünkü bu görevlerden iki yönlü bir kazanç elde edebilirsiniz: Hem kestiğiniz yaratıktan doğal tecrübe puanı kazanır, hem de görevi tamamladığınızda verilecek olan tecrübe puanlarından faydalanırsınız. 
Kestiğiniz yaratıktan düşen parayı, eşyayı ve görevden verilen eşyalarla paraları da işin içine kattığımızda güzel bir kazanç elde ediyorsunuz. 


Soyal olmaya çalışın. Kendinize bir topluluk bulmak, oyun arkadaşı bulmak hedefleriniz arasında olsun. RoM'da içine girip kendinizi test edebileceğiniz çok sayıda zindan var. Burada acımasız yaratıklarla karşılaşıp gücünüzü kanıtlayabilirsiniz. 
Fakat zindana girmeden önce bütün önkoşulları sağladığınızdan emin olmalısınız. 
Zira bazı zindanlara girmek için birtakım koşulları sağlamanız gerekmekte. 


PvE tabanlı üç farklı türde zindan bulunuyor, Instance zindanlarda, bir grupla birlikte sinsi zindan boss'larına karşı savaşabilirsiniz. Takım arkadaşlarınızla birlikte yeni bölgeleri keşfedebilir ve özel görevleri tamamlayarak eskisinden daha da güçlü olabilirsiniz. Dinamik zindanlarda oyuncular hem birçok hazine bulur, hem de sürekli yeni canavar ve yaratıklarla karşılaşırlar. Yeni hazinelere kavuşmak ve bu yabani canavarlara karşı güç gösterisi yapmak için bu zindanlara girebilirsiniz. 
Son ve en ilginç olan baskın zindanları, altı 


kişilik takımların bile giremeyeceği denli tehlikelidir. Bu gibi durumlarda yapılacak en iyi şey geniş bir baskın ekibi oluşturup, bu yaratıklara kalabalık bir güçle meydan okumaktır. Boss'lar çoğunlukla çok sayıda güçlü yaratıktan oluşan ordulara sahiptir, tedbiri elden bırakmamalısınız. Zindanın kabul ettiği kadar oyuncuyla hatta bir kaç klan birleşerek bir baskın ekibi oluşturabilirsiniz. PvP zindanları olarak kabul edilen başka bir zindanda ise, adı üstünde, canavarlar yerine diğer oyuncuları alt etmeye çalışarak buradan tekrar aydınlığa çıkmaya çalışacaksınız. 


Meslek seçimi 

Runes of Magic'in güzel yanlarından biri de meslek sahibi olabilmeniz. Seçtiğiniz mesleğin imkânlarından doğrudan faydalanabileceğiniz gibi, satışını yaparak gelire de çevirmeniz mümkün. Meslek seçimi için ilgili kasabadaki NPC'ye gitmeniz gerekmekte. Her meslek için farklı bir NPC mevcuttur. Bu NPC'lerden işin inceliklerini ve başlayıp devam etmeniz için gerekli alet edevatı tedarik edersiniz. 


Meslekler kendi içinde toplayıcılık ve üreticilik olarak ikiye ayrılır. Toplayıcılık mesleği, kısaca üreticiler için hammadde temini yapar. Haritada gezerek odun toplama, bitki toplama ya da maden çıkarma gibi işlemleri gerçekleştirirler. Toplayıcılar tek başlarına bir ürün elde edemez, topladıklarını satar ya da üretici bir arkadaşına ürettirir. Hammaddeler takas edilebildiği gibi açık arttırmada da satılabilir. 


Mesleklerin de karakterlerinki gibi seviyeleri vardır. Toplayıcı mesleklerde seviye maksimum 20, üretici mesleklerdeyse 50'dir. Üreticiler hammadde olmadan bir 


Pik 


şey yapamaz, fakat hammaddeyi işleyerek bir ürüne çevirebilme ustalığına sahiptirler. Örneğin nalbantlık mesleğini seçenler asalar, kılıçlar, baltalar, hançerler üretebilir. 
Zırhçılık mesleğini seçenler zincir, demir ve deri zırhlar üretebilecek el ustalığına sahiptir. Aşçılık mesleğini tercih edenler güçartırıcı besin maddeleri yapabilirler. 
Terzilik mesleğini yapanlar çok güzel kumaş giysiler, pelerinler, cübbeler dikebilirler. Simyacılık ile uğraşanlar çok farklı türlerde iksirler üretebilir. Marangozluğu tercih edenlerse tahtalarla yaylar, tüfekler, totemler imal edebilirler. 


Eşya yapmak için ilgili NPC'de tarifler bulunuyor. Bu tariflere uyarak istediğiniz ürünü yetenekleriniz dâhilinde üretebilirsiniz. 
Daha sonra ister satar, ister kendiniz kullanırsınız. 


Çifte sınıf için ipuçları 
Runes of Magic'te belli bir seviyeye geldikten sonra çifte sınıf sistemini kullanabiliyorsunuz. En başta, bazıları seçtiğiniz ırka özgü olan 8 farklı sınıf arasında seçim yapıyorsunuz. Seviye atladıkça belli bir seviyede, yetenek sayınızı daha da artırmak ve karakterinizi daha fazla geliştirmek için ikincil sınıf seçiyorsunuz. Yani birincil sınıfınızın yanı sıra başka bir sınıfın özelliklerini de aynı karakterde kullanabilirsiniz. Bu özellik RoM'a has özelliklerden biri. Fakat bunu kullanırken dikkatli davranmalısınız. 
Daha doğrusu seçim yaparken aceleci davranmamalı, yola dikkatli çıkmalısınız. 


“RoM'da en güçlü sınıf hangisi?” gibi birçok soru sorulur topluluk forumlarında. Bu soru yanlış bir soru, çünkü en güçlü sınıf diye bir kavram yok. Her sınıfın birbirlerine karşı avantajları ve dezavantajları var. 
Örneğin bir büyücü savaşçıya göre avantajlıdır fakat okçuya göre dezavantajlıdır. 
Savaşçı bir şifacıyı kolayca alt edebilirken büyücülere karşı korunmasızdır. Durum 


böyle olduğundan hiçbir sınıf için diğerlerinden üstün demek doğru olmaz. İkinci sınıfınızı seçerken ihtiyaçlarınızı iyi analiz. 
etmelisiniz. Ayrıca neye zafiyet gösterdiğinizi de hesaba katmalısınız. Bir büyücü için saldırı uzaktan ve güçlü olur. Fakat savunmaları düşüktür. Bu bilgiden yola çıkaran bir büyücü savunmasına yardımcı olacak ikinci bir sınıf seçerek saldırı-savunma güçleri arasındaki makası daraltabilir. 
Bu bir strateji olduğu gibi, var olan yüksek saldırı gücünü ikinci sınıfla daha da yükseğe çekmek de bir başka stratejidir. Saldırısavunma güçleri arasındaki güç dağılımı ve karakterin zaafları ortaya konularak diğer sınıflar için de buna benzer ikincil sınıf seçimi stratejisi uygulanabilir. 


Karakterleri kısaca incelediğimiz RoM'un tanıtım yazısında, her karakter için en çok kullanılan ikincil sınıfa da yer verdik. Oradaki örneklere bakarak kendi karakteriniz için ikinci sınıf seçiminden önce fikir sahibi olabilirsiniz. 


Son olarak oyunun sadece içinde değil, dışında da bulunmaya çalışın. Forumları, oyunun sosyal medya kanallarını, resmi sitesini belirli aralıklarla ziyaret edin. Etkinliklere katılmaya çalışın. Çünkü bunlar oyuna ekstra eğlence katan unsurlar. Ayrıca indirimler ve sürpriz hediyeler kazanma şansı da doğuruyorlar. Elbette oyunda geçirilen birkaç haftanın verdiği tecrübeyi size hiçbir rehber kazandıramayacaktır. Fakat rehberler karşınıza çıkabilecekler için ideal seçeneği seçmenizde size yardımcı olurlar. Umarız ki bu rehber de size bir şeyler katabilmiştir. Yeni Runes of Magic'de hepinize iyi eğlenceler! -Taha Sarı 


Fbö 


E uhtemelen en sık güncellenen F2P Mm oyunu sıfatına gözünü dikmiş olan 

Rappelz'in en son numarası olan Antik Miras için bir rehber hazırlamanın iyi olacağını düşündük. Aslında açık konuşmak gerekirse önceki güncellemelere göre çok fazla yeniliğe sahip olduğunu söyleyemeyiz Antik Miras'ın. Ancak üç temel başlık altında sıralayabileceğimiz yeniliklere değinmeyeceğimiz anlamına gelmiyor elbette ki bu durum. 
Özellikle yeni zindandan ve arayüzden bahsetmeliyiz. 


Grup olalım grup 
Rappelz türü oyunların birbirinden keskin 


çizgilerle ayrılan iki tür oyuncu kitlesi bulu- 
'nuyor; tek tabancalar ve arkasını kollatanlar. 
Ben oldum olası “tek tabanca” takılmayı seven bir oyuncu olmuşumdur ve bu nedenle bir önceki güncelleme ile birlikte gelen Volkanus Zindanı'nı çok sevmiştim. Bu zindana sadece tek başımıza girebiliyor ve hayatta kalmaya çabalıyorduk. Ancak benim gibi oyuncular güle eğlene keyiflerine bakarken, arkasını kollatanlar” oyuncu grubu üvey evlat muamelesi görmüştü biraz. İşte Antik Miras güncellemesi sayesinde gülme sırası onlara geliyor ve Kübrik Zindan keşfedilmek üzere onları bekliyor. 


Nedir bu Kübrik Zindan? Sadece ve sadece 


grup olarak girebildiğiniz bu zindan bünyesinde oyunun en güçlü yaratıklarını barındırıyor. 


Öncelikle bu zindana nereden ulaşabileceğinizi söylememiz gerekiyor sanıyoruz ki. 
Kayıp Ada'da bulunan Kainen Gölü'nü hatırladınız mı? Güzel, işte bu gölün kuzeyinde kalan donmuş şelalenin tam olarak altında bulunuyor Kübrik Zindan. Çetrefilli yollardan geçtiniz ve sonunda zindana ulaştınız diyelim, peki sizi nelerin beklediğini biliyor musunuz? 
Oyunda bulunan en güçlü yaratıklar derken şaka yapmıyorduk desek? Şöyle söyleyelim, zindanın içerisinde bulunan en güçsüz küp yaratığın seviyesi 160! Bunlara Golemler, orta boss Yaksa ve ana boss Butkadah eklenince oluşan şenliği siz düşünün. Şimdi hemen bir bilgi verelim, Volkanus Zindanı'nı bilen oyuncular ilerlemek için karşımıza çıkan her yaratığı öldürmemiz gerektiğini hatırlayacaklardır. 
Kübrik Zindan'da böyle bir zorundalık yok! Ana boss olan Butkadah'a ulaşabilmeniz için tek yapmanız gereken zindanın doğusunda ve batısında birer adet bulunan Yaksa isimli orta bossları öldürmek. Bu bossları öldürdüğünüzde Butkadah'a ulaşabilmek adına gitmeniz gereken ana odaya bir adet portal açılacak. 
Butkadah'ı öldürdüğünüzde ise (eğer yapabilirseniz) zindandan çıkabilmeniz için başka bir portal daha belirecek. Yani anlayacağınız, zindanda bulunan her odaya tek tek girip 


tüm yaratıkları kesebilir ya da direk bosslara odaklanıp oyunun en güçlü yaratığı olan Butkadah'ı sonsuz uykuya göndermeyi tercih edebilirsiniz. Bir önceki cümlede geçen”her odaya tek tek girmek”eyleminin çokda kolay olmadığını belirtelim, zindanın orijinal isminin “The Labyrinth” olduğunu söylersek nedemek istediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz. 


Orta bosslar olan Yaksalar 4 adet kılıç kullanan kübik yaratıklar oluyor. Her ne kadar “zor” seviye olarak niteleyebilirsek de Butkadah'ın yanında hiçbir şey olduklarını söylememiz gerekli. Yani eğer Yaksa'da ölüyorsanız biraz daha seviye atlayıp öyle gelmenizi tavsiye ederiz, Butkadah'ın affı yok çünkü. Daha önce de söylediğimiz gibi, Butkadah Rappelz topraklarında bulunan en güçlü boss. Dört farklı yüze sahip olan bu dev kübik yaratığın fiziksel saldırıların yanında pek çok farklı sihre de sahip olduğunu belirtelim. İşin korkutucu kısmını anlattığımıza göre sıra yüzümüzü güldürecek bölüme geldi. Yaratıklar bu kadar güçlü olunca haliyle düşen eşyalar da bir o kadar eşsiz oluyor. Kübrik Zindan'daki yaratıklardan eşsiz ruh taşları ve yüzükler, küpeler, kolyeler ve kemerler gibi Ustalık Sınıfı aksesuarları düşürebiliyoruz. Bunların yanında pek çok farklı Ustalık Sınıfı eşyası ve fırından yeni çıkmış Efsanevi eşyaları da bu zindanda bulabiliyoruz. Uçları alevalev parlayan bir sürü efsanevi silah ve set eşyası ile durdurulamaz olmanız mümkün. 
Kübrik Zindan'la ilgili son olarak aklınızda bulunması gereken birkaç detayın altını çizelim; 


(Zindana girdikten sonra içeride yeni bir parti kuramazsınız. 

GZindana girdiğiniz partiden ayrılamaz veya birisini atamazsınız. 

(Son parti oyuncusu da zindandan çıktığında, zindan sıfırlanır. 

Zindan içerisinde tüy ve binek kullanamazsınız. 


—ğşşyşğjğrçeezpay.comir 


(Zindan içerisindeyke! im arenasına veya ayılar inine geçiş yapamazsınız. 

(3 Kübrik Zindan'ın içerisinde 10farklı görevden oluşan bir görev zinciri bulunmaktadır. 
Eğer parti üyelerinden birisi göreve sahip olursatüm zindanın yapısı ona göre değişiklik gösterir. Eğer görev sahibiyseniz, Butkadah öldükten sonra görevlere özel yeni bosslar çıkar. 


Aslan yattığı yerden belli olur 

Antik Miras güncellemesi ile birlikte oyuna eklenen tek özellik Kübrik Zindan değil. 
Iydyan isimli yeni bineğimiz de evcilleştirmek üzere göreve hazır bulunuyor. Bu aslandan bozma karizmatik yaratığın en önemli özelliği ise yüksek güç ve konsantre kabiliyete dayanan yeteneklere sahip olması. Eğer amacınız. 
düşmana yüksek hasar vermekse Lydyan sizin tam aradığınız şey! Ancak belirtmemiz gerekli kifiziksel yönden çok güçlü olan bu yaratık, sihirli saldırılara karşı oldukça güçsüz durumda, Nadirlik seviyesi “olağan” olarak belirlenmiş olan Lydyan, diğer olağan nadiriikteki petlere göre çok daha işe yarar durumda, isterseniz sizi averaj düzeyde bir tank olarak koruması bile mümkün. Kritik gücü artıran, temel istatistikleri 621.5 oranında artıran, fiziksel ve sihirli defans kırıcı istatistiğini artıran benzersiz. 
yeteneklere sahip bu güzel yaratığın yanınıza olması size büyük avantaj sağlayacak. 


Son olarak bazı noktalarda kullanışsız ve yetersiz kalan arayüzün değiştiği müjdesini vermekten mutluluk duyuyoruz. Yenilenen arayüz ile birlikte artık menüden görevi seçtiğimizde dünya haritasında görevin hangi bölgede yer aldığını ve hatta bu uğurda hangi yaratıkları kesmemiz gerektiğini dahi görebiliyoruz. 
Ayrıca görev penceresindeki bilgiler daha da detaylandırılarak ne yapmamız gerektiği daha anlaşılır hale getirilmiş. Sonunda görevlerin zorluk derecelerine rahatça bakabileceğimiz bir pencerenin eklenmiş olması oldukça güzel. 


Hlit ve Sihirlendirilmiş 


Banka, takas, yaratık bilgileri ve aklınıza gelebilecek daha pek çok ara birimde yapılan yeniliklerle artık daha kullanışlı bir arayüze sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Temel düzeyde Antik Miras'ın oyuna eklediği üç yeni özellik bunlar. Ancak detaylara inil diğinde ufak çaplı daha pek çok eklentinin varlığını görebiliyoruz. Örneğin, tamamen kozmetik amaçlı görünse de istatistiklere direkt etki eden dekoratif eşya ve kanatların eklenmesiyle karakterimiz hem daha albenili görünüyor hem de daha da güçleniyor. 
Düşmanlara karşı gücümüzde fark yaratan en önemli unsurlardan olan eşsiz ruh taşlarının da yenileri bu güncelleme ile birlikte kullanılabilir durumda. Oyunun en güçlü boss'u olan Butkadah'ın Boss Kartı ise oldukça faydalı özellikler sağlıyor. 421 beceri, 421 bilgelik, 4-2 kutsama ve belirli bir olasılıkla hedefe 15 saniyelik afet uygulayan bu kart ile gücünüze güç katabileceksiniz. 


Yazının başında da dediğimiz gibi, 

Antik Miras güncellemesi bugüne kadar oyuna getirilmiş en büyük güncelleme değil. Ancak bir önceki ile arasında çok uzun bir zaman bulunmadığından buna çok da gerek yok zaten. Parti bazlı bir zindan arayışında olanların yüzünü güldürecek, karizmatik pet Lydyan ile savaş sahnesine ayrı bir renk getirecek ve yenilenmiş arayüzü ile oyunculara daha rahat bir oynanış sağlayacak olan Antik Miras, bir süredir oynamayan Rappelz oyuncularını da yeniden dönmeleri için teşvik eder nitelikte. 
Umarız biz de bu süreçte rehberimiz ile sizlere yardımcı olabilmişizdir, iyi oyunlar. 

Turgut UÇ 
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CENGİZHAN 2 


oygame'in başarılı yerelleştirme çabalarının ürünlerinden biri olan 

(eniyilerinden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz) Cengizhan 2 için hazırladığımız. 
rehbere hoş geldiniz. Bu rehberde oyunu oynarken kafanıza takılabilecek bazı soruları cevaplamaya ve ufak da olsa püf noktaları göstermeye çalışacağız. Eğer hazırsanız krallığımızla birlikte destan yazmaya başlayabiliriz, lütfen önden buyurun... 
Başından sonuna 
Cengizhan 2'de başarılı olma tüyolarından bahsedeceksek eğer bunu iki aşamalı yapmamız gerekli. Oyunda başlangıçta yapmanız gerekenler kadar, ileri seviyelerde dikkat 


etmeniz gerekenler de bir o kadar önemli. O nedenle öncelikle ilk etapta dikkat etmemiz gerekenlere odaklanıp, ufak da olsa fark yaratmayı deneyelim. 

Öncelikle Cengizhan 2'nin büyük ölçüde binek hayvana önem veren bir yapım olduğunu söyleyebiliriz. Yani siz bineğinize ne kadar önem verirseniz oyunda başarılı olma şansınızda o kadar artacak. Zaten henüz oyunun başında bir binek hayvana sahip olmanızı sağlayan görevi yerine getiriyorsunuz; yani oyun istemeseniz de size bunu zorluyor. Binek hayvanınızı geliştirirken dikkatli olmalısınız çünkü ona vereceğiniz özellikler sizi direkt olarak etkileyecek, gelişmesini istediğiniz özelliklerini- 


tik Kalıntılar etkinliğinde karşı lmaz, hazırlıklı olmakta fay 


KiM BİLİR, BELKİ DE BİR 
SONRAKİ HÜKÜMDAR 
SİZ OLACAKSINIZ! 


zeartı puanlar ekleyecektir. Örneğin bir yakın dövüş karakteri yönetiyorsanız bineğinizin güç seviyesini artırdığınızda, onu kullanırken güç ve dayanıklılık özelliklerinizin de arttığını göreceksiniz. Kısacası şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Cengizhan 2'de özelliklerinizi, bineğiniz pek çok eşyadan daha fazla etkiliyor... 

Bineğinizin size katacağı özellikler bununla sınırlı. Belki de daha önemlisi Binek Yetenek Kitapları ile bineğinize öğretebileceğiniz aktif ve pasif yetenekler. Bu yetenekler sayesinde karakterinize ekstra özellikler kazandıracak 

ve oyunda fark yaratacaksınız. Binek Yetenek Kitaplarını elde etmek maalesef pek de kolay değil. Bunun için de oyunda bulunan bazı baş düşmanları keserek bu kitapların size düşme sini ummalısınız. Kitaplar elde etmenin bir başka yolu da Nakit Mağaza'dan satın almak. 
Nakit Mağaza'da bu kitapların birinci ve ikinci seviyeleri bulunmakta. Ancak bu kitapları da öyle her bineğe öğretemiyorsunuz, bunun için bineğinizin 80. seviye olması gerekiyor. 
“Ben bineğimi aldım, geliştirdim, 80 yaptım” demeniz de kabul görmüyor, bineğinize direkt olarak 80. seviyeden sahip olmalısınız. Anlayacağınız oldukça çetrefilli işler, ancak sonuç hepsine değiyor. 

Pekala, 80 seviye bir bineğe sahipsiniz, elinizde Binek Yetenek Kitabı da bulunuyor. Peki bu kitabı bineğinize nasıl işleyeceksiniz? Bunun için de*Öğren I”gibi eşyalara sahip olmalısınız. 


Bu eşyalar başkentlerdeki Binek Malzeme Tüccarı'nda bulunuyor. Eşyayı aldığınıza ve kitabınız da tamam olduğuna göre artık yeteneğinizi bineğinize işleyebilir ve size getireceği ekstra özelliklerden faydalanabilirsiniz. Unutmayın, bu meşakkatli süreç çoğu oyuncunun gözünü korkuttuğundan faydalanmadıkları 

ve kaçtıkları bir yol. Eğer siz kaçmaz ve bu yola baş koyarsanız rakiplerinizden bir adım öne geçmiş olacaksınız. 

Saygıdan ödün vermeyin 

Oyuna güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi ileri seviyelere geçmeden önce büyüme sürecinde dikkat etmemiz gereken bir özelliğe değineceğiz. Oyunda karakterimizin özelliklerine doğrudan etki edecek Saygınlık Puanı isimli bir puan bulunuyor. Bu puanın belirli bir seviyeye ulaşması sonras, işinize oldukça yarayacak avantajlara sahip olabiliyorsunuz. Saygınlık. 
Puanınızı artırmak için yapmamız gereken 

şey ise çok basit; saygın bir kişi olmakl Saygınlığınızı artırmak için pek çok yol bulunuyor; günlük gerçekleştirilen etkinliklerde başarılı olmak, seviye görevleri ve özellikle Kulüp Pekin saygınlık puanınıza direkt olarak etki ediyor. Saygınlık puanınız belirli bir seviyeye ulaştığında İse artık sınıfınıza özel ekipman setine 


sahip olabiliyorsunuz. Seviye 20'de açılan imparatorluk ekipman setini bu şekilde tamamlayabilir ve özelliklerinize pek çok artı puan ekleyebilirsiniz. Setin sahip olduğunuz parça sayısı kadar ek özelliğe ulaşacağınız için tüm seti tamamlamanız önemli. Örneğin setin dört parçasına sahipseniz, kritik vuruş özelliğinize 410 puan eklenecektir. Setin altı parçasına sahip olduğunuzda yaşam puanıniza 42000 eklenecek, sekiz parçaya sahip olduğunuzda ise direnciniz 4-12 artacak. Yani kısacası seti tamamlamak, rakiplerinize karşı sizi ciddi anlamda avantajlı kılan bir durum. 
Asıl mücadele şimdi başlıyor 

Her ne kadar sizlere başlangıç için bazı tüyolar vermiş olsak da kabul etmemiz gerekli ki otuzuncu seviyeye kadar ilerlemek aslında çok da zor değil. Ancak ne zaman ki 30. seviyeye erişiyorsunuz, işte asıl problem burada devreye giriyor. Çünkü bu noktadan sonra seviye atlamak öncesinde olduğu kadarkolay vehizlı olmuyor. Madem öyle, biz debu noktadan sonra nelere dikkat etmeliyiz biraz onlara bakalım... 

Hızlı seviye atlamanızı engelleyen en önemli faktörlerin başında tecrübe puanınız arttıkça 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açılan genel görevlerin sayısının azalması geliyor. Normalde her yeni seviyede açılan bu genel görevler, otuzuncu seviyeden sonra sayı bazında bencil davranmaya başlıyor. Bu nedenle öncesinde ihtiyaç duymadığınıziçin önemsememiş olabileceğiniz günlük görevlere daha fazla ihtiyacınız oluyor. Günlük görevler, her gün bir veya birden fazla defa katılabileceğiniz ve size ortalama düzeyde tecrübe puanı kazandıran görevlerden oluşuyor. Yük taşıma gibi kulağa sıkıcı gelen bu görevler, bir noktadan sonra en önemli tecrübe puanı kaynağınız haline gelebiliyor. 
Günlük görevler kadar günlük etkinlikler de tecrübe puanı anlamında son derece önemli, Ufak bir tavsiye; gözünüz Antik Kalıntılar isimli günlük zindan etkinliğinde olsun... 

“Ben tek tabanca ilerlerim, kimseye ihtiyacım yok”diye düşünebilirsiniz ancak bir Lonca'ya dahil olmanız, bir ustaya sahip olmanız da tecrübe puanı anlamında size faydası olacak etmenler. Görevsiz kaldığınızda sadece grup halinde dahil olabildiğiniz Lonca görevlerine sarılabilir, hem tecrübe puanı anlamında ihya olabilir hem de takım çalışmasının zevkine varabilirsiniz. Seçtiğiniz mesleğin görevlerini de unutmamak gerekli. Mesleki görevler mesleğinizde ustalaşmanızı sağlarken, tecrübe puanınızın da artmasını sağlayacak. Yani sürekli yaratık keseceğim diye uğraşmayın, bırakın biraz da eliniz iş tutsun. 

Hükümdar olmak zor zanaat 

Ancak imkansız değil. Bu rehberde sizlere yeteneklerinize doğrudan etki edecek ve tecrübe puanı sıkıntınızı dindirecek unsurlardan bahsetmeye çalıştık. Ancak takdir edersiniz. 

ki iki sayfa, bu ölçüde bir oyunu çözümlemek için tamamıyla yeterli değil, Ancak en iyi olmak için yapmanız gerekenler sizi daha fazla ustalaştıracak. Kim bilir, belki de bir sonraki hükümdar siz olacaksınız, belli mi olur? 


Turgut UÇ 


ıllar önce Dünya Kuantum Araştırmaları Birliğinde asistanlık yapan Jessie Glave büyük tartışmalara yol açan bir teori hakkında önemli bulgular keşfeder. Bu Dr J için kariyerinin en büyük başarısı olur ve tabii ki sayesinde sayısız ödül kazanır. 
Fakat işler beklendiği gibi iyi gitmez. Hep böyle olmaz mı zaten? 
Kor'dan kötü etkilenen insanlar yavaş yavaş zombilere dönüşür ve insanlık için büyük bir tehdit oluşturmaya başlarlar. Elbette buzombilere karşı birilerinin savaşması lazım ve burada devreye siz giriyorsunuz. 
Doğuştan Kor'un zombi etkisine karşı bağışıklığa sahip olan bir takım meslek grubu üyeleri olarak iş aletlerinizi de yanınıza alarak zombi avlamak durumundasınız. Masum insanları zombilerden korumak adına, şehrin zombileşmiş kısımları karantinaya alınmış durumda. 
Masumları korumayı görev edindiğiniz için kaçınılmaz olarak karantina bölgelerinde 


kendinizi eğitmek için ölüm maçları yapacak ve içinizden en iyileri, zombi istilasını durdurmak için cepheye çıkacak. Ancak bazen takım arkadaşlarınızla aranızda çatışmalar da patlak verebilir. Fakat o da savaşın tuzu biberi değil mi ama? Gerginiz sonuçta, işimizdemizden gücümüzden olduk... 

Öğretici moda başlamadan önce oyuna ilk önce hangi karakterle başlayacağınızı seçmek durumundasınız. Zaten öğretici modda diğer karakterleri de oynayabileceğiniz seçenekler olacak. Bu eğitim tecrübenize göre karakterlerinizi çoğaltabilir ya da değiştirebilirsiniz. 

Hız, saldırı, HP gibi karakter güçleri bakımından en dengeli sınıf. Çok üstün bir avantajı veya dezavantajı yok ama saldırı sırasında sağlam solo atıyorsunuz. Kombolar doğru kullanıldığı takdirde rakibi uzun süre etkisiz halde bırakabilirsiniz. İkinci saldırı ve özel saldırı seçenekleri ile rakibi sersemletme yeteneğine sahipsiniz. Ayrıca karakterler ara- 


sında en uzun kombo vuruşuna sahip olan 

sınıf gitaristlerdir. 

Kısaca: Hem AoE hem de PvP'ci muhteşem 

bir sınıf. 

Yetenekleri 

Gitarla pataklama (Yakın Mesafe) 

Gitar şoku (Uzak mesafe) 

Rock patlaması (Ses patlaması) (A0E) ZombiRock dünyasının en iyi koşu 

ve saldırı hızına sahip karakteri, Rakibin yakınına yaklaştıkları zaman saniyeler içerisinde 

çok yüksek hasar verebiliyor. İkinci saldırıları 

“kelebek gibi uçup arı gibi sokmak” şeklinde 

de yorumlanabilir. Gerek koşu hızları gerekse 


ikinci saldırıları sayesinde rakibin kaçması neredeyse imkânsız. 

Kısaca:Hızlı ve güçlü. En hızlı karekter, fakat düşük YP'ye (Yaşam Puanı) sahip. 
Yetenekleri 

Yumruk (Yakın) 

Uçan Yumruk (Yakın) 

İtici yumruk (Yakın) 

Forvetsinıfi en yüksek HP'ye sahip sınıf. İkinci saldırıları ve özel saldırıları sayesinde rakibi havaya fırlatarak etkisiz hale getirebiliyor. 
Saldırıları güçlü ve seri, Mükemmel zamanlama ile rakibi ölene kadar kontrolü altına alabiliyor. Özel saldırısı alan vuruşu olduğu için birden fazla rakibe aynı anda hasar verebilme özelliğine de sahip. 


Kısaca: Çok güçlü ve YP'si bol, ancak biraz yavaş. Ayrıca 2 tane AoE yeteneği bulunuyor. 
Vah zombilere... 

Yetenekler 

Top Yumruk (Yakın) 

Sayı (AE) 

Muhteşem Sayı (Ao€) 

Toplarını ölümcül bir şekilde kullanmayı tercih eden bu sınıf, uzak mesafeden saldırmakta uzmanlaşmış olduğundan çok etkili olabiliyor. Saldırı gücü ve hızları iyi. 
olmasına rağmen YP'lerinin pek iyi olduğunu söyleyemeyiz. 

Beyzbolcular özel ve standart saldırılarını uygun sıralarda kullanarak büyük anlık hasarlar verebiliyor. Tüm saldırılarınız güdümlü; yani toplar düşmanı nerede olursa olsun bulabiliyor. 

Yetenekler 

Sopa Darbesi (Yakın) 

Top Atışı (Uzak) 

Güç Vuruşu (Uzak) 

Sahip olduğu yüksek YP sayesinde yıkılması en zor olan karakterlerden biri. Ancak yavaş olması hızlı karakterler karşısında önemli bir dezavantaj. Buna rağmen itfaiyeciler dilerlerse uzak mesafeli saldırı görevini üstlenebiliyorlar, hatta kalkan yeteneği ve dayanıklılığı ile düşmanlarını oyalayarak takım arkadaşlarına yardımcı olabiliyorlar. 
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Yetenekler 

Su Saldırısı (Orta menzil) 
İtfayeci Bombası (Uzak) 
Korunma Duvarı (Yakın duvar) 


Birbirlerine rakip olan takımlardan hangisi ilk önce 9 öldürme puanına ulaşırsa o takım kazanır. 5 dakika içinde herhangi bir takım 9 öldürme puanına ulaşamazsa, hangi takım daha fazla öldürme puanına sahipse o takım kazanır. 

Her oyuncu en başta bir miktar korla oyuna başlar. Bir takımda toplam 24 kor olur ve takımdaki kişi sayısına göre bu kor oyunculara bölünür. Rakibi öldürdükçe bu korlar, ölen kişiden öldüren kişiye geçer. Eğer bir rakibe çok kişi saldırırsa, son vuruşu yapan oyuncuya, öldürdüğü oyuncunun korlarının büyük kısmı geçer. Kalan korlar ise o kişinin öldürmesine yardımcı olan kişilere dağılır (genellike 1-2 kor kadar), Hangi takım ilk 43 kora ulaşırsa o takım kazanır. Bu bölümde karakterlerin bir süre vurulmadığı zaman otomatik YP kazanma özelliği oldukça azdır. Ölüm oyununda karaktere vurulmazsa bir süre sonra YP otomatik dolar, ancak dikkat edin kor avında bunun için gereken süre çok daha uzundur. 

Zorluk seviyesine göre zombi- 


ler dalgalar halinde ortaya çıkar (kolayda 5 dalga, ortada 7, zorda 10). Zorluk seviyesine göre ortaya çıkan zombi sayısı ve gücü de değişir. 
En fazla 4 kişi bir takım olarak mücadele edebilir. Ölen oyuncuyu takım arkadaşları hayata döndürebilir. 4 oyuncu da ölürse oyun biter. 

5 dakika boyunca bütün oyuncular tek olarak mücadele eder. Toplam 8 kişi savaşabilir ve herhangi bir öldürme limiti yoktur. 5 dakika içerisinde hangi oyuncu daha çok öldürme puanına ulaşırsa o oyuncu birinci olur. 

Deli Aşçı'ya karşı mücadele verilir ve çok yüksek Yaşam Puanına sahip bu baş düşmanı öldürmek göründüğünden daha zordur. Ancak çok dikkatli olmalısınız, bu deli aşçının birbirinden değişik yetenekleri var; zombiler yaratarak üzerinize salabilir! 


ZombiRock dünyasında bir takım karantinaya alınmış bölgeler bulunduğundan daha önce de bahsetmiştik. Bu alanlarda gerek zombilerle, gerek birbirleriyle mücadele eden karakterler, değişik haritalara göre değişik taktikler üretmek durumunda kalıyorlar. Haritalarda kullanılabilen özel eşyalar da bir savaşın gidişatını tamamen değiştirebiliyor. Loko Meydanı'nda tüm rakiplerini araba ile ezebilen bir karakterin veya Eğlence Parkı'nda rakiplerini yerdeki tüplerle patlatabilen kişinin takımına sağladığı faydayı tahmin edebilirsiniz! 
Oyunda önünüze gelen her nesneye vurup parçalama özgürlüğünüz var. Tüm bu nesneler size farklı hediyeler verebiliyor. Bu eşyalardan E tuşunu kullanarak faydalanabilirsiniz. En çok eşya parçalayan oyuncu ise “Eşya Manyağı” ödülü ile onurlandırılıyor. 
Bazı oyun modlarında ortaya çıkan yardım. 
kulelerine saldırarak (yenilenme, korunma, hızlanma vb.) kısa süreli özellikler kazanılıyor. 
Yardım kulelerinden alınan özellikler otomatik olarak takım arkadaşlarınıza da dağıtılıyor. 
Oyun içinde yardım kulübelerine en çok saldıran “Kulübelerin Efendisi”madalyasına layık görülüyor. 
Zombi saldırıları dalga dalga geliyor demiştik ya, bu zor atakları geçebilmek için komboları sık ve doğru yapmak gerekiyor. Oyun içinde çok fazla kombo yapabilirseniz “Bitmeyen Kombo"madalyası alıyorsunuz. 

-Kaan Ezgimen 
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VU Uümümüm U VU vE ster Facebook üzerinden, isterseniz bilgisayarınızdan, isterseniz de tara- 

ML yıcınız üzerinden oynayabileceğiniz 

Able Archer Red Crucible 2, sizi detaylarla 

boğmayacak rahat bir oyun tarzına sahip olsa 

da bilmeniz gereken bazı şeyler olabilir. En azından işinize yarayacak birkaç tüyoya kimse hayır demez. 


Öncelikle yapmanız gereken www.redcrucible.com.tr veya www.ablearcher.com. 
tradresine girerek Unity 3D aplikasyonunu tarayıcınıza yüklemek. Bu işlemden sonra oyuna bağlanmanız için bir engel kalmıyor. 
Verdiğimiz bu adreslerden oyunun istemcisini bilgisayarınıza yükleyerek oyunu oynayabi- 


ABLE ARCHER RED CRUCBLE 2 


üm 


liyorsunuz. Şimdilik mümkün olmasa da çok 


yakında oyunun Facebook üzerinden de oyna- 


nabileceğini söyleyelim. Bu çok yönlü özelliği ile Able ArcherRed Crucible 2'yi istediğiniz her yerde oynayabileceksiniz. İstemci şimdilik sadece Windows işletim sistemi için. Yakında Mac.istemcisi de yayında olacak. Oyunun sunucuları Türkiye'de olduğundan kesinlikle bir “lag” sıkıntısıyla karşılaşmayacak olmanızda güzel bir gelişme olarak önümüze geliyor. 


Able Archer Red Crucible 2, Unity3D grarik motoru ile yapıldığından, eğer daha önce Unity3D altyapısını kullanan başka bir oyun oynamadıysanız tarayıcınıza çalışması için bazı plug-in'ler yükleyecektir. Bu işlem internet hızı- 


Dİl. dh iimiik 


nıza göre değişiklik gösterse de bir dakikadan, çok daha az bir zaman alacaktır. Bu işlemden sonra oyunu her seferinde yüklememeniziçin bir seferlik tarayıcınızın çerezleri tuttuğu klasöre oyunun dosyalarını yükleyecektir. Yine bu da, bir dakikadan çok daha az bir sürede ta mamlanacaktır. Unutmayın, bu işlemler sadece bir defalığına kalıcı olarak yapıldı. Sonunda oyunun lobi ekranında bulacaksınız kendinizi. 


Lobi ekranında oyunla ilgili her şeyi yapabileceğiniz bir panel bulunuyor. Bunları tek tek inceleyelim:'Guick Match” seçeneği, sizi müsait olan herhangi bir oyunda, herhangi bir haritaya atacaktır. Beklemek istemeyenler ya da hızı davranması gerekenler için büyük ko: laylık diyebiliriz. Bu seçenekte şöyle bir riskde yok değil; sevmediğiniz bir oyun türüne veya istemediğiniz bir haritaya denk gelebilirsiniz. 
Bu durumda ya ya çıkıp başka bir yere gireceksiniz ya da sabredip oyunun sonuna kadar oynayacaksınız. İşte bu riski ortadan kaldırmak için Ouick Match seçeneğinin hemen altına “Ouick Match by Type” seçeneği eklenmiş. 

Bu kısımda bir ayar yaparak Ouick Match seçeneğinde sistemin sizi istediğiniz harita ve oyun türüne yönlendirmesini sağlayabilirsiniz. Eğer maçlarla ilgili diğer detaylar da sizi ilgilendiriyor, odaya girmeden bunları incelemekistiyorsanız “Browse Game"seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada açılacak pencerede, 


ehline hiktmrimarm e 


www.free2play.com.tr 


oynanan tüm oyunların listesini detaylarıyla birlikte görebiliyorsunuz. Hangi harita, hangi tür, kaç kişi var gibi aklınıza takılan tüm soruları burada yanıtlandırıp, size ideal gelen odaya girebilirsiniz. Burada eğer oyun başlamışsa dikkat etmeniz gereken bir diğer noktada kalan süredir. Oyunun tanıtım yazısında da belirttiğimiz gibi, oyunun maç süreleri rahat olması açısından kısa tutulmuş. Bu yüzden Ouick Match seçeneğinin sizi bitişine iki dakika kalan maçlara da atma ihtimali olduğundan, Browse Game seçeneğinde bu opsiyonu göz önünde bulundurmakta yarar var.“Create Game” seçeneğinden isekendiniz bir oda yaratabilirsiniz. 
Bu ekranda oyun türünü, haritayı belirleyebilir, oyuna girecek maksimum kişi sayısını, süreyi ya da toplam ölüm sayısını düzenleyebilirsiniz. 
Oynarken yeni başlamış oyunlara girmenizde yarar var. Çünkü yeni başlamış oyunlarda oyuncuların frag'leri birbirlerine yakın olacağından birincilik için mücadele etme şansınız olacaktır. Eğer oyun sonlarında girdiyseniz hembirincilik şansınız çok azalacaktır, hem 

de oyuncuların genel stratejilerini oynayıp öğrenmemiş olacağınız için zayıf kalma riskiyle karşı karşıya kalacaksınızdır. Bunu önlemek için iki seçenek bulunuyor önünüzde, Ya kendi odanızı yaratıp diğer oyuncuların gelmesini bekleyecek ve oyuna sıfırdan başlamış olacaksınız ya da Browse Game seçeneğiden kalan süreye bakarak uygun gördüğünüz bir odaya gireceksiniz. 


Tanıtım yazısında kısaca bahsettiğimiz gibi; karakter bölümünde oyundaki karakterinizle ilgili de yapabileceğiniz birçok ayar bulunmakta. Ayrıca eğer alışveriş yapmak ve karakterinizi daha güçlü kılmak istiyorsanız yine uğramak zorunda olduğunuz yer burası. İster aldığınız silahlar arasında birinci tercihinizi değiştirin, ister oyun öncesi eşyalar satın alın, isterseniz de kredi veya onur puanınızla seçkin ürünlerden oluşan vitrini dolaşın. 


Oyunda iki taraf bulunuyor; kırmızı ve mavi. 


taraf. Her ne kadar yazmasa da, oyunun logosundan ve bazı içeriklerinden bunun tipik bir AAmerika-Rus savaşı olduğunu anlayabiliyoruz. 
Silahlar ve kostümler de buna göre düzenlenmiş. Mavi taraf (yani Amerika tarafında), varsayılan birincil silah olarak M16 piyade tüfeği mevcut. Rus tarafında ise birincil silah, tahmin. 
edeceğiniz gibi AK-47; diğer adıyla Kalaşnikof. 
Oyunda olsaydı daha iyi olurdu” diyebileceğimiz tek ayrıntı ise el bombası. Koyulacak yer bulunsa da, varsayılan olarak tarafların hiçbirinde el bombası bulunmuyor. Çok ucuza eşya olarak temin edilse de, satın almayan oyuncular için yokluğunu hissettirecek bir ürün. 


Able Archer Red Crucible 2'da strateji olarak tek bir plana bağlı kalmanız çok zor olacakır. 
Çünkü haritalar oldukça farklı olduğu gibi, her biri değişik mekanlar ve araçlar bulunduruyor. 
Eğer haritanızda araç varsa, bunları bol bol kullanmaya çalışmalısınız. Özellikle hafif olmayan tanklara boş bulduğunuz anda binmenizi öneriyoruz. Zira bu tankları vurmak oldukça güç. Tanklarda en kolay başka bir araç tarafından vurulabileceğinizden, askerlere karşı daha güçlü bir defansa sahip olacaksınız. Bu sırada bir yandan havayı da kontrol etmeyi unutmayın, çünkü hava araçlarına kolayca yem olabiliyor bu tanklar. Hasarın kabul edilemez olduğu 


bir noktada aracı terkederek yaya bir şekilde mücadeleye devam edebilirsiniz. Zaman zaman engebeli arazilerde manevra ve hedef alma kabiliyetiniz sınırlandırıldığında da araçtan inip düşmanınızı elinizdeki silahla etkisiz hale getirebilirsiniz. Hava araçlarını kullanmak ise biraz tecrübe ve yenetek gerektiriyor. Bu araçları vurmak çok kolay olmasa da, defanslarının sağlam olduğunu pek söyleyemeyiz. 
Öte yandan saldırı güçleri en yoğun araçlardan olan hava araçlarının tümünde, engebeler ve ağaçlar gibi hedef almanızı zorlaştıran çevre unsurlarına takılmayacaksınız. Eğer yaya olarak oynayacaksanız da, size tavsiyemiz ortalarda dolaşmamanız. Kamufle olmak için yerdeki bitki leri gibi unsurları kullanabilirsiniz. 
Piyade olanların keskin nişancılardan, keskin nişancıların da piyadelerden uzak durması gerekecektir. Böylece dengeli bir mücadele sağlama şansınız artacaktır. 


İyisi mi siz bu rahat ve bir o kadar kaliteli oyunu oynamak için hemen en başta işaret ettiğimiz adreslere girin ve hiç beklemeden oynamaya başlayın. Able Archer Red Crucible 2'yi ister webden, isterseniz de bilgisayarınızda istemcisi ile oynayın. Yakında Facebook'tan da oynayabileceğiniz bu mükemmel bir oyunu mutlaka denemek isteyeceksiniz. -Taha Sarı 


veeeet bugün sizleri muhteşem bir MOBA oyunu ile tanıştıracağız. Hatta bu oyunla şimdiye 


kadar neden tanışmadım diye kendinize sorularda sormaya başlayabilirsiniz. Çünkü bu oyun MOBA oyunlar alemine girdiği ilk günden beri hem F2P olmasıyla hem de kaliteli yapısıyla milyonlarca insanı kendine bağlamayı başarmış bir oyun. Eski efsane DotA hakkında bilgim yok, hatta Heroes Of Newerth'ı da hiç oynamadım, ilk kez bu tür bir oyun deneyeceğim diyorsanız o zaman hadi sizlerle League Of Legends'ın efsanevi dünyasına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkalım! 

League Of Legends Nasıl Bir Oyun? 

Riot Games tarafından 27 Ekim 2009 yılında açık beta olarak piyasaya sürülen bir MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) oyunu. 
Free2Play olarak çıkan bu oyun kısa sürede rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurmayı başardı. Hatta MOBA türündeki diğer rakiplerinin bile ücretli oyun politikasından vazgeçip F2P olmasına sebep olacak kadar etkili bir oyun oldu. 

Online olarak oynayabileceğiniz 3vs3, 5vs5 ve Dominion modları olmak üzere 3 mod bulunmakta. Bireysel olarak kendinizi geliştirmek için sizi yönlendiren tutorialmod ise yeni başlayanların ilk uğrak yeri. Ayrıca oyun size kendi kendinizi geliştirebilmeniz için zorlanmayacağınız bir seviyede botlarla maç yaratma imkanı da vermekte, Oyunda 
98 adet karakter bulunmakta. Ve bu karakterlerin oyun içinde rolleri ve her oyuncunun kendi üzerine düşen farklı görevleri, vardır. Sadece her oyuncu kendi rolünü iyi yaptığında oyunda başarı sağlanabilmekte- 


dir. Fakat bu karakterleri satın almanız için ya gerçek para ile Riot Points temin ederek alabilirsiniz yada para harcamak istemiyorsanız oyun oynadıkça artan İnfluence Points dediğimiz oyun puanınızı biriktirerek alabilirsiniz. Haydi şimdi öncelikle oyunu kuralım ve oyunu kurduktan sonra püf noktalara değinelim. 

Evet League Of Legends Kurmak İstiyorum! 

Öncelikle League Of Legends resmi sitesinden 2.20 MB büyüklüğünde oyun setup'ını indiriyoruz. Daha sonra kurulum için setup'i çalıştırıyoruz ve kurmak istediğiniz HDD bölümü ve kullanım dilini seçtikten sonra bırakın o oyunu sizin için kursun. 

Evet oyunu kurduk ve karşımıza oyunun launcher ekranı geldi. Buradan sonra yine resmi siteye giderek kendinize bir Summoner ismi almanız gerekiyor. Yani kendinize yeni bir account açmanız gerekiyor. Fakat burada ince bir detay var. Oyunda ülkeleri ve kıtaları birbirinden ayıran bir sunucu sistemi bulunmakta, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Asia olmak üzere 
4 sunucu bulunmakta. Genel olarak kullanılan Batı Avrupa sunucularıdır. Sizde sitede üyelik açarken bu sunucuda üyelik açma kısmını seçmeniz gerekmektedir. Üyelik işlemi sıradan bir siteye üye olmak kadar kolay. 

Artık Oyuna Girme Zamanı Bakalım Neler Varmış? 

Oyunun launcher ekranına geldiğinizde öncelikle giriş yapmak istediğiniz sunucuyu seçiyorsunuz. Daha sonra resmi siteden aldığınız Summoner bilgilerinizi girerek oyunu çalıştırıyorsunuz. Oyuna ilk girdiğinizde 


sizi karşılayan ekranda ihtiyacınız olan her şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Sağ üste Profil bilgilerinize ulaşabileceğiniz, oyun için alışveriş yapabileceğiniz bir shop, League Of Legends hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz ve son olarak yardım talep edebileceğiniz Help bölümü olarak 4 adet bar bulunmakta. Neredeyse oyuna dair her işlemi bu barlar yardımıyla gerçekleştiriyorsunuz. 

Hadi Ama Artık Oyun Oynamak İstiyorum! 

Tamam tamam artık oyun oynamaya geldi sıra. Fakat ilk önce tutorial modda oynamanızi tavsiye ederim. Bunun için yukarıda kırmızı kocaman bir PLAY butonu göreceksiniz oraya tıklamanız yeterli. Bu bölümde size hikayenin başından itibaren oyunla ilgili sırasıyla yapmanız gereken her şey madde madde ilerleyerek gösterilmektedir. 
Uyguluma kısmını ilk burada yaparsanız oyuna daha çabuk adapte olabilirisiniz. 
Oyunda basıl ilerleyeceğiniz alacağınız karakterin özellikleri ve haritada ki görevlerinize kadar her şeyi burada öğreniyorsunuz. Önemli bir sözü unutmamak gerekir; “Eğitim şart” 

Oyundaki Ana Roller 

Dediğimiz gibi oyun tamamen bir takım oyunu üzerine kurulu bir yapıya sahip. Takımda seçtiğiniz karakterlerin belli bir rolü var. Bunları Tank, Support, Carry (AP-AD), Fighter ve jungler olmak 5 ana rolde toplayabiliriz. 

Tank : Oyunda en fazla can seviyesine ve armora sahip, takımın güvenliğini sağlayan, hep ön kısımda savaşa giren karakterlerin rolüdür. Kasılma şekline göre fazla hasar 


Ca Pik 


verebilir fakat genel olarak takımın güvenliğinden sorumludur. 

Support: Oyunda genel olarak rakibe hasar verme odaklı bir rolü yoktur. Kasılma şekline göre hasar verebilir fakat bu rolün asıl amacı takım oyuncularının azalan can seviyelerini yükseltmek, yeteneklerini kullanabilmeleri için mana seviyesini yükseltmek, takım arkadaşlarının daha rahat kill alabilmesi için yardım etmektir. 

Jungler : Haritada oyun oynanan 3 ana koridorun haricinde ormanlar bulunmakta. Bu ormanlarda karaktere buff veren kurt, golem, cadı gibi yaratıklar yer almakta. Bunları öldürerek kasan ve takım arkadaşlarınızın koridorlarına ansızın gelerek rakibini öldürmeye yardım eden karakterlerin rolüdür. 
Carry : Carry şampiyonlar kendi içlerinde Ability Power ve Attack Damage olarak ?'yeayrılır. Bu karakterlerin rolü gereği uzak mesafeden savaşır ve oyunda en fazla hasar veren, takımına oyun kazandıran karakterlerdir. 

Fighter : Bu roldeki karakterler yakın mesafeden rakipleriyle savaşan Carry kadar hasar verebilecek seviyede olup Carıy'nin aksine yakın mesafeden etkili olan karakterlere denir, 

Oyun Modları 

Custom Game : Oyuna yeni başlayanlar için oyunu tanımak ve yapay zeka ile geliştirilmiş botlara karşı oyundaki karakterleri test etmek için kullanabileceğiniz bir oyun modudur. Bu modda dilerseniz tek başınıza girebilir dilerseniz arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Kendinize ve rakip tarafa eşit seviyede botlar atarak oyunu öğrenebilirsiniz. İstediğiniz zamanda sunucudan çıkabilirsiniz. 

Co-OP vs. Al : Bu oyun modunda ise sadece rakibiniz yapay zekaya sahip botlardır. 
Fakat bu sefer rakip olarak gelen botlar 


normal oynayan insanlar kadar etkili ve zeki oyun oynayabilmektedir. Co-OP modunu beginner yada daha zor olan intermediate Şeklinde iki farklı seviyede oynayabilirsiniz. 
Bu moda tek başına girerseniz oyun size otomatik farklı ülkelerden oyuncular ile takım oluşturmakta. Yani sizin tarafınızda gerçek oyuncular, rakipte ise güçlü botlar bulunmaktadır. İstediğiniz zaman oyundan çıkabilirsiniz fakat o oyun bitene kadar yeni bir oyuna giremezsiniz. 

PVP (Player vs Player) : PVP modu sizlere 
3 ayrı oyun seçeneği sunmakta. Twisted treline haritasında 3vs3 oynayabilir, Summoner's Rift haritasında 5vs5 oynayabilirsiniz. Yada oyuna sonradan eklenmiş Dominion modunda bambaşka bir oyun modunu tercih edebilirsiniz. Svs5 modunda oyun yine bizlere 3 farklı seçenek sunmakta. 

Normal Game: Normal olarak oynayabileceğiniz 5vs5 olarak arkadaşlarınızla yada tek başınıza girebileceğiniz normal modda oynanan seçenektir. Rakibinizin seçtiği şampiyonları göremezsiniz ve kendiniz olabilecek en iyi takımı oluşturmaya çalışırsınız. 

Draft Pick : Bu modda oynayabilmek 

için kendinize ait 16 adet şampiyonunuz olması gerekmetedir. Bu modda her iki takımdan bir oyuncu rakibinin etkili olacağını düşündüğü şampiyonları banlama hakkına sahiptir. 3'er adet şampiyon banlandıktan sonra pick yapma sırası gelir ve 1-2-2-1-2-2 şeklinde rakibe göre teker teker şampiyon seçimleri yapılır. 

Ranked Game : Ranked Game oyundaki en zor moddur. Bu mod Draft Pick sistemindeki oyun düzeni ile aynıdır fakat Ranked Game girebilmek için 30 level yani oyunun son level'ına kadar gelmiş olmanız gerekmektedir. Tek başınıza girebilir, 


bir arkadaşınızı alarak Duo partner olarak girebilir yada 5vs5 team ranked modunda oynayabilirsiniz. Bunun için bir Ranked game takımı oluşturmanız gerekmetekdir. 
Ranked Game'de kazandığınız kaybettiğiniz maçların istatistikleri tutulur ve maçlardan kazandığınız puan ile raiting seviyenizi belirlemiş olursunuz. Raiting puanınız ne kadar yüksekse karşıya da o kadar güçlü rakipler gelir. Raiting puanı en yüksek olan oyuncu maçlarda şampiyon banlama hakkına sahip olur. 
SPELLS/MASTERIES/RUNES Nedir? 
Evet artık uzun zamandır oynuyorsunuz ve artık profesyonel bir oyuncu olma yolunda yapmanız gereken her şeyi öğrenmek istiyorsunuz. Evet bu yolda öğrenmeniz gereken en önemli şeylerden biride Rune dizmek ve masteries ayarlarınızı düzgün yapabilmektir. Peki bunlar nedir ne işe yarar kısaca bakalım. 

Runes: Yukarıda bahsettiğimiz şampiyon rollerine uygun olarak özenle ayarlanması gereken ve şampiyona ek özellikler sağlayan tabletler diyebiliriz rune'lar için. 
Rune'lar oyun başında ve genel olarak oyun gidişatında şampiyona rakibi karşısında daha oyunun başından itibaren üstünlük kurmasını sağlar, Örneğin Rune'ları olmayan sade bir Ashe 49 Attack Damage hasar oranına sahipken iyi dizilmiş bir rune sayfası ile 85'e varan AD seviyesine sahip olabilirsiniz. Bu rune'lara sahip olmak için Riot Points yada influence Points harcamanız gerekmektedir. 

Masteries : Masteries'de Rune gibi şampiyonlara ek özellikler vermektedir. Rune'dan farkı ücretsiz olarak masteries sayfası düzenleyebilirsiniz. Her şampiyona özel olarak masteries dizilmesinde fayda vardır. Offense, Defense ve Utility olmak üzere 3 ayrılan. 
kısımları şampiyona özel güçlendirirsiniz. 
Her level 1 masteries point alırsınız. 
Spells : Oyunda şampiyonların defans yada atak yapmaları için yada harita üzerinde kısa süreliğine avantaj sağlayan ve genellikle uzun Cooldown (bekleme süresi) sürelerine sahip özelliklerdir. Kimi zaman zor durumda kendinize heal basmayı kimi zaman rakibi kaçırmak için yavaşlatmanızı sağlayan özelliklerdir. Klavyede bulunan D ve F harfleri ile oyun içinde kullanılır. 

- Oğuzhan Kılıçarslan 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enzerlerine az rastladığımız araç ya da simülasyon MMO oyunla- 
B rından biri World of Tanks. Betası 

2010 yılında başladı ve şu an tam sürümde 
oynanabiliyor. 3 GB oyun istemcisiyle, grafik, ses ve oynanabilirlik açısından üst düzey bir oyun. ll, Dünya Savaşı temalı oyunlardan hoşlananlar için ayrıca sevilebilecek bir başlık, çünkü oyundaki tanklar bu döneme ait. 
RPGöğelerini de içinde barındıran World of Tanks'in, bir süre önce Türkiye'de televizyon reklamları da dönüyordu. 
Oyunda üç farklı araç mevcut. Tanklar, Tank Destroyer'lar ve SPG'ler. Tanklar oyunda en çok gördüğümüz araçlardır. Taret denilen namlusunun bulunduğu üst kısmı hareketli- 


4 YOREROF TANKS 


dir, istenilen yöne çevrilebilir. Tankların zırhı güçlüdür, hareketli veya hareketsiz oynamaya müsaittir. Zırhı, tankın hemen her bölgesinde birbirine yakın kuvvette olmasına karşın arka kısımları, ön ve yan kısımlarına göre biraz daha zayıftır. Tank Destroyer'lar oyunun imha araçlarıdır. Adından da anlayabileceğiniz gibi tank avcısıdırlar. Bu araçlar yüksek ateş gücüne sahip olsalar da, taretleri hareketsizdir. Taret sabit olduğundan, hedefi aracı hareket ettirerek bulmaya çalışırsınız. Hareket kabiliyetinin tanklara göre pek farkı yoktur fakat taretin hareketsiz olması bir dezavantaj yaratır. Buna rağmen güçlü ateş gücüyle bu dezavantajı tanklar karşısında dengelediğini söyleyebiliriz. Zırh 


açısından baktığımızda TD'lerin ön kısımdaki zırhları oldukça sağlamdır. İlerleyen seviyelerde yapılabilecek geliştirmelerle daha da güçlü bir hale sokulabilir. SPG'ler, ll. Dünya Savaşı'nda tanklara karşı kullanılmasa da, oyuna dahil edilen araçlardandır. SPG'lerin özellikleri yukandan ateş etmeleridir. Atışınıza göre merminiz, bir eğimle aşağı doğru iner. Hız kazandığından ateş gücü yüksek bir araçtır. Buna karşın zırhları ise zayıftır. Yakın dövüşte hemen hemen hiç şansları yoktur. 
Bu yüzden gizlenerek düşmanlarını avlaması esastır. 

World of Tanks'de araçların gelişimi çok önemli. Gelişimi yapılmayan veya yanlış geliştirilen tanklar hiçbir işe yaramayacaktır. 
Ulusların da tanklara etkileri vardır. Sovyet tankları genel olarak hızlı, kısa mesafede ölümcül fakat uzak mesafede kötü tanklardır. Alman tankları genel olarak yavaş, orta mesafede çok güçlü fakat yakın ve uzak mesafelerde o kadar iyi olmayan tanklardır. 
Amerikan tankları ortalama hızda, yüksek ateş gücüne sahip orta ve yakın mesafe tanklarıdır. Fransız tankları oyuna an itibariyle en son eklenen araçtır. Neredeyse zırhsız, fakat güçlü, isabetli ve şarjörlü top, yüksek hız, manevra, mermi sektirebilen eğimli zırh olmaları Fransız tanklarının hemen hepsi. 

nin ortak karakteristiğidir. Oyuna ll. Dünya Savaşı'nda ün salan Alman tankları diğerlerine göre daha fazla. Bu bilgi de size tank ve ulus seçimi konusunda yardımcı olabilir. 

Bu oyun, tek başınıza takımı kurtarabileceğiniz bir oyun değil. Müfreze birbirine bağlıdır ve birlikte hareket etmek zorundadırlar. 
Takım oyunu oynamak için tek bir bölgede yalnız kalmayın. Oyuna girdiğinizde ilk işiniz hangi yönden gitmek istediğinizi düşünmek olmalı. Bunu belirledikten sonra mutlaka bunu takımınızla paylaşın. Sizin olmadığınızı, yalnız kalacağınızı düşünenler olabilir, yalnız olmadığınızı belirterek haritadaki konumunuzla daha güçlü bir alan paylaşımı sağlayabilirsiniz. Bu hem savunmada hem de saldırıda iyi sonuç verir. Haritanın bir tarafına yığılma olmaz, düşmanın gelebileceği her yönde saldırı veya savunma yapabilirsiniz. 
Düşman güçleri arasında topçular varsa ve düşman tankları sizi gördüyse, ilk atışınızdan sonra açıkta beklemeyin. Eğer düşmanın görüş alanında açıkta beklerseniz, kesinlikle kolay bir hedef olacaksınızdır. Bunu önlemek için atıştan sonra kendinize bir siper bulup acilen oraya yönelin ve orada bekleyin. Düşmanı görebiliyorsanız atışa imkan verecek kadar çıkıp atışınızı yapın ve tekrar sipere geri dönün. 

TD'lerle açık alanda görüş hedefinizin dışında kalan, yani menzil dışındaki bir düşman gücü görecek olursanız, hızla kaçın ya da tam gaz ona doğru ilerleyin. TD'lerin taretleri hareketsiz olduğundan sizi ancak belli bir açıdan vurabilirler. Yaklaşmanız durumunda 


hedef olarak sizi yakalaması kolay olmayacak, uzaklaştığınızda ise hedefi tutturması kolay olmayacaktır. Bu da TD'lere karşı açık hedef olmaktan sizi korur ve av olmaktan kurtarır. Sabit kalmak bu durumda yapılmaması gereken bir davranıştır. 

Sizden daha güçlü ya da üst seviyede bir tank gördüğünüzde, eğer zayıf değilse mü cadele etmek için boşuna yorulmayın. Sizin ateş gücünüz ve zırhınız düşmana karşı zayıf olduğundan mağlup olabilirsiniz. Bunun yerine takımınızdaki güçlü bir tankla birlikte hareket etmelisiniz. Onun ateş ettiği hedeflere siz de ateş edin. Daha hızlı bir galibiyet kazandıracağı gibi, sizin de oyun sonuna kadar güvende kalmanızı sağlar. 

Eğer topçu iseniz yapmamanız gereken şey, açık hedef olmaktır. Taretiniz sabit olacağından yaklaşan hedefleri vurmanız oldukça zor olacaktır. Topçular için en iyi strateji, atış menilinize göre haritanın en uç noklarına gitmek ve oraya yerleşmektir. 

Gözcü oynuyorsanız çok fazla düz yol almamaya çalışın. Zig zaglar çizerek ilerleyin fakat aracınızın hızını düşürecek keskin manevralardan da kaçının. Gözcü oynarken yanınızda tamir kiti bulunması akıllıca olacaktır. Zira heran paletiniz kırılıp dağılabilir, kendinizi açık hedef konumuna sokabilirsiniz. 

Oyunda 3 farklı sunucu var; Amerika, Rusya 


ve Avrupa. Avrupa'yı seçmeniz İag sorununun önüne geçmenize ve Türk oyuncularla oynama şansınızı artırmaya yarayacaktır. Rus sunucusunda aynı anda en çok online oyun cu bulunmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren oyunun ayrıca sayısız ödülü var. Yeni nesil gelişmiş grafiklere sahip bu simülasyon oyununu oynamaya karar verirseniz, tank geliştirmeleriyle ilgili rehberleri okumanızda yarar olacaktır. Türkçe olarak oynayabilece: 


ğiniz bu oyuna www.tanklar.eu adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca birçok Türkçe kaynağın bulunduğu topluluk sitelerine de göz atabilirsiniz. -Taha Sarı 
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KARAKTER YARATMA REHBERİ 


Story'de kayıt olma ve indirme işlemlerinden sonra sıra geliyor karakter yaratma kısmına. Oyunda 6farklı sınıf bulunuyor. Tüm bu sınıfları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. 
Oyunda oldukça detaylı fakat kullanıcı dostu bir karakter sınıf sistemi oluşturulmuş. 
MMORPG oyunlarının genelinde olduğu gibi her sınıfın kendine has yetenekleri ve gelişim özellikleri var. Aşağıdaki fiziksel ve sınıfsal özellikleri inceleyip karakterinizi belirleyin: 


Çağırıcı: Summoner olarak da geçen bir sınıftır. Esrarengiz ve kara Çağırıcılar, karanlığın yaratıklarına hükmeder. Özellikleri; 

BG Uzak mesafe savaşçısı, hasarcı 

BE Yaratıklar çağırıp onlarla birlikte saldırı düzenler 

Esilahlar: Değnek, sihirli asa ve Gantha Bzırhlar: Deri zırh ve sert deri zırhlar 

Yer tanrısı Endendros'un öğrencileri olan Çağırıcılar, diğer boyutlara kapı açarak, dövüş esnasında saldırı ve iyileştirme amaçlı kullanabilecekleri güçlü yaratıklar çağırma yeteneğine sahip olan yegâne kimselerdir. 


Çağırıcılar, bu yaratıklar sayesinde tehlikeli birer rakiptir. Bunların dışında, ekiplerini destekleme amacıyla kristal ve zayıf düşürme büyüleri kullanarak rakipleri yavaşlatırlar, 

Teçhizat: Değnek, sihirli asa, Gantha kullanırlar, deri zırh ile sert deri zırh kuşanırlar. 


Okçu: Adı üzerinde, klasik okçu sınıfıdır. 
Ayrıca tekel kılıç, çift elli kılıç ya da hançer de kuşanabilmesiyle yakın dövüşte de iddialı bir sınıftır. Tanrıçaları Lapiris'in gülüşü okçulara güç ve kesinlik verir. Özellikleri; 

Bi Uzak mesafe savaşçısı, çevik ve atik bir hasarcı 

& Silahlar: Yay, arbalet, hançer, tek el kılıç ve çift el kılıçlar 

& Zırhlar: Deri zırh ve sert deri zırhlar 


Yay ve oku ustaca kullanan çevik, uzun mesafe savaşçılardır. Sakin elleri sayesinde tehlikeli durumlarda bile soğukkanlı olmayı başarırlar. Düşman saldırılarını ustaca savuşturabildiklerinden dolayı hafife alınmayacak yakın dövüş savaşçılarıdır. 

Teçhizat: Çevikliği korumak için sert deri zırhlar ve zincirli zırhlar giyerler. Yay ve ok dışında arbalet, tek el kılıcı, çift el kılıcı ve hançer kullanırlar. 


Savaşçı: Yakın dövüşün efsane sınıfı, savaşçı. Güçlü savaşçılar, ateş tanrısı Rumapark'ın bahşettiği gücün etkisiyle her muharebede zafere ulaşır. Özellikleri; 

EB Yakın dövüş savaşçısı, Dayanıklı bir blokçu ve hasarcı 

BG Rakipleri dövüşemeyecek hale getirir. 


Esilahlar: Tek el kılıç ile Çift el kılıçlar, Balta, Arbalet, Yay. 

Bi zırhlar: Zincirli zırh, Plaka zırh ve Kalkan. 
Becerikli ve atik savaşçılardır. Düzenledikleri korkunç saldırılarda düşmanlarını muazzam yakın dövüş ataklarıyla dize getirirler. 
Ağır darbelere karşı dayanıklı oldukları gibi mükemmel savunma teknikleri sayesinde rakiplerinin en şiddetli saldırılarında bile hayatta kalmayı başarırlar. 

Defansif savaşçılar, rakipleri kendilerine bağlarlar. Plaka zırh ve kalkanları sayesinde bedensel hasara karşı dayanıklıdır. Ofansif savaşçılar ise çift el kılıçlarıyla büyük hasara uğratır. 

Teçhizat: Savaşçılar tek el ile çift el kılıçlar, baltalar, arbaletler ve yaylardan oluşan geniş bir silah mühimmatına sahiptir. Zincirli zırhı, plaka zırhı ve her çeşit kalkanı kullanmasını bilirler. 


Büyücü: Sihrin gücünü savaş arenalarına taşıyan sınıftır. Büyücüler, hem büyü ustası hem elementlerin hakimidir. Özellikleri; 

B Uzak mesafe dövüşçüsü, yaralanabilir hasarcı 

Bi Ateş-Buz-Yıldırım Büyüsü 

Bi Rakiplerini etkisiz hale getirebilir ESilahlar: Değnek, sihirli asa ve Gantha Bzırhlar: Kumaş zırh ve hafif zırhlar Yıldırım tanrısı Pauldron, onlara imkansızı 


imkanlı kılmayı ve büyü enerjisini güçlü 


büyülere dönüştürmeyi öğretmiştir. Büyücüler, uzun süre yaralı olmaya neden olan patlayıcı saldırı büyüleri, korkunç alan hasarları ve büyüler yapar. 

Zayıf olan zırhları ve düşük performansları nedeniyle saldırılarda çabuk yaralanabilirler. Bu yüzden dikkatli oynamaları gerekir. 
Yeteneklerini en iyi grup halinde ve başka oyunculara karşı sergilerler; özellikle başka büyücülerle omuz omuza oldukları zaman. 
Teçhizat: Büyücüler uzak mesafeden dövüşür ve kumaş zırh veya hafif zırh giyer. 
Değnek, sihirli asa ve Ganthalardan ekstra güç elde ederler. 


Rahip: Şifacı sınıfıdır. Heal” onların işidir. 
Yoldaşlarını Su Tanrıçası Rekamies gibi asil ve nazik bir edayla tüm tehlikelerden korur. 
Özellikleri; 

EB Uzak mesafe savaşçısı, İyileştirici ve Destekçi 

Gi Maharetini grup oyunlarında sergiler Silahlar: Değnek, Sihirli asa ve Gantha Bzırhlar: Kumaş zırhlar ve Hafif zırhlar Rekamies, uzun zaman önce rahiplere müttefikleri koruma ve iyileştirme yeteneğini bahşetmiştir. Zor durumlarda savaşçıların yardımına koşan rahipler, gerektiğinde düşmanlarına karşı koyabilecek ve onlara büyük zarar verebilecek tahrip edici bir 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büyü gücene sahiptir. Bu yetenekler onları hem koruyucu melek hem de ölüm meleği haline getirir. 

Karanlığın rahipleri, saldıran kişilerin sayılarını azaltmak için rakiplerin gözlerini kamaştırır veya zararsız sincaplara dönüştürür. Kurban etme ve kehanet özelliği sayesinde yoldaşlarını güçlendirip iyileştirirler, öldüklerinde de diriltirler. 

Teçhizat: Değnek, sihirli asa ve Ganthalar sayesinde ekstra güç elde ederler, Kendilerini koruma amaçlı kumaş zırh veya hafifi zırh giyerler. 


Düzenbaz: Atik, keskin zekalı ve tehlikeli olan düzenbazlar, düşmanları karanlıkta pusuya düşürme peşindedir. Özellikleri; 

BE Yakın mesafe savaşçısı, güçlü hasarcı Gizlenip rakipleri etkisiz hale getirirler 

Bi Silahlar: Yay, arbalet, çakram, hançer ve tekel kılıçlar 

Bi Zırhlar: Deri zırh ve sert deri zırhlar Daima serinkanlı, sinsi ve hızlıca hareket ettikleri için karanlığın tanrısı olan Pendatron'dan geri kalmazlar. Düşman bölgeye dalmaktan çekinmezler ve kurbanlarının ruhları bile duymadan saldırıp. 
karanlıklar arasında kaybolurlar. 
Yakalanma durumunda veya rakibe çok uzak bir yerde bulunduklarında, yeteneklerin etkisi kaybolur. 

Teçhizat: Deri ve sert deri zırhlar giydikleri için savaşçı kadar emniyette değildirler. 
Çakram ve hançer dışında tek el kılıçlar, yaylar ve arbaletler düzenbazların kullandığı silahlar arasında yer alır. 


Artık sınıfları ve özelliklerini en ince ayrıntısıyla biliyorsunuz. Bu bilgilere dayanarak karakterinizi yaratabilir ve oyuna girebilirsiniz. -Taha Sarı 
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İnternetin ustası olduğunu söylüyorsun ama lag olup oyun takılınca arkandan neler konuşuyorlar haberin yok! 


Işık hızında 100 Mbps gerçek fiber internet hızına geç; lag derdinden kurtul, düşmeden, takılmadan oyna. 
Fibermaster ol, internette keyfini katla! 
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